To: Griffie;
Subject: Houtstook verdriet
Geachte Griffie,

Ziet u kans mijn bericht door te mailen naar alle Raadsleden?
Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet
T

Geachte leden van de Raad,

Er is veel zorg en verdriet rondom houtstook.

De zorg betreft onze gezondheid en het gegeven dat wij ons niet kunnen beschermen tegen
houtstook. De GGD heeft u allen hierover ingelicht.

Hoe je ook probeert om verantwoord te stoken , er komt sowieso veel uitstoot van kwalijke
stoffen vrij.

In woonwijken dwarrelt de rook tussen de huizen, diverse omgevingsfactoren zorgen ervoor dat
deze nauwelijks zodanig verwaait dat er geen hinder ontstaat. Niet ventileren, ramen dicht,
luchtreinigers in huis... helaas, fijnstof en ultra fijnstof komt door alle kieren en naden en dat ruik
je niet maar het is er wel! De prikkelende lucht buiten zorgt ervoor dat mensen met gevoelige
longen niet rondom hun huis in de tuin kunnen zijn. Mij overkwam dit op Bevrijdingsdag toen er
gestookt werd vanaf half 11 ‘s ochtends tot laat in de avond en de wind richting ons huis ging.
Het gevolg was: benauwd naar binnen en met de nodige puffers naar bed totdat ik iets meer lucht
kreeg.

Bevrijdingsdag... betekent dit ook dat je vrij kunt ademhalen? Of betekent dit dat degenen die
stoken daar vrij in moeten zijn met gevolgen voor de gezondheid van anderen?

Tja en dan... de lucht in Gelderland is al van een slechte kwaliteit... waar zijn we dan toch mee
bezig?

Verdriet is er dus ook. Je voelt je in een stookomgeving onvrij. En na bijna acht jaar iedereen tot
inzicht proberen te krijgen voel ik me behoorlijk onbeschermd! In onze buurt is er geen prettige
sfeer meer want stokers en degenen die happen naar frisse lucht staan nagenoeg tegenover elkaar.

Natuurlijk gunnen we degenen die van een vuurtje intens kunnen genieten en daarvoor mogelijk
een dure zgn. Eco- kachel (stoot nog kleinere deeltjes fijnstof uit ook gevaarlijk voor
stokers)hebben aangeschatft, bij afgesproken mogelijkheden hun genot, maar ga dit reguleren en
geef iedereen een stukje vrijheid!

Laat ons af en toe frisse lucht inademen, ventileren, de was buiten drogen, rommelen om het huis
heen.

Leden van de Raad, wees wijs!

Met vriendelijke groeten,








