Van: Henk Lammers
Verzonden: maandag 24 juni 2019 17:11
Onderwerp: een succesvol burgerinitiatief?

Beste gemeenteraadsleden,

Hierbij mijn persoonlijke verhaal, namens niemand anders dan mijzelf.

Heel graag zou ik deze mail aan ieder van jullie nog toelichten, indien gewenst. En dat dan
graag na het All Mellow Straatmuziekfestival, komende zaterdag 29 juni, waar ik jullie allen
graag van harte voor wil uitnodigen!

We hebben weer een prachtig internationaal programmal

Met vriendelijke groet,
Henk Lammers

Door omstandigheden (ik werd knock-out gereden in de Grotestraat en was even uit de
running) hier een verlate hartenkreet.

Ruim 20 jaar heb ik met een groep zielsverwanten veel muzikale projecten in Almelo
opgezet waaraan honderden Almelose muzikanten hebben deelgenomen, en waarvoor we
nog eens een paar duizend muzikanten in Alimelo hebben mogen uitnodigen, voor steeds
weer een enthousiast publiek. Dat ging van huiskamer naar Podium Paco Plumtrek, van
Inspiratiebron naar de Tributes en van viaduct naar verschillende festivals. Dit gebeurde
buiten de gebaande paden, met minder subsidie dan je voor mogelijk houdt. Na zoveel jaren
begon er iets heel erg moois vorm te krijgen. Een eigen plek, want telkens verhuizen gaat
niet meer, kost teveel energie, haalt de focus weg van waar het om gaat. Dat is live muziek
organiseren, waar we veel erkenning voor hebben gekregen, prijzen voor hebben
gewonnen, een grote achterban bij hebben opgebouwd, in het hele land, maar vooral in
Almelo.

Dit gebeurde allemaal al voordat woorden als burgerinitiatief en grassroots door de politiek
omarmd werden.

Ook de Stadsbeweging doet een hernieuwd appéel op mensen om goede ideeén om te
zetten in werkbare initiatieven.

Ik heb de afgelopen week veel gesproken met mensen voor en achter de schermen bij de
gemeente Almelo en kom net als vrijwel al deze mensen tot dezelfde conclusie; De verkoop
van de Kolkschool aan Kloos2 is een verkeerd, en wellicht corrupt besluit. Dit besluit was al
genomen op het moment dat de Projectgroep Kolkschool door de gemeente Almelo werd
gevraagd een plan in te dienen.

Ons plan werd in eerste instantie erg positief ontvangen, ook door de ambtenaar die over
de verkoop van de Kolkschool gaat. De projectgroep Kolkschool krijgt vanuit heel Almelo
enorm veel steun voor het plan, vanuit de gemeenteraad, en ook bij raadsleden van de
coaltiepartijen is er stiekem sympathie voor de nieuwe bruisende toekomst die wij zien in
de Kolkschool. De Kolkschool, ooit gebouwd als publieke plek en dat na 116 jaar nog steeds
is, eerst als school, later als wijkcentrum, Turks ontmoetingscentrum, muziekpodium. Zo’n
publieke plek, daar zou iedere gemeente in Nederland zich mee gezegend voelen.



Een buitenlandse vriend zei tegen me: “Als jullie dit gaat lukken dan wordt Almelo een
voorbeeld in Europa”.

De Projectgroep Kolkschool heeft het heel netjes gespeeld door ons plan eerst alleen aan
het college te sturen, er op vertrouwend dat wij serieus genomen zouden worden.

In de onderhandelingen werd ons meerdere keren gezegd dat de gemeenteraad hierover
het laatste woord zou hebben. Dit ondanks het technische aspect dat dit niet hoeft omdat
het op de B lijst van te verkopen gebouwen staat, maar juist wel omdat het een voor Almelo
erg gevoelig en belangrijk onderwerp is. En twee jaar geleden heeft de gemeenteraad hier
ook over mogen meebeslissen, en was het destijds tegen de voorgenomen verkoop.

Na een beraad van bijna een half jaar over ons prachtige plan werd door enkele wethouders
uit het college de wereld op z’n kop gezet.

Ons plan werd niet eens meer inhoudelijk met ons besproken, en bij intern beraad werd de
coalitiefracties door de verantwoordelijke wethouders partijdiscipline opgelegd. Wat wil
zeggen dat ook de gemeenteraadsleden van de fractiepartijen LAS, VVD, CU en CDA die voor
ons plan zijn, tegen ons plan moeten stemmen, mocht het al tot een stemming komen.
Daarvoor in de plaats zouden zij dan weer iets anders terugkrijgen als wisselgeld. De enige
manier om een “democratische meerderheid” te krijgen. In werkelijkheid krijgt de
democratische meerderheid nu het nakijken.

Koehandel. Maar de Kolkschool is net iets te belangrijk voor ons Almeloérs om als wisselgeld
te dienen.

We willen niet dat de Kolkschool verpatst wordt door zoveel kortzichtigheid. En dat alleen
voor meer appartementen.

De gemeente Almelo mag zich dan enorm in de voet geschoten hebben ten tijde van het
Waterrijk, daarmee valt niet goed te praten wat er op dit moment gebeurt.

Het lijkt niet eens alleen met geld te maken te hebben, want onze groep stond garant voor
hetzelfde bedrag als wat de gemeente nu gaat ontvangen.

De Kolkschool blijkt een prestigeproject van een paar enkelingen op het stadhuis te zijn die
geen enkele affiniteit met Almelo hebben.

Waarom deze halsstarrigheid? Welke geheime afspraken zijn er eerder gemaakt die dit
kunnen verklaren? Welke beloftes waren er al gedaan aan een andere partij voordat de
gemeente in gesprek zou gaan met ons?

De gemeente geeft hiermee een signaal af aan mensen met een buitengewone ambitie die
hun hele ziel en zaligheid inzetten om iets geweldigs op te bouwen: Ga weg uit Almelo.
Hier dreigt nu iets te gebeuren waar veel mensen hun leven lang spijt van zullen houden.

Zo trekken we ons met z’n allen terug achter onze computers, waar we altijd nog terecht
kunnen bij groepen als Almelo er was eens...

Henk Lammers



