
Verslag van korte gesprekken met jongeren, werkzaam bij AH in Blaricum  

Augustus 2024 

 

  25 jr Bijvanck, 21 jr 25jr woont in Bussum nu, 

komt uit Blaricum 

Welke drie woorden komen 

bij je op als je aan Blaricum 

denkt? 

o Albert Heijn 

o Sociale verdeling 

Boers/Rijk 

o Kermis 

o Mooi dorp 

o Vergrijst 

o Gezellig dorp, ons kent 

ons 

o Het oudste dorp van 

het Gooi 

o Dure woningen 

o Albert Heijn en 

collega’s 

Wat waardeer je het meest 

aan je woon/leefomgeving? 

 De oude Tak op vrijdag avond De Hoop 

De oude Tak 

Wat zou je aan Blaricum 

willen veranderen? 

Strandje terug Laren heeft meer een centrum, 

Blaricum heeft alleen een 

straat. Graag meer winkels in 

de straatjes achter het 

centrum. 

Dat de buurt steeds loopt te 

klagen over de AH.  

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in Blaricum 

te blijven wonen? 

Als er woningen waren, ja dan 

zou ik hier wel willen blijven. 

Het is lekker centraal en ik heb 

hier al van alles opgebouwd.  

Als er woningen zouden zijn, ja 

dan graag. Ik ga nu studeren 

maar zou na mijn studie graag 

terug willen komen.  

Ik zou graag willen wonen in 

Blaricum. Ik sta al lang 

ingeschreven maar het is voor 

jongeren niet te betalen! 

Leeft het verbinden met 

generaties onder jullie? 

Ben ik niet mee bezig, maar ja, 

ik zou best een willen helpen 

ofzo. 

Ja zou graag vrijwilligerswerk 

willen doen in het dorp.  

Nee, geen behoefte aan. Ik doe 

nu al dingen zelfstandig, daar 

zijn mijn ouders erg trots op.  

 

  



 25 jr, Blaricum Eemnes, 17 jr. Blaricum, 17 jr 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Blaricum denkt? 

o Duur (huizen, eigenlijk alles) 

o Gezellig maar ook veel oude 

mensen, je komt weinig jongeren 

tegen 

o Oud  

o Ouderwets 

o Iedereen kent elkaar 

o Leuke feestjes  

o Rustig 

o Oud (qua dorp) 

o Samenhang, iedereen kent 

elkaar. Dan denk ik alleen aan het 

dorp Blaricum, Bijvanck voelt als 

Huizen en de Blaricummermeent 

voelt al helemaal niet als 

Blaricum. 

Wat waardeer je het 

meest aan je 

woon/leefomgeving? 

Mooie omgeving 

Zo klein en gezellig, dan ontmoet je ook 

sneller mensen 

Het dorpsgevoel. Koningsdag, de kermis 

en de sociale binding  met de jongeren -> 

moeke 

Ik ga uit in de Oude Tak,  

“daar krijg je makkelijk drank” 

Het is gelukkig niet te veel 

gemoderniseerd. Alles is nog mooi in z’n 
oude staat.  

Wat zou je aan 

Blaricum willen 

veranderen? 

Ik zou het iets toegankelijker maken mbt 

huizen. Ik zou graag een eigen 

appartementje willen maar dat is echt 

onmogelijk hier.  

Kijk naar de huisjes op de Oude Renbaan, 

25m2 voor 650 euro. Die zouden fijn zijn 

als daar meer van zijn. 

Niks, alles is prima hier.  

Ik ga liever in Blaricum hangen dan in 

Eemnes. Die jongeren in Eemnes 

gebruiken veel drugs maar de dealers 

zitten in Blaricum. 

Het is leuk als Blaricum leuke dingen 

organiseert voor jongeren. We gaan 

meestal uit bij Moeke of Oude Tak, net 

waar het op dat moment het gezelligst 

is.  

Zou het niet weten 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Blaricum te blijven 

wonen? 

Weet ik niet, ik heb het hier wel over met 

vriendinnen. Ik heb wat moeite met dat 

gooische gebla. Huizen is al een wereld 

van verschil…  

Ja   Ja zou zeker in Blaricum blijven wonen. 

Dicht bij de stad en toch lekker groen. 

Maar het is niet betaalbaar… 

Leeft het verbinden 

met generaties onder 

jullie? 

Nee niet echt. Ben er zelf wel erg van, ik 

zou graag iemand willen helpen en 

zorgen voor een ander. Maar dat moet je 

dan wel kenbaar maken. Bijvoorbeel met 

een sticker op je shirt met “Ik ben een 
buddy, als je alleen bent/ voelt, help ik je 

graag “  

Daar hebben we het niet over met 

elkaar. Daar denken we niet echt over 

na. Mocht de gemeente dat stimuleren, 

dan zal niemand dat gaan doen. 

Natuurlijk helpen we elkaar wel als dat 

nodig is.  

Nee, denk er niet echt aan nu maar over 

een paar jaar zou ik dat wel willen doen 

voor andere generaties. 



 

 Blaricum, 19 jr.  

Welke drie woorden komen 

bij je op als je aan Blaricum 

denkt? 

o Boerderijen/ 

monumenten 

o Heel rustig 

o Samenhorigheid 

 

Wat waardeer je het meest 

aan je woon/leefomgeving? 

Dat de buitenkant van de oude 

huizen in hun oude staat 

worden behouden terwijl de 

binnenkant word gerenoveerd.  

 

Wat zou je aan Blaricum 

willen veranderen? 

De grote auto’s in de straten…  

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in Blaricum 

te blijven wonen? 

Als het kan, heel graag! Mijn 

familie woont hier. 

 

Leeft het verbinden met 

generaties onder jullie? 

Ik doe een sportopleiding, 

daarbinnen staat de 

maatschappij centraal. Later 

wil ik wel iets voor de oudere 

doen sport gericht.  

 

 

 

  



Verslag van korte interviews op straat door gericht aanspreken van jongeren uit de drie BEL-gemeenten. 

Datum: maandag 19 augustus, tussen circa 14:00 en 15:30.  

Locatie: Tijdens evenement Ringsteken op de Kerklaan Blaricum, als onderdeel van de Blaricumse kermisweek. 

(PS: de meeste geïnterviewde Blaricumse jongeren wonen in Oude Dorp Blaricum) 

 

Leeftijd, 

woonplaats 

Blaricum  

 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Blaricum denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Blaricum? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Blaricum? 

Wat mis je in Blaricum? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Blaricum te blijven 

wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

23jr, Blaricum 1. Brandweer 

2. Gezellig 

3. Samenhorigheid 

Oubolligheid 

Gezelligheid 

Ons kent ons 

Te veel import, nieuwe 

mensen van buiten af. Ik 

mis het verleden eigenlijk 

een beetje. Er verandert zo 

veel.  

En wat ik mis in Blaricum 

zijn betaalbare huizen. Ik 

woon nu nog steeds bij 

mijn ouders en zou graag 

iets voor mijzelf willen.  

Ja zeker, als het kan. Ik 

heb veel binding met het 

dorp want al mijn familie 

en vrienden wonen hier.  

Bij ons wel. Wij wonen 

nog in het ouderlijk huis 

van mijn vader, daar help 

ik veel mee met 

verbouwen in huis. Mijn 

broer helpt mijn vader 

dan weer in de 

fietswinkel en we helpen 

mijn opa en oma als dat 

nodig is. Zo doen we 

allemaal wat. 

16 jr Blaricum 1. Gezellig 

2. Knus 

3. Koffiezaak 

Blushing 

De aardige mensen 

hier in het dorp. En 

ook al het groen. 

Niets, alle voorzieningen 

zijn er eigenlijk wel.  

Ja zeker! Ik ga eerst 

studeren maar wil daarna 

zeker terugkomen.  

Nee niet echt, opa en 

oma wonen in Brabant. 

15 jr, Blaricum 1. Boerderij 

2. Gezelligheid 

3. Dorps 

Het groen in 

Blaricum, en alles is 

echt in de buurt.  

Nee, niks Ja zeker, mijn familie 

woont her 

Ja, ik help oma graag. Zij 

woont ook in het dorp 



Leeftijd, 

woonplaats 

Blaricum  

 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Blaricum denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Blaricum? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Blaricum? 

Wat mis je in Blaricum? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Blaricum te blijven 

wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

25 jr, Blaricum 1. Samenhorigheid 

2. Authentiek 

3. Ons-kent-ons 

We zitten in het 

midden van het land. 

 

Het zou fijn zijn als de 

gemeente meer helpt met 

het financieren van 

activiteiten. En het 

makkelijker maakt met 

vergunningen voor 

activiteiten vanuit het 

dorp/ de Oranjevereniging. 

Er zijn hier zo veel 

vrijwilligers hard aan het 

werk, zou fijn zijn als de 

gemeente daar meer geld 

tegenover zet.  

Ja, ik woon nu helaas in 

Eemnes omdat ik in 

Blaricum niks kan 

betalen. Maar beter 

Eemnes dan Huizen. Ik 

zou heel graag terug 

willen naar Blaricum. Dus 

graag meer betaalbare 

woningen in Blaricum. 

Tja, we helpen allemaal 

elkaar toch? 

20 jr, Blaricum 1. Gezelligheid 

2. Boeren 

3. De Hoop 

(IJssalon) 

De balans tussen 

gezelligheid en rust 

in het dorp 

Meer zekerheid dat ik hier 

later kan wonen.  

Ja, ik sta ingeschreven 

maar ik maak mij hier wel 

zorgen over hoe... 

Ik werk in een 

bejaardenhuis, dus ja, ik 

denk daar zeker over na. 

Onze buren help ik ook.  

24 jr, Blaricum Gezellig 

Iedereen kent elkaar 

De IJzerhandel 

Blaricum is super 

gezellig, het voelt er 

als thuis.  

Ik ben 24 en woon nog 

steeds bij mijn ouders thuis 

omdat ik niets betaalbaar 

kan vinden om op mijzelf te 

wonen. Veel vrienden van 

mij lopen tegen het zelfde 

aan.  

Ja heel graag maar dat 

lijkt niet mogelijk. Huizen 

zijn echt te duur in 

Blaricum.  

 



Leeftijd, 

woonplaats 

Blaricum  

 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Blaricum denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Blaricum? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Blaricum? 

Wat mis je in Blaricum? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Blaricum te blijven 

wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

21 jr, Blaricum 

(Oude Dorp) 

Blaricum is Blaricum, 

Iedereen kent elkaar. 

Iedereen kent elkaar. Minder import van buiten 

Blaricum/Gooi. De import 

doet over het algemeen 

minder mee met de 

tradities en het dorpsleven. 

Dat maakt het dorp 

langzaam anders. Dit leidt 

tot steeds meer hoge 

heggen voor villa’s met 
camera’s. Jongeren van 
buiten komen hier ook 

kermis vieren, maar maken 

ook soms ruzie of 

vernieling. 

Ik wil wel, maar de 

huizenprijzen zijn niet te 

betalen. Graag meer 

betaalbare huur. 

Nee 

14 jr, Blaricum 

(Oude Dorp) 

Gezellig.  

Dorp heeft sfeer. 

Er gebeurt wat. 

Dat alles redelijk 

hetzelfde blijft, wel 

lekker rustig blijft. 

Laren is bv. een stuk 

drukker. 

Nee, geen vernieuwingen 

nodig. Verandering AH is 

voldoende verandering. 

Ah, toch wel: graag iets 

meer plek om buiten een 

balletje te trappen o.i.d. 

met anderen. Dat is er nu 

nauwelijks in Oude Dorp. In 

Bijvanck of Blaricummer-

meent heb je bv. meer 

plekjes daarvoor. Maar 

daar kom ik eigenlijk niet 

(alleen als ik er langs fiets 

naar bv. het strandje bij 

Gooimeer). 

Dat zou ik wel willen, 

want mijn familie woont 

hier. 

Evenementen zoals 

Ringsteken verbinden 

generaties! 



Leeftijd, 

woonplaats 

Blaricum  

 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Blaricum denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Blaricum? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Blaricum? 

Wat mis je in Blaricum? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Blaricum te blijven 

wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

15/16 jr, Nu in 

Bussum, 

geboren in 

Blaricum 

Gezellig Oud dorp. 

Authentiek. 

Boerig.  

Er verandert niet 

veel. 

- De komende jaren niet, 

want dan eerst studeren 

en wonen in een grote 

stad. Maar ja, daarna zou 

ik wel in Blaricum willen 

gaan wonen. Want hier is 

het rustig en ook veilig 

voor kinderen. 

- 

23 jr. Blaricum 

(Oude Dorp) 

Gezellig, leuk dorp  Naar de toekomst toe zijn 

dingen minder geregeld 

voor jongeren. Huizen zijn 

veel te duur. Dorp vergrijst. 

Plaats bv. tiny houses voor 

jongeren. En/of net als in 

Eemnes: geef jongeren 

subsidie bij het kopen van 

een starterswoning. 

En maak het oude dorp 

niet autoluw, want dat is 

niet goed voor de 

ondernemers. 

Ja, in Oude Dorp. Bijvanck 

en Blaricummermeent 

voelen als dorp Huizen en 

dat trekt mij niet. 

Zij kent veel mensen 

buiten haar eigen 

leeftijdsgroep, 

voornamelijk via de 

lokale brandweer: daar is 

zij lid van en dat is 

tegelijkertijd een hechte 

vriendengroep in leeftijd 

van circa 20 tot 35.  

 



 

 

  



Naam, leeftijd, 

woonplaats 

Eemnes 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Eemnes denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Eemnes? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Eemnes? 

Wat mis je in Eemnes? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in 

Eemnes te blijven 

wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

20 jr, Eemnes 1. Rust 

2. Koeien 

3. Thuis 

De rust, het groen Nee, ik mis niet echt wat. 

Een kroeg zou leuk zijn.  

Ja, ik weet alleen nog niet 

hoe. Ik sta wel 

ingeschreven maar ben 

nog niet actief op zoek.  

Nee, helemaal niet. 

20 jr, Eemnes 1. Gezelligheid 

2. Samenhorigheid 

3. Natuur 

Het ons-kent-ons 

gevoel en het dorps 

gevoel. 

Graag goed betaalde 

starters woningen!  

Ja  

20 jr, Eemnes 1. Saai 

2. Kroegloos 

3. Weiland 

Dat het in Eemnes 

wel lekker rustig is. 

Een kroeg wat zorgt voor 

meer reuring en 

gezelligheid 

Ik zou wel in de buurt 

willen wonen maar het 

hoeft niet perse in 

Eemnes te zijn. Ik zou 

Blaricum leuker vinden 

maar is ook duurder  

Nee, niet echt mee bezig 

14 jr, Eemnes  Klein, gezellig dorp. Je kent elkaar, je 

maakt makkelijk een 

praatje met anderen. 

Meer plekken voor 

‘hang’jongeren. Dit doe ik 
zelf niet. Maar hiermee zal 

meer spreiding ontstaan 

hoop ik, zodat de groepen 

klein blijven. Want een 

grotere groep 

‘hang’jongeren daar ga ik ’s 
avonds niet langs, dan voel 

ik me onveilig. 

Ja. Ik ben er geboren en 

groei er op. Mijn familie 

woont hier ook. Hier 

blijven wonen is dus ook 

heel praktisch en gezellig. 

Ik blijf hier ook graag naar 

de kerk gaan in Eemnes. 

Binnen familie. Verder 

niet zozeer.  

 

 

 

  



Naam, leeftijd, 

woonplaats 

Laren 

Welke drie woorden 

komen bij je op als je 

aan Laren denkt? 

Wat waardeer je het 

meest aan Laren? 

Wat zou je willen 

veranderen aan Laren? 

Wat mis je in Laren? 

Ben je van plan om de 

komende 10 jaar in Laren 

te blijven wonen? 

Leeft het verbinden van 

generaties onder jullie? 

18 jr, Laren 1. Sfeervol 

2. Familie 

3. Café Bonte 

Paard 

Het is zo gezellig in 

Laren. De natuur 

waardeer ik, het 

park, het is schoon in 

Laren en alles is 

toegankelijk.  

Een leuke club zou leuk 

zijn. Haha Of een Mc 

Donalds…  

Ja zeker, maar ik weet 

niet hoe ik dat zou 

moeten financieren.  

Ik werk ik een 

verzorgingshuis dus ik 

denk dagelijks na over de 

oudere generaties.  

20 jr, Laren 1. Café De koerier 

2. Gezelligheid 

3. Oud Dorp 

Dat het een 

georganiseerd dorp 

is. En natuurlijk de 

poffertjeskraam. 

Meer toekomst voor 

jongeren in Laren. Dat wij 

ook kans hebben om in 

Laren te kunnen wonen.  

Ja zeker, ik hoop iets over 

te kunnen nemen van 

familie maar dat  moet 

mar net lukken.  

Ik ben veel bezig met 

mijn eigen oma 

19 jr, Laren Mooi dorp 

Café Bonte Paard 

Conservatief 

Laren is heel fijn 

omdat het een klein 

en mooi dorp is.  

Kinderen die hier 

opgroeien, groeien op in 

een reservaat. Die hebben 

geen idee hoe de wereld er 

echt uit ziet.  De mensen 

hier hebben een bepaalde 

bril op en denken dat 

dingen vanzelfsprekend 

zijn. Die het echt niet zijn…  

Nee, hangt af van of ik 

kinderen wil/heb. Ik wil 

mijn kinderen hier niet op 

laten groeien.  

Ik heb wel contact met 

mijn oma maar verder 

ben ik er niet mee bezig.  

 

 

 


