Geachte ALLEMAAL,
Ik schrijf deze brief omdat ik het helemaal beu ben en ik ben ook KWAAD.

Ik ga even terug naar de nieuwjaarsbijeenkomst en de bijeenkomst daarna op Fort Sabina.
We werden toen geconfronteerd met de beslissing dat het contract met de [l per einde
2025 zou worden beéindigd. De achterliggende redenen werden uitgelegd. En ook werd
HEEL duidelijk aangegeven dat dit onherroepelijk was.

I in deze een grote rol heeft gespeeld is duidelijk. Bij deze
bijeenkomsten werd ook het slechte contact van vrijwilligers en bestuur opgebracht door
een van de vrijwilligers.

Wat mij tot op de dag van vandaag volledig onduidelijk is, is dat deze beslissing door het
bestuur genomen is zonder dat de vrijwilligers hierin vooraf gekend waren en ook geen
enkele inbreng hebben gehad. Het was dus een voldongen feit!!!

Dat er hierna behoorlijke onenigheid is ontstaan tussen bestuur en de andere vrijwilligers is
dan toch geen verrassing!!! De vrijwilligers zijn zonder uitzondering zeer betrokken mensen,
die het allerbeste voor hebben met het fort.
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vrijwilliger, ik heb enorm veel karweien gedaan en dus veel geld verdiend voor het fort, en ja
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Sommige mensen denken dat wij dat bijna alleen voor de [l deden en omdat we dan
aan het eind van de dag een hapje en biertje deden. Hoe kortzichtig kan je zijn... Kort
geleden werd [l zonder m.i. een geldige reden, aan de kant gezet. [} heeft heel veel
geld verdiend voor het Fort als o.a [ - B was ook . voor
Fort Sabina heel belangrijk. [l stelde het functioneren van het bestuur aan de kaak, EN
DAT KAN WAARSCHIJNLIJK ZOMAAR NIET!!!

Kort geleden zijn nog meer vrijwilligers AAN DE KANT GEZET!!! Om voor mij onduidelijke
redenen. Want overleg met het bestuur over deze zaken is er NIET. Ik heb zelf ook een korte
tijd ook in het bestuur gezeten. Opvallend is wel dat er in die jaren heel veel
bestuurswisselingen zijn geweest. Dus een volgende bestuurswisseling kunnen wij wel aan
hoor.

Ik ben gisteren naar het Fort gegaan om e.e.a. eventueel te bespreken, daar is niets van
gekomen, ik had het bezoek aan het Fort even nodig!!

Ik heb al die plekken waar ik aan gewerkt heb langsgelopen.

Ik ben TROTS op het FORT niet alleen voor wat ik gedaan heb hoor, maar ook al die andere
vrijwilligers, en we hoeven geen schouderklopjes, MAAR OOK ZEKER GEEN TRAP IN DE RUG.

Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd.



Een zwarte dag was het overljden van [N I 2 je.

Heel veel vrienden en familie waren bij de uitvaart. [l sprak namens de vrijwilligers een
mooi afscheidswoord.

WAT DAN ONGELOOFELIJK IS, dat vanuit het bestuur geen woord gezegd is en dat deed mij
pijn.

B draait zich om in zijn graf als hij dit allemaal zou weten.

Afgelopen weken is er regelmatig een “interview” afgenomen door één van de
bestuursleden.

Voorafgaande aan mijn INTERVIEW had ik in de nieuwsbrief gelezen dat|
P was gezet. Een berichtje vooraf aan mij kon er niet af???

Het bestuurslid wist ook niet wat het project inhield, ze was er nog nooit wezen kijken, de
andere bestuursleden waarschijnlijk ook niet. Toen is er bij mij iets gebroken!

Kort geleden moest er een gleuf gegraven worden naar locatie F, vrijwilliger [l had
toevallig een buurman die dat wel even voor [Ji] en voor Het Fort wilde doen voor een
prikkie. Even een berichtje, [l is nu ook PERSONA NON GRATA

Ik kan nog wel meer geroyeerde vrijwilligers noemen, en misschien komt mijn naam er ook
wel bij. Om verder alle onduidelijkheid te voorkomen, ik zet bij deze al mijn acties en
medewerking als vrijwilliger aan FORT SABINA op HOLD.

B (ooit wel gehad maar als weldenkende volwassen mensen uitgepraat).

Met vriendelijke groet,



