Geachte dames en heren,
Via de pers hebben wij vernomen dat er Oekrainers zouden worden opgevangen in het voormalig
Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg sinds de oorlog daar is uitgebroken. Daar hebben wij als

buurtbewoners op zich geen problemen mee.

Maar wat schertst nu onze verbazing!!! Het is geen opvang van Oekraiense vluchtelingen meer,
maar een AZC, zonder dat de buurt hierover ingelicht wordt.

Hierover zijn wij zeer verbolgen.

De meeste Oekraiense gaan overdag aan het werk en deze oorlogsvluchtelingen heb je totaal geen
last van.

Nu het hotel gewoon een “veredelde” AZC is geworden heb je mensen die de hele dag een beetje
doelloos rondhangen in de omgeving van het hotel en daar heb je wel last van!!!

Mijn vrouw durft niet eens meer normaal over de parkeerplaats te fietsen omdat er buitenlandse
types zitten te koffiedrinken en mijn vrouw aanloeren. Dit mag toch niet zo zijn!!!

Zijn dit uitgeprocedeerde asielzoekers?

Waar zijn alle Oekrainers gebleven?
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze brief door te sturen aan het College en de raadsleden.

Met vriendelijke groet,

en overige bezorgde buurtbewoners.



