
Geachte Raadsleden, 
 
Vitesse is niet zomaar een club. Het is een gevoel. Een thuis. Het kloppend hart van Arnhem. Elke 
wedstrijd weer vinden duizenden supporters elkaar in het stadion. Jong en oud. Uit elke wijk van de 
stad, de regio en daarbuiten. Hier juichen we samen, hier huilen we samen. Anderen leven mee thuis 
voor de buis. Vitesse verbindt. 
 
 Zonder Vitesse verliest Arnhem zijn trots, zijn kleur, zijn geschiedenis. Een stad zonder zijn club is 
een stad zonder ziel. Dat laten we niet gebeuren. Daarom roepen we iedereen met een geel-zwart 
hart op: kom op Tweede Pinksterdag naar GelreDome en vorm om één minuut voor twaalf met elkaar 
de V. Niet alleen van Vitesse, maar ook van voetballen, vreugde, verdriet, verbondenheid, vrienden, 
vrijwilligers, veteranen, vooruitkijken en voortbestaan. Laat zien dat Vitesse lééft. 
 
 We staan niet alleen achter een club, we staan achter wie we zijn. Samen zijn wij Vitesse. 
 
Ook jullie maken deel uit van onze geel-zwarte familie. We zien jullie daarom graag samen met ons de 
V vormen voor de toekomst van Vitesse. 
 
Met geel-zwarte groet, 
  
Namens: 
Stichtingsbestuur Vitesse-Arnhem 
Klankbordgroep Vitesse-Arnhem 
de verenigde supportersgroepen en  
Supportersvereniging Vitesse 
 
Voorzitter Supportersvereniging Vitesse 
 



 
 
 
 
 


