
Pitch Het Dijkhuis 5 februari 2025  

Goedemiddag, mijn naam is Manita van Dijk, initiatiefneemster Stichting Het Dijkhuis, 
een Moeder & Kindhuis in oprichting. Ons doel is om kwetsbare zwangere vrouwen en 
moeders en kinderen een veilige en beschermde plek te bieden, met opvang en 
begeleiding. Onze missie is helder: ‘Het Dijkhuis beschermt het kind, versterkt het 
gezin.’  En daarvoor heb ik jullie hulp nodig. 

Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Huiselijk geweld neemt 
toe. In 2023 waren er landelijk 13.000 meldingen, waarvan 3.300 in Rotterdam – het 
hoogste aantal van het land. 

Voor kwetsbare zwangere vrouwen en moeders met kinderen is er te weinig plek in de 
bestaande zorg- en opvangvoorzieningen in Rotterdam. Dit betekent dat velen 
teruggestuurd worden naar onveilige situaties of simpelweg uit het zicht van 
hulporganisaties verdwijnen. Uit angst om hun kinderen kwijt te raken of op straat te 
belanden, blijven ze vaak in risicovolle situaties. In het ergste geval eindigt dit in 
femicide. 

Moeders die wél weten te vluchten, belanden vaak alsnog op straat. Eén op de drie 
daklozen is een vrouw, en één op de vijf een kind onder de 18 jaar. Zij slapen onder de 
brug, wonen op straat, op banken van kennissen of in stacaravans of zelfs auto’s. Of in 
ruil voor huisvesting waar ze gedwongen seksueel geweld moeten ondervinden met of 
zonder kind. Deze moeders en hun kinderen hebben recht op onderdak, veiligheid en 
toekomstperspectief – ook hier, in Rotterdam. Ik kan een boek vullen met voorbeelden 
van situaties, die ik de afgelopen 40 jaar heb meegemaakt.  

Ik krijg dagelijks telefoontjes, mails en appjes van moeders in nood. Ik probeer hen te 
helpen door mijn netwerk in te zetten, hen te begeleiden en zelfs mee te gaan naar 
gesprekken. Maar alleen de meest extreme gevallen krijgen opvang. De rest wordt niet 
geholpen of krijgt uitstel, soms voor jaren. We kunnen niet langer wachten tot het te 
laat is. Tot moeders en kinderen, zelfs zwangere vrouwen, op straat eindigen. Tot ze 
slechts een nieuwsbericht worden. 

Dit is precies waarom Het Dijkhuis noodzakelijk is. Wij willen niet langer machteloos 
toekijken, maar concrete oplossingen bieden. Met een gerichte aanpak kunnen we deze 
moeders en kinderen helpen om een nieuwe start te maken en een stabiele toekomst op 
te bouwen. 

Vier pijlers van Het Dijkhuis 

Het Dijkhuis is opgebouwd rond vier pijlers, ontwikkelt in samenwerking met 
zorgprofessionals: 

 



1. Het Moeder & Kindhuis – Tijdelijke opvang en nazorg voor kwetsbare 
zwangere vrouwen, moeders en kinderen. Hier krijgen zij een veilige en 
beschermde omgeving waarin zij en hun kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

2. Woon, Zorg, Leer & Werk programma – Een programma dat moeders 
ondersteunt in hun bestaanszekerheid en zelfredzaamheid. Samen met een 
netwerk van ervaringsdeskundigen en lotgenoten bieden wij steun, zowel tijdens 
hun verblijf als daarna. 

3. Moeder & Vrouwennetwerk– Drie jaar ambulante nazorg door zicht te houden 
op de ontwikkeling van moeder en kind. Dit zorgt voor continuïteit, veiligheid en 
helpt risico’s vroegtijdig te signaleren. 

4. Ontwikkel & Verbindingscentrum – Dit centrum verbindt organisaties, 
voorkomt versnippering en verlaagt maatschappelijke kosten. Samen met 
ervaringsdeskundigen, Albeda College, Hogeschool Rotterdam, ouderen en 
vrijwilligers creëren we een unieke woonvorm waarin generaties elkaar 
ondersteunen. 

Samenwerken voor verandering 

We hebben inmiddels een sterk netwerk opgebouwd van partners, vrijwilligers, 
zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, docenten, cultuurmakers en meer. Pameijer 
heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de realisatie van Het Dijkhuis en de toegevoegde 
waarde ervan voor Rotterdam. Stichting Timon, die zich inzet voor een soortgelijke 
doelgroep, pleit ervoor dat wij de oudere moeders opnemen in Het Dijkhuis. Met Tjalling 
Vonk, die eveneens onze missie steunt, had ik een gesprek doordat ik een brief heb 
gestuurd in oktober 2024 naar Carola Schouten. Hij stelde mij voor een pitch te doen. 

Rotterdam is wij 

De handen moeten ineen. Zoals Carola Schouten zei: “Rotterdam is wij.”’ En zoals de 
echte Rotterdammers zeggen: “Geen woorden maar daden.”  

Ik hoop dat jullie ons steunen, zodat we tegen een huilende moeder aan de telefoon 
kunnen zeggen: “We hebben een plek voor jou en je kind, bij ons, in Het Dijkhuis.”  

Met een pand hier in Rotterdam kunnen we een gat vullen in de huidige zorg en een 
broodnodige aanvulling zijn. Ik vraag jullie om in gesprek te gaan met wethouder 
Ronald Buijt over het beschikbaar stellen van een pand en dat ik persoonlijk het verhaal 
van Het Dijkhuis bij hem kan toelichten. We hebben jullie hulp nodig om een pand te 
realiseren. Een thuis voor Het Dijkhuis waar moeders tijdelijk kunnen verblijven om zo 
snel mogelijk weer uit te stromen. Dat betekent dat Het Dijkhuis aan de slag gaat met 
de leefgebieden die ertoe doen zodat men zo kort als mogelijk bij Het Dijkhuis woont.  

Dank voor uw aandacht. 

 


