Geachte gemeenteraad van Beekdaelen,

Wij hebben afgelopen mei-vakantie het Pieterpad gefietst. Een prachtige tocht die ons nog eens deed
beseffen dat Nederland een heel mooi land is. We kwamen daarbij ook door Doenrade en wel de
Kluisstraat. Daar viel ons op dat dit de lelijkste straat was die we doorkruisten. Recentelijk was deze
straat zichtbaar heraangelegd. Echter: een geheel versteende straat. Meeste tuintjes van particulieren
zijn bedekt met klinkers en/ of grind. En ook in de straat staan in openbare ruimte geen bomen. Het is
een kale ruimte die in zomer enorm opwarmt. Terwijl er, naar het leek, echt wel plek was om enkele
bomen op de ruime parkeerstroken in te passen.

Ik hoop dat u door onze observatie hier wat aan kunt verbeteren. Zodat ook de doorgang door
Doenrade tot verwondering kan leiden en niet tot verbazing.

Succes,

Groet,
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