
Hoi alle aanwezigen, 

Ik ben Karin ’t lam en woon op de sloblaan in Meerkerk. 

De reden dat ik vanavond hier sta is: 

Ik zag een bericht op fb voorbij komen dat er flex woningen voor de Oekraïense mensen, die nu in 
het gemeentehuis van Meerkerk verblijven, worden geplaatst en als zij weer weg gaan er 
statushouders en spoedzoekers in gaan komen. 

Door dit bericht heb ik een evenement aangemaakt op fb zodat wij als Meerkerkers onze stem 
konden laten horen hierover. 

Hierop heb ik veel reactie gehad en daarom sta ik nu hier. 

Een aantal punten die binnen kwamen wil ik graag noemen 

 

1. We komen er als bewoners pas achter als het al besloten is. 
Alles gebeurt in het geheim. 
Inwoners hebben geen inspraak hierover. 
 

2. We snappen dat de Oekraïense mensen verplaatst moeten worden maar waarom dan in 
Meerkerk en niet in een ander dorp in Vijfheerenlanden? 
Is er overwogen om ze in een ander dorp op te vangen? 
 

3. Waarom zijn de flex woningen in Meerkerk, als de Oekraïense mensen er uitgaan, daarna 
voor statushouders en niet voor eigen inwoners, vooral starters vanuit Meerkerk. 
Waar we ons ook zorgen over maken is dat we in het nieuws veel negatieve dingen horen 
over statushouders zoals andere gewoontes en opvattingen en niet genoeg integreren 
Want het is vlakbij het sportveld waardoor alle leeftijden gesport word en wat gaat de 
gemeente doen als er onrust en of overlast zou komen  waardoor we ons misschien onveilig 
gaan voelen bijv de kinderopvang die daar zit maar zeker ook de vrouwen die daar aan het 
sporten zijn en er mannen bijv rondhandhangen rond de locatie. 
 

4. Er worden al genoeg mensen opgevangen in Meerkerk 
Het lijkt of elk huis dat vrijkomt in het dorp niet online komt te staan maar gelijk naar 
statushouders gaat. 
 
 
En eigenlijk wat ik van de meeste mensen hoor en ook zelf ervaar is dat onze eigen jeugd en 
senioren worden vergeten en achtergesteld 
Dit is het gevoel wat er leeft onder de mensen die ik gesproken heb en van mijzelf. 
 
Eigen ervaring Fien wonen hoe ik behandeld ben. 
Ik ben bezig geweest om mijn dochter weer in Meerkerk te laten wonen door persoonlijke 
omstandigheden was het beter. 
Toen stond er een hoekappartement leeg dus ik heb daarna gevraagd kreeg te horen dat dit 
huis niet voor haar van toepassing was, dat kan natuurlijk. 



Toen vroeg ik, komen er dan statushouders in? En werd daarna uitgemaakt voor racist. Ik 
voelde me door dit antwoord aangevallen en ook boos. 
Maar er zitten nu wel statushouders in. Dus zeg dat dan gewoon eerlijk! 

 

Nog een ervaring met Fien wonen  
Huis dat al 4 maanden leeg staat op de Iepenhof heb ik zelf op gereageerd krijg ik zelfs geen 
antwoord terug. 
Ben niet enigste die gereageerd heeft op dit huis en andere kregen antwoord dat ze het niet 
konden betalen ofdat er nog niemand naar gevraagd had. 
 
En nog een voorbeeld een oudere man wilde woningruil doen vanuit eengezinswoning naar 
bejaardenwoning maar kreeg een nee terwijl er 1,5 maand daarna een jonge statushouder in 
kwam is toch gek een seniorenwoning mag de jeugd niet op reageren maar er komt wel een 
jonge statushouder in te wonen. 
 
En hierdoor zijn wij als Meerkerkers boos en teleurgesteld in onze bestuurders en Fien 
wonen. 
Mijn vraag is aan jullie willen jullie de manier van communiceren en werkwijze veranderen 
zodat wij weer het gevoel krijgen gehoord te worden. 
En onze eigen inwoners ook een eerlijke kans krijgen op een betaalbare woning. 
 
Wees eerlijk, open en tijdig met informeren en betrek bewoners bij zulke beslissingen 
 

 


