Geachte,

Als ik een vraag stel aan u krijg ik een reactie van dat de raad niet reageert omdat dat
aan de politieke partijen zelf is.

Wat hoor ik dus?? Niets, behalve van Paul van de PVDA moet ik toegeven. Niet dat wij
het eens geworden zijn maar dat terzijde.

Ik wil dus ook geen geklaag meer horen dat de politiek het contact met de kiezer totaal
verloren is.

Wel 1.2 miljoen voor verduurzaming in Voorhout terwijl u weet dat er mensen in onze
gemeente zijn voor wie elke maand financieel een paar dagen te lang duurt. Hebben
er niets aan van over 20 jaar, zij leven nu! Politiek groen gaat in onze gemeente
blijkbaar boven sociaal.

Huidige coalitiepartijen zijn mijn stem dus ook niet meer waardig.

Realiteitszin is volledig zoek bij mijn overheid. Koppie laten hangen naar Den Haag en
Brussel.

Men is hier zo moe van dus geef me 1 reden om nog te gaan stemmen?? Hoezo lage
opkomst?

Ga lekker met een kraampje in het dorp staan om zieltjes te winnen. Steeds

meer mensen lachen daarom want jullie luisteren toch niet naar de burger die jullie in
het zadel geholpen hebben.

Door jullie politieke correcte geleuter en eeuwige gewauwel, net zoals in Den Haag
wordt de burger niet geholpen en hebben jullie dus ook niet het recht om nog om mijn
stem te vragen.

Ben bepaald niet de enige inwoner die zo denkt, weinig hoop op een reactie van wie dan
ook.

Geen reactie is het tekenend in wat voor wereld wij leven en hoe ver de democratie
gezonken is.



