Goedemiddag allemaal!

Vraagje ik ben al meer als een jaar aan het strijden voor een huurwoning.

Ondanks kanker, toeslagenaffaire en scheiding tussendoor is er nog niks geregeld.

Door de gemeente werd alleen voor mij opvang aangeboden en mijn twee kindjes moesten
buiten slapen. Dit heb ik natuurlijk niet gedaan...maar ben echt wanhopig na meer als een
jaar.

Overal zie ik dat mensen van buiten de gemeente voorrang krijgen of asielzoekers zelfs hele
centrums krijgen. Mijn kinderen en ik zijn Nederlandse Brabanders, die krijgen niks.

Waarom zijn er niet genoeg opvangcentra of voorzieningen voor Nederlandse moeders die
door scheiding of andere oorzaken op straat staan met hun kinderen?

Nu wil ik aankomende week net voor mijn 38ste verjaardag actie voeren hiervoor
(bijvoorbeeld op het gemeentehuis in Oss).

Zijn er mensen die me willen helpen hiermee??

We moeten als Nederlanders toch een keer zeggen dat het genoeg is. Waarom is er zo'n
groot huizentekort en worden er nog steeds asielzoekers centra gebouwd i.p.v. opvang voor
moeders met kinderen.

Na de toeslagenaffaire laat de overheid ons weer in de steek! Mijn leven staat door alles on
hold...zonder onderdak voor je kinderen kun je niks. Niet werken, niet goed voor je kinderen
zorgen en je hebt zoveel stress financieel en emotioneel dat dit voor niemand goed is.

Zelf heb ik ook een extreem hoge bloeddruk en het is de vraag wanneer ik WEER een
beroerte of hartaanval hiervan krijg. Wie zorgt er dan voor mijn kinderen?

De problemen moeten eens goed aangepakt worden. En niet steeds het ene gat met het
andere dichten wat het regering probeert te doen.

Wanneer krijgen vrouwen, moeders en meisjes nu een stem voor een onafhankelijke
toekomst die ze graag willen opbouwen? Waarin een regering zijn eigen vrouwen eerst helpt
en dan pas in het buitenland hulp gaat aanbieden. Er zijn meer als 100.000 kinderen dakloos
op dit moment met hun moeders. En de problemen groeien terwijl we het asielbeleid
voorrang geven. Elke keer gaat een ander beleid voor... bijvoorbeeld het stikstof beleid of de
kwestie van ons leger. Maar wanneer kijken we naar onze maatschappij? Onze kinderen zijn
toch de toekomst?

Waarom krijgen anze kinderen en hun moeder niet eens de eerste levensbehoeften van
bijvoorbeeld een huis? Maar alle immigranten krijgen onderdak en voedsel. Dat is toch als
Nederlandse moeder niet te begrijpen meer!
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Ik hoop hierom dat er eindelijk aan de bel wordt getrokken. Er moet hulp komen voor
Nederlanderse moeders die door omstandigheden met hun kinderen op straat staan. Sociale
huurwoning en de bouw daarvan zijn hierbij cruciaal!! Kijk eens naar wat wij moeders als
levensbehoeften hebben om voor onze kinderen te zorgen.

Elk Nederlanders kind heeft toch recht op een dak boven zijn hoofd???

Met vriendelijke groet,
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