van: [

Verzonden: 25-01-2025 22:10
Aan: Griffier Opmeer <griffier@opmeer.nl>
Onderwerp: Een verslag over energie mogelijkheden e.a.

Beste Lisanne Gijben.

Nu lukte het me wel. Dus u mag de eerste verwijderen hoor.
De eerste SER Inspraak raadsvergadering Opmeer heb ik nog een beetje aangepast.

De mail van _wel graag even bijvoegen als dat lukt of apart verzenden a.u.b.
En wilt u het volgende schrijven meezenden?

Hartelijk dank hoor.

Vriendelijke groeten

Voor de Raadsleden van Gemeente Opmeer, de Wethouders, de Voorzitter en Griffiers.

In de eerste bijlage heb ik een uitgebreider verslag dan ik verteld heb op de vergadering.
Het is dermate belangrijk dat blij ben met deze gelegenheid.
Neemt u gerust de tijd ervoor en laat het rustig op u inwerken als u wilt a.u.b.

De tweede bijlage heb ik eerder geschreven voor de Gemeente Opmeer en ook gestuurd

aan [

Als het lukt dan stuurt de griffier het antwoord van -_ mee.

In de derde bijlage staan wat meerder onderwerpen die momenteel op aarde spelen.
Er zijn steeds meer mensen die al voelen dat er meer gaande is natuurlijk, maar er is ook
nog heel veel onwetendheid.
Veel mensen die geen notie hebben wat er gaande is. En ik weet ook nog lang niet alles
hoor.
Dat laatste schrijven heb ik december 2024 geschreven en meegeven aan mensen die dat
wilden, die aan mijn kraampje kwamen bij

“Opmeer in het Licht”

Ik stond daar met mijn vredesoproep genaamd “Rose of Peace” www.rose=of-peace.org.
Site in ontwikkeling.
De gedachte is om de roos in ons Hart te laten groeien en bloeien. Het begint immers bij
onszelf.
Maar ook vanuit ons Hart een Witte Roos over de aarde te sturen. Dan weven we met z'n
allen een kleed van Liefde en Licht.



Duister zal verdwijnen, maar roert zijn staart. Licht is altijd krachtiger en zo komt alles
wat niet zuiver is aan het Licht. (Wat we al steeds meer zien gebeuren)

Laat ook uw Licht schijnen en hou Vertrouwen.

Liefdevolle groet,



Inspraak raadsvergadering Opmeer 12-12-2024.

Dank u dat ik hier mocht spreken.
Omdat de tijd erg kort was en het onderwerp belangrijk heb ik uitgebreider één
en ander op papier gezet.

icber

Al mijn hele leven ben in geinteresseerd in mensen en waarom er zoveel
gebeurt onderling en in de wereld op allerlei gebied.

Graag wil ik u wat vertellen en nu even specifiek over energie.

In de hoop dat het uw nieuwsgierigheid opwekt, u op onderzoek uitgaat en er
open voor gaat staan, er werkelijk wat aan heeft en vooral dat u er wat mee
gaat doen.

Dat in het belang voor van ons allemaal en in het belang voor uzelf.

Met bewondering heb ik het grootste gedeelte van de vergadering bijgewoond
en was positief verast. Hoe respectvol iedereen de kans kreeg zijn of haar
woord te doen en hoe men met elkaar omging. Tevens complimenten aan de
voorzitter, onze burgervader die de vergadering strak leidde.

U doet natuurlijk allen uw best om wat voor de gemeenschap te beteken maar
ook met ieders verschillende inzichten. Niet altijd weten we alle mogelijkheden.
Soms en dat heb ik ook ervaren, denken we dat we iets goed doen en handelen
daarna.

Totdat we ontdekken dat het toch anders zit of andere mogelijkheden zijn.

Dan is het de kunst dat in te zien, toe te geven, de knop omzetten en een
andere weg te inslaan.

Dat is voor veel mensen een moeilijke opgaaf.

Toch zit daar nu juist een kans tot onze innerlijke groei in verborgen en in dit
geval ook een grote kans voor de gehele gemeenschap.

Vaak kunnen juist de moeilijke dingen ons verder brengen en worden we
krachtiger en zuiverder. Kan het zo blij maken.

Ook dat heb ik zelf mogen ervaren en nieuwe inzichten hebben mij verder
gebracht. Daarom sta ik nu ook hier om een bijdrage te leveren over de
inzichten die tot mij gekomen zijn via te lezen en erover te horen en die ik
innerlijk voel en weet als waar zijnde.

Alles heeft zo een doel in ons leven.

En weet, ik ben niet tegen iemand, wie dan ook, maar voor iedereen.



En waar ik streng of belerend over mocht komen voor sommige mensen, dat is
zeker niet zo bedoeld, wel heel gemotiveerd.

Het komt vanuit heel mijn Hart en mijn tenen.

Heel mijn wezen schreeuwt het uit.

Omdat ik van mensen hou, van de dieren, de natuur en van onze aarde.

Er kwam mij een bericht voorbij dat er een besluit genomen zal worden over
een zonnepark aan de Koningspade-Westerboekelweg te Hoogwoud .

Dat bracht mij ertoe wederom contact te zoeken met betrokkenen die het
beleid uitvoeren over energie.

Zo kwam ik telefonisch in contact met_
_was met grote lijnen met me eens.

Dat is dat we allemaal liever geen windmolens zien.

Liever geen zonneparken en ook zonnepanelen op daken.

Alleen staat _Nel achter kernenergie waar ik van schrok.

Hij raadde me aan met dhr. Carel Anink contact te zoeken en dat is ook gebeurt.
Ook dhr. Anink is voor kernenergie om in zijn ogen een hoop problemen op te
lossen.

Hier noem ik enkele nadelen van diverse energie opwekkers die nu worden
toegepast.

Zonnepanelen vergen grondstoffen van onze aarde, er is vaak kinderarbeid mee
gemoeid, nemen onze mooie landerijen in beslag, waar we liever groen zien
en/of dieren. Ook op water is het ronduit lelijk en nadelig voor het
onderwaterleven. Op daken zie ik liever dakpannen of andere bedekking.

Het kan schittering geven voor automobilisten en piloten.

Ze kunnen geopatische belasting veroorzaken, dat is nadelige straling voor ons
lichaam en geest.

Bovendien zijn ze moeilijk tot niet recyclebaar.

Verder, mocht er brand uitbreken in gebouwen of woningen kan men er
moeilijk bij om te blussen.

Zo ook de elektrische auto’s, om daar maar niet eens over te spreken.

Daar zit men nog boven de accu’s (straling) die ook weer moeilijk te recyclen
zijn. Daar zijn de meningen over verdeeld.

Ze leveren evengoed fijnstof, zijn zwaarder op de weg.

En zeer moeilijk te blussen, zoals we allemaal weten.

Ook hier weer de bodemuitputting en kinderarbeid.



En de elektriciteit? Hoe wordt dat opgewekt?

En hoe denkt u over de ontbossing en vervoer met grote schepen met
vervuilende brandstof?

Bovendien het net zit vol. Tanken/opladen duurt lang.

De windturbines zijn horizonvervuilers, ze staan o0.a. ook al in het lJsselmeer en
in de zee is het ook erbarmelijk. Ze geven slagschaduw wat onrust geeft voor
mens en dier ze kunnen zoemen of trillen.

Verstoord overdag rust, maar ook verstoord het de nachtrust.

Denk ook aan het onderwaterleven, verstoord het ook de oriéntatie van de
zeedieren? De vele vogels die sneuvelen.

Ook geven ze fijnstof af, zijn moeilijk tot niet afbreekbaar.

En wat te bedenken dat molens gedemonteerd worden en nieuwe geplaatst,
niet omdat ze versleten zijn maar om subsidie te krijgen. Dan het produceren
van de molens kost veel geld en grondstoffen en geeft ook vervuiling.

Kernenergie heeft een grote zorgelijke lading.

Ja uiteraard, zoals dhr. Anink vertelde, zijn de technieken beter en veiliger
geworden, maar het afval wat belast is moet toch diep opgeslagen worden en
hoe vele jaren blijft het radioactief?

Daar belasten we onszelf en ons nageslacht mee, de aarde en atmosfeer.
Bovendien kan het de mens en alles wat er op leeft grote rampspoed bezorgen.
Er kan namelijk altijd een calamiteit plaatsvinden, ter plekke of met vervoer en
bij de opslag. Er kan een menselijke fout gemaakt worden, een storing kan
optreden, zoals o.a. lekkende koelsystemen. Of zelfs sabotage.

Er kan een natuurramp plaats vinden en wat denkt u van deze tijd op aarde die
zo turbulent is met de oorlogen.

Nederland levert ook wapens aan bepaalde partijen en dat kan weer het nodige
uitlokken. Wapens brengen nu eenmaal groot leed en dat leed als we daar aan
meewerken kan zich op gegeven moment tegen ons keren.

Ik wil ook echt niet dat mijn belastinggeld geld daarvoor gebruikt zou worden.

Qua CO2 reductie zet het geen zoden aan de dijk en is het op het grote geheel
nagenoeg te verwaarlozen.

Wes ook bewust dat in de evolutie er altijd al klimaatverandering is opgetreden.
Bovendien het net zit vol. Ja vertelde dhr. Anink, beter is kleinschalig zodat het
minder ver getransporteerd hoeft te worden.

Ja dat is waar, maar bovengenoemde nadelen zijn daar niet mee opgelost.



Daar is ook weer onvrede, tegenstelling en strijd over.
En het is allemaal NIET nodig.

Mens denk na, Mens ga voelen, Mens wordt wijs.
WAT DAN WEL?

Ik hoorde pakweg 30 jaar geleden al over vrije energie.

En de kennis van vrije energie is al veel langer bekend, ook wel kosmische of
quantum energie genoemd. Alles bestaat uit energie, alleen wij zijn ver van de
natuur afgeraakt en innerlijk weten afgedwaald. Maar gelukkig zijn er mensen
die die verbinding nog wel hebben en er zijn uitblinkers op een bepaald gebied.
Alleen dat wordt uit het nieuws geweerd.

Omdat er grote, zeer grote belanghebbenden zijn, de machthebbers en de
extreemrijken die de touwtjes in handen hebben en velen lopen daar nog
(ver)blind achteraan, net als de rattenvangen van Hamelen.

Sommigen onwetend, sommigen doen er bewust aan mee.

_ beschrijft dat in een mail naar mij gericht, die kunt u

vinden in de andere bijlage a.u.b.

Ik had haar een mail gestuurd met een vorig verslag gericht aan de gemeente
Opmeer en besproken met de toenmalige wethouder. Hij was het helemaal met
me eens maar aan het einde van het gesprek antwoorde hij:

“We doen het eerst toch zo”. Dat was dus het uitgestippelde beleid.

B - vwonende N, s I < v
U kunt -_ haar antwoord in de andere bijlage vinden.

Ook zal ik de bijlage sturen die ik eerder heb geschreven en verstuurd heb naar
diverse instellingen waaronder RES, en onze gemeente Opmeer.

Ik ben eens bij een uiteenzetting, na toestemming, naar voren gestapt en heb
één en ander verteld. Dan hoor je wat honende geluiden. Ach dat is in het
verleden ook gebeurt met bv. penicilline en kraamvrouwenkoorts, totdat men
het inzag en het gemeengoed werd. Dat zal hier naar mijn innige overtuiging
ook gebeuren. Maar hoeveel water zal er nog naar de zee gedragen moeten
worden? Wanneer worden we wijs?




Ja er zijn al mensen die schone energie kunnen genereren, maar die mensen
worden helaas uit het nieuws geweerd en tegengewerkt.

Er moeten dan fabrieken gebouwd worden, maar men krijgt (tot nu toe)
eenvoudig geen vergunning.

Puur omdat er andere grote egoistische belangen mee gemoeid gaan.

Ja hoe kun je het bedenken. Hoe diep kan een mens gezonken zijn.

Waarom nog langer energie en geld in energie opwekkende manieren steken
die gedoemd zijn ellende te brengen terwijl er allang meerdere betere
alternatieven zijn.

Er zijn mensen die bezig zijn met bouwpakketten te ontwikkelen om eigen
energie op te wekken. Want gelukkig de mens is en blijft inventief.

En er zijn idealistische mensen aan het werk. Zo mooi. Zonder winstbejag.
Wat niet zeggen wil dat ze er niets aan mogen verdienen.

Waar gewerkt wordt, mag ook beloond worden, iedereen heeft recht op een
goed inkomen.

Er is zoveel rijkdom, zoveel geld op de wereld. Helaas is dat toegeéigend aan
een relatief kleine groep die de macht over de wereld willen hebben.

Er zou niemand in armoede hoeven te leven als we maar willen delen.

Of liever dat die grootmachten zich niet langer zoveel toe-eigenen.

En...dat wij met z'n allen niet meer meedoen met opgelegde regels die schade
brengen. Dat we opstaan met z'n allen. Hoe mee, mensen bewust worden en
zijn hoe groter die kracht wordt. Ook energetisch kunnen we al veel bereiken.
We zijn allemaal gelijkwaardig, ongeacht uit wat voor milieu we komen, wat
voor opleiding, wat voor kleur of religie, welk geslacht, hoe intelligent we zijn of
hoeveel vermogen. We zijn allen broeders en zusters van elkaar en onderweg
naar zuiver, of goddelijk bewustzijn. Niet een god met een baard, maar een
zuiver liefdevol bewustzijn of energie.

De één is hier wat meer in ontwikkeld dan de ander, dat is het verschil.

Elk leven kunnen we ons verder ontwikkelen. Als we maar blijven zoeken naar
het goede en onze schaduwkanten of onbelichte kanten onder ogen willen zien.
Dat hoeft niet altijd iets slechts te zijn hoor.

Ook te weinig eigenwaarde, zelfafwijzing, onzekerheid of te goed kan ook een
schaduwkant zijn. De andere kunt u zelf wel invullen.

Maar het mooie is, uiteindelijk komt iedereen er.

Onlangs heb ik nog contact gehad met dhr. Hans Kamperman.
Naar mijn gevoel een man met veel kennis, inzicht en van goede wil.



Als u wilt kunt u kijken op zijn site. www.hanskamperman.nl|

She Solutions Healing Eart. U kunt er heel veel informatie vinden over energie,
waaronder ook over wat voor een bijzondere plant hennep is. En dat gaat het
niet over de hennep zoals we die kennen.

Dit was voor mij ook nieuw, maar heeft een grote nieuwsgierigheid gewekt.
Hennep kan vele problemen oplossen.

Ook de mogelijkheden van hennep wordt onder het tapijt geveegd.

Er is ook een interessant interview te beluisteren. Misschien dat u niet alles zal
aanspreken, geldt ook voor mij omdat ik misschien nog niet alles begrijp,

maar het is zeker de moeite waard.

Hans geeft ook lezingen door het land, over o.a. energie.

Nu staan er ook alternatieven, die zeker veel beter zijn dan hoe nu energie
opgewekt wordt, maar nog niet alles wat ik voor ogen heb.

Daar er bij sommige toch weer veel geld mee gemoeid is.

Worden in het buitenland geproduceerd en beter zou zijn hier fabrieken te
bouwen. Dat schijnt financieel (nog) niet realiseerbaar. En men geeft het niet
uit handen. Verder zijn er weer batterijen nodig.

Dat wil niet zeggen dat we dan alles weg moeten afkeuren en het toch al beter
is dan wat er nu is. Er staat wel degelijk veel zeer goed informatie in. Ik zeg dit
omdat mijn ervaring is dat als men één ding ziet wat minder aantrekkelijk is dan
meteen de hele “site” of persoon e.d. afgekeurd wordt.

Verder zijn er mensen die bezig zijn met bouwpakketten te ontwikkelen om
eigen energie op te wekken. Daar is vanuit de overheid en andere instellingen
geen interesse voor en wordt zelfs belachelijk gemaakt zonder verder
onderzoek. Ja hoe kun je het bedenken. Hoe diep kan een mens gezonken zijn.
Eén uitvinder ken ik persoonlijk en hij is steeds aan het verbeteren en
ontwikkelen. Ik volg hem op de voet. Al een apparaat met olie, één met behulp
van water en nu zonder die hulpmiddelen. Hij wil dat graag gerealiseerd en de
wereld in hebben voor hij zijn hoofd neerlegt, vertelde hij eens aan mij.

Er zijn meerdere mensen geinteresseerd in zijn ontwerp. Zijn verwonderd.
Waaronder Dhr. Hans Kamperman.

Tesla is een bekende naam en onder die naam zijn nu autofabrieken, maar zo
heeft dhr. Nikola Tesla het NIET bedoeld.

Het was een heel bijzondere man, vaak niet begrepen en dat was ook wel
begrijpelijk, maar hij was wel een genie.

(Ook nu worden mensen die een “gave” hebben vaak niet begrepen.)



Tesla was wars van geldelijk gewin, hij wilde dat de mensen profijt zouden
hebben van zijn ideeén en uitvindingen.

Na zijn overlijden zijn er zo’n 80 kratten documenten in beslag genomen er zijn
zo’'n 60 teruggekomen bij zijn familie.

Wat zat er in die 20 kratten? Wat moest geheim blijven?

We kunnen niet alles invullen, maar het lijkt dat de gevestigde bedrijven niet
wilden dat hun inkomsten zouden smelten door betere ideeén.

Is er heden ten dage iets veranderd????

Op internet zijn meerder podcast, interviews en presentaties te beluisteren van
een wijze jongeman genaamd KARSTEN ASDONK, o.a. bij De Andere Krant.
Veel is er van hem te vinden op internet.

Een aanrader. Hij heeft het daar ook over Tesla.

Er zijn ongetwijfeld meerder bronnen over vrije energie.

Ik kom het steeds weer tegen in podcasts en presentaties.

Zo is ook Peter Baars van de Gulden Middenweg een wijze oprechte man, hij
onderzoekt en verteld over wat er nu op de wereld aan de hand is.

Met altijd aan het einde zijn woorden. “Behoud het Goede, waar u ook bent.”
Zo ook Marcel Messing, die zich nu ook genoodzaakt ziet zich uit te spreken.
Daar is moed voor nodig, maar de waarheid, het Licht en oprechtheid in deze
mensen wint het van de angst.

Mevr. Karin Hamaker-Zondag is een bijzondere vrouw met een missie.

Karel van Wolferen een onderzoeksjournalist met medewerkers. Hij tracht
oprecht te onderzoeken hoe het zit achter de schermen van het wereldtoneel.
Heeft uitgegeven: Gezond Verstand Magazine.

Jorn Luka van The Truman Show. Jorn heeft ook zelf een enorme ontwikkeling
doorgemaakt en heeft gesprekken met bijzondere mensen.

Er zijn veel meer mensen die belangrijke dingen te vertellen hebben.

Ik leer van bovenstaande mensen. Maar laat het nu even hierbij.

Misschien zijn er bij die u aanspreken.

Er zijn ook mensen die zich uitspreken die vastgezet worden, of mogen
bepaalde landen niet meer bezoeken of zijn overleden, door soms onduidelijke
omstandigheden.

Ik hoop dat u of zelf op onderzoek uitgaat en de mensen respecteert die zich
uitspreken, dat durven en doen ten behoeve van de juiste, liefdevolle
vooruitgang van ons welzijn. We leven in een zeer turbulente belangrijke tijd.



De aarde is zich aan het schoon schudden. De aarde pikt het niet meer, of kan
het niet meer aan, al die vervuiling, al die wapens, ocorlogen enz.

We staan op een gigantische tweesprong in de evolutie en van onze innerlijke
keuzes. Kiezen we voor het duister of kiezen we voor het Licht.

Weet u, het is beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.

Toch ook in de gemeente Opmeer en uiteraard andere gemeentes, heeft ieder
ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Als gemeente maar ook als individueel persoon.

Doet men iets onwetend is heeft dat een lading, maar nu u wel meer weet door
0.a. mede door wat ik mocht vertellen en via dit schrijven om verder onderzoek
te doen is de lading veel groter.

Men is ook hoofdelijk verantwoordelijk, denkt u daar goed over na a.u.b.

Om nu toch door te gaan op de ingeslagen weg, kunt u dan nog met een gerust
hart slapen?

Kijk maar eens hoe het voelt om een mooiere wereld te creéren.

Hoe blij dat maakt vanbinnen.

Wat is het mooi om ons met elkaar te verbinden om samen krachtig te zijn en
om samen tot de juiste beslissingen te komen.

Denk nu niet, ja maar wat kunnen wij bereiken in Opmeer?

Ja echt u en ik, we zijn echt tot meer in staat dan u misschien nu denkt.

Laten we Opmeer tot een voorbeeld en voortrekker zijn.

Laten we zeggen:

“Nee we doen niet meer mee met wat ons schaadt, maar gaan voor het goede.”
Laten we Opmeer trots maken.

We hebben het nu over energie, maar ook onze voeding wordt bewerkt. In de
landbouw worden vergiften toegestaan en gebruikt en ga zo maar door.

Graag zou ik meer willen vertellen over de gigantische wereldwijde misdaden
die momenteel gepleegd worden tegen de mensheid. Ja ook hier in Nederland.
Hoe kunnen wij dat keren?

Alleen maar door eerlijk naar onszelf te kijken en niet meer meedoen met die
gekte. Niet meedoen met opgedrongen maatregelen die schade toebrengen.
Keer maar naar binnen, voel wat goed voelt, wees eerlijk naar uzelf, VRIJ van
angsten, maar echt durven kijken en durven opstaan om veranderingen aan te
brengen.



Laat uw Licht, wat u allen vanbinnen heeft schijnen om zo mee te helpen aan

een mooie wereld.

Vanuit mijn Hart wens ik U veel Wijsheid, Kracht en Moed.
Met z'n allen kunnen we het.



Duurzaamheid beleid.

Overdenkingen en adviezen over hoe we de wereld op een verantwoorde wijze
duurzaam kunnen maken voor mens, dier en fauna.

We zijn het er allemaal over eens dat we een andere bron van energie nodig
hebben om de wereld, de mens en plant en dier te ontzien en vooral de mens
te voorzien van schone energie. De mens is immers de enigste die opgewekte
energie gebruikt voor eigen comfort.

Want schone energie daar gaat het om, de mens wilde steeds meer en meer en
nu loopt het helemaal uit de hand.

We hebben het pas geleden weer kunnen ont- of herontdekken dat door de
corona maatregelen de lucht veel stiller en schoner is geworden.

De lucht die ik inademde die was zachter en dat deed me denken aan toen ik
nog een meisje was.

Op dinsdag 14 januari 2020 ben ik bij de bijeenkomst geweest op het
Gemeentehuis te Opmeer over het Regionaal Energie Traject.
Daar waren ook sprekers van RES Regionaal Energie Strategie .

Wat ik verderop in deze brief kenbaar maak heb ik op die avond “trachten” te
motiveren in de hoop dat men op zijn minst nieuwsgierig zou worden.

Helaas werd er niet verder gevraagd en helaas werd mij verteld dat men nu
eerst snel moest handelen en dat het eventueel voor later was.

En dat is het nu juist. Men kan mijn inziens:

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

We hebben het er immers allemaal mee te maken en ik denk dat we het er
allemaal over eens zijn dat al die windturbines en zonneweides niet bijdragen
aan het aangezicht en leefbaarheid.

Als ik nu in de omgeving wandel of fiets, dan geniet ik van de weilanden, de
natuur zoals de vogels, lammetjes, de begroeiing enz.

Als ik richting Middenmeer rijd of Medemblik met de grote windturbines word
ik niet blij en dan de gedachte dat als de plannen doorgaan, ik zodra ik buiten
het dorp kom ook zo zal zijn dan huilt mijn hart.



De gedachte dat het mooie uitzicht verstoord zal worden door nog meer van
die grote molens, die windturbines die de aandacht trekken en voor onrust
zorgen.

Ook de gedachte aan al die glimmende zonnepanelen over grote gebieden.
Zowel op het land als op het water. Ik denk eerlijk gezegd dat geen mens dat
mooi vind.

Geven ze reflectie die een moment verblinden? en........vooral niet te vergeten
dat onder de panelen op het water en het land de vegetatie en dierenrijk
vertroebeld wordt.

Dat werd ook door een mijnheer op de avond aangegeven.

Is het niet zonde dat in ons dichtbevolkte land dan nog meer natuur opgeslokt
zal worden door die glazen weilanden.

Daar waar gras, of landbouw en/of tuinbouw kan plaats vinden.

Of andere vegetatie en natuurlijk dieren.

Verder niet te vergeten de psychische invlioed die het op ons als mensen zal
hebben. Het draagt zeker niet bij aan onze levensvreugde, welke ook invloed
zal hebben op ons welzijn in het algemeen en dan denk ik ook aan ons
immuunsysteem, welke zoals nu in deze corona tijd zo nadrukkelijk naar voren
komt heel belangrijk is.

Wat ook belangrijk is dat grote vervuilende, uiteindelijk onzinnige dingen
geschrapt worden in het belang voor het milieu en dan denk ik aan b.v.
autoraces in Zandvoort en elders.

Het zijn mooie speeltjes voor vooral grote jongens, ik begrijp dat best hoor,
heel spannend, maar in deze tijd past dat niet meer. Men mag ook hier niet aan
eigen belangen denken, maar aan het collectief, wat uiteindelijk ook henzelf
ten goede zal komen.

De aanleg van het circuit, vernietiging en belasting van de natuur en al het
verkeer wat er naar toe wil gaan. Er is vast wel iets te vinden waar men ook
plezier aan kan beleven wat niet die schade aanbrengt.

Ook de vele en vaak verre vakanties, waar ik ook op een bescheiden manier
ook aan mee heb gedaan, kunnen niet meer met deze energie.

Er is zoveel ander moois te beleven, waar we heel tevreden mee kunnen zijn.
Dan het vele verkeer en vrachtverkeer en de grote energie slurpende en
vervuilende containerschepen, want we moeten maar meer en meer en steeds
het nieuwste.



Dan natuurlijk alle producten die hier geproduceerd worden en naar het
buitenland gaan. En natuurlijk andersom ook.

Beter is het indien mogelijk ter plekke te verbouwen of dieren te houden voor
productie doeleinden zoals ze te eten of voor het bont.

Waarvan dat laatste compleet tegen mijn gevoel in druist.

Is dit niet onnodige pure dierenmishandeling ten behoeve van de hebzucht van
de mens?

Uiteraard ook de Bio industrie, welke ik nog steeds een verwarrend woord
vind, want het kan naar Biologische landbouw en veeteelt. Of vegetarisch
worden, wat voor veel mensen nog even te ver gaat.

Maar laten we dan in ieder geval de dieren vriendelijk behandelen en daar is
ook nog heel veel nodig te veranderen.

Wat dan wel?

Welnu, al decennia geleden las ik een verhaal over een, ik meen boerenbedrijf
in Amerika welke ver van de doorgaande weg lag.

De eigenaar had een systeem ontwikkeld om zelf energie op te wekken, welke
ook wel Kosmische of Vrije energie wordt genoemd.

Alles bestaat uit energie en ook in de lucht zit energie.

Het mooie is dat het ook nog eens niets kost, behalve dan natuurlijk de
apparatuur om het op te vangen, te transporteren en te gebruiken.

Er zijn meerdere voorbeelden op internet te vinden en zeker de moeite waard
om het verder te onderzoeken.

Het bestaat dus allang en de tijd dringt dat men daarmee aan de slag gaat.
Maar tot nu toe werd het terzijde geschoven, waarom????

Ook toen in Amerika al, de man moest van de staat de energie betrekken en
zelfs de aanleg betalen naar het bestaande net.

Dat voelt als onzuivere belangen.....

Nog een voordeel van Vrije energie is dat het minder geopatische (straling)
belasting geeft, waar veel mensen last van hebben en wat mijn inziens ernstig
onderschat wordt. Ook mensen die er niets voelen kunnen er toch ongemerkt
last van hebben.



Verder belast installaties om Vrije energie op te wekken naar mijn idee het
landschap minder tot vrijwel niets als het op de juiste plaatsen gerealiseerd
gaat worden.

HAALBAAR?

Wat ik erover gehoord en gelezen heb is het goed te realiseren.
Daar kunt u natuurlijk zelf over informeren.

Moeten we dan doorgaan op de ingeslagen weg? Terwijl er meerdere goede
alternatieven zijn?

Waarom vraag ik me af, waarom heel veel geld en tijd voor het maken en
aanleggen of plaatsen en spenderen aan iets waar zo ontzettend veel
weerstand tegen is. Wat zo belastend is terwijl het anders kan?

Mijn intense wens is dat daar heel serieus naar gekeken word en dat juist daar
de energie in gestoken word, voordat men zoveel geld aan iets besteed en er
en spijt van krijgt en wat dan later ook weer moet opgeruimd en vernietigd
moet worden.

Er is wel een ontwikkeling gaande om b.v. de panelen milieu vriendelijker

te maken, maar er zijn nu nog behoorlijk belastende materialen in verwerkt.
Bovendien is er ’s nachts bij zonnepanelen geen opwekking mogelijk en voor de
molens niet als er geen tot nauwelijks wind is. Wat bij de Vrije energie wel het
geval is.

Wat ook naar voren kwam op de avond was om zonnepanelen te plaatsen op
geluidswanden langs de snelwegen.

En op opslagloodsen b.v., daar waar geen dier of mens er last van hebben.
Daar kunnen een hoop mensen zich in kunnen vinden denk ik.

Blijven wel de belastende materialen aanwezig.

0ok hoor ik over kinderarbeid en in China over dwangarbeid.

We leven in een tijd dat er grote veranderingen op de aarde aan het voltrekken
zijn. Daar zijn deze energie ontwikkelingen een voorbeeld van, hoe we daarmee
omgaan. leder mens heeft zijn of haar eigen weg daarin te gaan, zijn eigen
verantwoordelijkheid.

Daarom mag nooit, maar dan ook nooit ego belangen zoals macht of geldelijk
belang een doorslag geven om iets te realiseren wat de aarde schaadt.

Dus ook niet van “hogerhand” opgelegde maatregelen.



Wat belangrijk is dat we de aarde, de natuur en de mensheid in het algemeen
dienen.

Nogmaals beter ten halve ....... En ja, het KAN!

Het is omschakelen, maar ik denk, ik weet het zeker, dat we er allemaal
uiteindelijk beter van worden.

Zo kunnen er op een verantwoorde vriendelijke manier toch banen gecreéerd
worden en mensen een gezonde eerlijke boterham verdienen.

Ik hoop dan ook intens dat u hier aandacht aan gaat schenken, ook zelf eerlijk
durft te voelen en bovenal er wat mee gaat doen, op onderzoek uitgaat en de
juiste mensen kunt motiveren.

Want hoe zou u het zelf vinden in uw omgeving?

Het is niet alleen voor onze omgeving uiteraard, maar voor het gehele land en
wie weet gaan andere landen ook meedoen.

Laat Opmeer een voorbeeld zijn, zoals Opmeer al op meerder fronten een
voorbeeld is geweest.

Dit geld uiteraard voor elke gemeente in ons land en daarbuiten.

Zelf ga ik me nog inzetten door o0.a. nieuwsbladen te benaderen en bepaalde
TV programma’s.

lemand opperde om een actiegroep op te richten en dat lijkt me een goed idee
en zal wel lukken denk ik daar er al veel weerstand over de bestaande plannen
gehoord zijn.

Er zijn gelukkig al heel veel mensen die bewust met de aarde omgaan.

Hopelijk u en de wereld van dienst te zijn geweest en dat ik ook u heb mogen
motiveren om verdere stappen te ondernemen in ontwikkeling naar een
werkelijk mooie vriendelijke aarde.

Vriendelijke groet,







WAT ER OOK GEBEURT

We leven in een turbulente wereld, een wereld vol onzekerheden.
Wat hangt er nog meer boven ons hoofd, waarom gebeurt dit toch allemaal?

Al die oorlogen, al dat leed, de natuurrampen, (wel of niet gecreéerd),
Voedseltekorten, gif in ons voedsel en producten, de plastics,

de klimaatverandering. Vluchtelingen, huizen tekort,

Medicijnen niet meer verkrijgbaar, te weinig mensen in de zorg.

Boeren die moeten verdwijnen, stikstof is de oorzaak zoals men zegt.
Windmolens, zonneparken en panelen, het net zit vol en zo nog meer.
Geslachtsveranderingen aan de lopende band,

toeslagen affaire en waar zijn veel van de kinderen gebleven?

Ach lieve mensen er is zoveel, voor velen niet meer te bevatten.

Het geldsysteem, straling van o.a. 56, onverklaarbare drones in de lucht.
Pandemie, mondkapjes, testen, afstand houden, medicijnen die niet mochten
worden gegeven, want men moest geprikt, liefst meerdere keren met regelmatig
ernstige lichamelijke schade of zelfs de dood.

Al die censuur, die speelt in het nieuws als krant, radio en tv.
Wat is er te verbergen? Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
Wat voor plan wordt er uitgevoerd? Wat mogen wij NIET weten?

Lieve mensen, ga het doorzien, wordt alstublieft bewust dat er een heel groot
spel wordt gespeeld. Het spel van de "machtigen” hier op aarde.

Van de elite en extreem rijken en machthebbers, die de wereld regeren.

Door angst te creéren kunnen ze de mensen manipuleren.

En zo trachten u en mij tot slaaf te maken en te overheersen,

KUNNEN WIJ WAT DOEN?

JA WIJ KUNNEN WAT DOEN! |

Z.0.Z,



Lieve mensen we leven in een wel zeer belangrijke tijd.
Waar we allemaal op de proef worden gesteld.

Een soort eindtijd, met ook kans op een Nieuw Begin.
Een tijd dat we mogen voelen, kijken wat er in ons leeft.

Wat zijn onze gedachten, wat zijn onze daden.

Leven we zomaar een eind heen?

Niet meteen een oordeel, maar echt kijken en voelen wat juist is.
We hoeven niet alles te begrijpen, dat is voor nu misschien te veel.

Geloof niet alles wat er wordt verteld en geschreven,
Verdiep u verder, de waarheid kan heel anders zijn.

Luister naar mensen die spreken en handelen vanuit hun Hart.
Dat kan inzichten geven ons raken in ons Hart.

Weg met de wapenindustrie, voorkomt ontzettend veel leed.
Luisteren en praten met elkaar, grondstoffen delen dat is het advies.
Komen er minder ontheemden en zijn er huizen genoeg.

Het beloofde land is hier op aarde en in ons Hart en is voor iedereen.

Dat de boeren en fabrikanten eerlijk biolegisch gaan produceren.
Voor voedsel en alle andere producten, verzorgingsartikelen,
farmaceutische industrie. en andere industrie.

Zo ook belastende plastic vervangen door afbreekbare plastic.

Dan de VRIJE energie, wat allang bestaat.

Windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s kunnen weg.
Geen aarde uitputting en kinderarbeid. Geen overvol net.
Genoeg voor iedereen voor een nette prijs.

Er is nog veel meer te vertellen, hou uw ogen, oren en Hart open.
U bent belangrijk, ja allemaal, liefde voor onszelf, liefde voor allemaal.
Er is genoeg voor iedereen, Vertrouw, wees blij en vol goede moed.

Denk aan uzelf en aan de ander, dan gaan we samen de wereld veranderen.
Vanuit mijn Hart een Witte Roos van liefde voor u,
hoop dat u haar wilt ontvangen en weer doorgeeft aan een ander.

B (december 2024)






