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Onderwerp: Blauwe Golven als monument

Arnhem, 29 november 2018.

Geachte raadsleden.

Binnenkort staat het onderwerp Blauwe Golven weer op uw agenda.

Als omwonende (ik woon in de Bergstraat dichtbij de Blauwe Golven), heb ik —
na eerst gecharmeerd te zijn geweest van het idee van een creatieve corridor
vanwege de wijze waarop dit zo mooi gepresenteerd werd (ja ik ben ook maar
een mens) — toch steeds meer vraagtekens gekregen bij het voorstel.

Voortschrijdend inzicht heeft er bij mij toe geleid dat ik er dan ook uitgesproken
voorstander van ben dat het kunstwerk Blauwe Golven op het Roermondsplein
blijft bestaan.

Er zijn inmiddels al enige aanpassingen gedaan door de gemeente voor wat
betreft het terugdringen van verkeer langs de Oude Kraan wat voor de
omwonenden goed te merken is in positieve zin.

Aan de overzijde van het terrein waar nu verkeer van en naar richting Oosterbeek
gaat is een slimme groene vaargeul aangelegd tegen wateroverlast bij zware
regenval.

Natuurlijk is een extra park altijd welkom in iedere stad waar mogelijk maar er
kan geen park ontstaan op een plek die een zo druk en belangrijk verkeersplein
IS, daar is geen ruimte voor iets wat een park zou mogen heten en het woord
creatief heeft ook geen bestaansrecht.

Bovendien waait het nergens zo hard in Arnhem als juist daar dus hoe
aangenaam kan het worden.



Wat ik aan de uitvoerig gevoerde discussie zou willen toevoegen is echter het
volgende en de reden dat ik u deze brief schrijf.

Laten we niet vergeten wat onder de Blauwe Golven verborgen ligt en wat
bedekt wordt met dit kunstwerk.

Dat is ook een herinnering aan Arnhems oorlogsverleden.

Helaas is de oude haven die daar oorspronkelijk lag en die een sieraad voor de
stad geweest zou zijn, niet meer.

Water werd Blauwe Golven.

En daar is gedempt met het puin van de platgebombardeerde huizen van
Arnhem.

Eenmaal de Blauwe Golven voorgoed verdwenen zijn verdwijnt ook deze
betekenis en een belangrijk stuk verleden voorgoed naar de achtergrond.

Het Roermondsplein mag niet verworden tot een rommelige nauwelijks
vergroende omgeving zonder enige bijzondere waarde.

Laat de Blauwe Golven waar ze zijn, ze horen daar.

Met vriendelijke groet,

Margareth Beernink

Arnhem
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