Ik ben Ingrid Busch, 53 jaar getrouwd met Constant Busch en we wonen 30 jaar
in Waalre.

De Philips wind waaide ons hierheen.

En heel misschien kent nog een enkeling mij van mijn winkeltje “De Kikker”.

Helaas werden wij in het buitengebied bij het bezorgen van de brieven
overgeslagen.

Maar we weten het toch: burgemeester en wethouders hebben een keuze
moeten maken tussen twee locaties namelijk het weiland aan de Heistraat en
het honkbalveld en de keuze viel op het honkbalveld.

Waarbij duidelijk vermeld moet worden, dat het volgens zeggen van B en W
nog maar de vraag is of er uberhaupt wel een asielzoekers centrum komt.

Komt het er wel, dan is BenW volgens het pact van Waalre niet langer verplicht
statushouders te huisvesten maar wel aan 300 mensen bed, bad en brood te
verlenen.

BenW zegt voorstellen te doen uit het hoofd en uit het hart en alles op
humanitaire gronden en verwacht van haar burgers ruimhartigheid, veerkracht
en al weer “humanitaire”plicht.

De Gemeente erkent dat integratie, onderwijs, zorg en werk essentieel zijn
voor opvang van vluchtelingen uit buitenlandse oorlogsgebieden.

Gezien de overtuiging van BenW in deze, zou ik ze willen aanmoedigen budget
vrij te maken voor de structurele overdracht van zowel kennis als
vaardigheden, zodat een asielzoeker wiens aanvraag wordt afgewezen zich
beter in zijn land van herkomst kan redden. Cursussen in zelfvoorzienendheid
zou een mooi begin zijn; en wel van “energie” tot en met “voedsel”. Er zijn
genoeg mogelijkheden om over na te denken en om over van gedachten te
wisselen.

Ik ga er in ieder geval van uit, dat het Pact van Waalre geen ruimte laat voor
ontmoedigingsbeleid en de apathie die dit met zich meebrengt.

Het is voor ons allemaal een eerste keer en ik kan u allen, ook burgemeester en
wethouders dringend aanraden het boek te lezen van asielzoeker Rodaan Al
Galidi: “Hoe ik talent voor het leven kreeg”.

Het is verbijsterend, ontroerend, verpletterend en beschamend, dat dit in ons
land zo gaat.....



Laten we ervan mogen leren...

Tot slot richt ik me graag tot de andere buurtbewoners.

Als het Asielzoekerscentrum er komt en het wordt inderdaad bij het
honkbalveld gevestigd, dan is het in ons aller belang, dat de toekomstige
bewoners er een menswaardig bestaan hebben. We zullen er met z'n allen, dus
ook de omwonenden van de Heistraat en de rest van de gemeente, het beste
van moeten maken. Het kan namelijk niet zo zijn, dat een klein groepje burgers
de regenbui over zich heen krijgt, terwijl de rest van de gemeenschap zich
droog en gevrijwaard weet.

Het is aan de gemeente als bewaarder of hoeder van de gemeenschap om er
voor te zorgen dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Wellicht door
middel van een belasting, desnoods een die wordt kwijtgescholden tegen
levering van vrijwilligerswerk. Dat is maar een idee, misschien zelfs een slecht
idee.

Maar het is in ieder opzicht beter dan ons verzetten tegen een groep mensen,
die precies doen wat wij gedaan zouden hebben.



