
 

 

Geacht college en raadsleden, 

Ik ben Alex de Bok. Ik vertel u dit verhaal namens de persoon, die dit 

verhaal is overkomen.  

Hij is zelf niet instaat dit verhaal hier te vertellen. 

 

Hij woont aan de looproute van de winkels aan het Oranjeplein naar Hotel 

Westland, die veel wordt gebruikt. 

Het is maandagavond 6 augustus 2018,rond 21.30 uur, een mooie dag. We 

stonden te praten met de buren verder op.  

  

Hij zag daar twee mannen, die heel provocerend in bosjes plasten en later 

flessen in zijn container gooiden.  

Ze waren gasten van een paar huizen verder.  

 

Hij zei daar wat van en kreeg direct een pak slaag. Hij viel op de grond en 

werd in zijn gezicht getrapt onder de ogen van zijn vrouw en kinderen.  

Ze schopten hem tot hij het bewustzijn verloor en stopten niet met schoppen 

in zijn gezicht.  

Doordat de buurman bijsprong is nog erger voorkomen. 

 

Het gevolg was een gebroken oogkas, waarvoor hij verschillende operaties 

heeft moeten ondergaan.  

Hij ziet nu dubbel. 

 

Daarnaast gebroken ribben, neus op twee plaatsen gebroken en een zware 

hersenschudding.  

Hij kan niet meer goed zien en heeft zware post traumatische stress.  

 

Daardoor kan hij nu na zes maanden nog steeds niet werken.  

 

Dit heeft een grote impact op hem en zijn gezin. Hij durft bijna niet meer 

naar het Oranjeplein, bang als hij nu is.  

 

Hij heeft aangifte gedaan.  

Tegen de Poolse daders loopt een internationaal opsporingsbevel, maar ze 

zijn voortvluchtig.  

 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 


