
ATIB ALMELO 

 

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, 

Waar in wil is , is een weg. 

Laat ATIB niet vallen! 

In de tijd waarin , in onze samenleving sprake is van vermijding, 
waarin het wantrouwen bijna wordt aangemoedigd, hebben wij 
tegenkrachten nodig. 

Maatschappelijke organisaties vormen de ruggengraat van 
onze samenleving. 

ATIB is een van deze organisaties binnen de Turkse 
gemeenschap, die een positieve houding hebben , omdat zij 
openstaan voor dialoog en voor sociale binding. 

ATIB heeft tot nu toe deze rol op zorgvuldige wijze en met 
bescheiden middelen ingevuld. 

De deuren van ATIB staan voor iedereen open. 

Toen de Turkse lesbiennes om een debat vroegen, was ATIB 
een van de weinige Turkse organisaties, die daarvoor open 
stond. 

ATIB stond in 1994 al open voor het doorbreken van het taboe 
rond eerwraak. 

ATIB stond open voor een gesprek over de eenzaamheid van 
mensen in hun omgeving. 

ATIB denkt mee als het gaat om uitsluiting, discriminatie en 
vooroordelen. 

ATIB werkt mee aan het bevorderen van tolerantie in Almelo en 
omgeving, en het zoeken naar toenadering ,zowel binnen de 
Turkse gemeenschap , als daarbuiten. 

ATIB zet zich in voor beter onderwijs en gelijke kansen van en 
voor jonge kinderen. 



De deuren van ATIB staan altijd open voor de politieke partijen, 
de vakbonden en andere belangengroepen in de samenleving. 

In de Nederlandse traditie spelen belangengroepen een 
cruciale rol bij de emancipatie van diverse gemeenschappen, 
zoals bij de katholieken, de protestanten ,de 
arbeidsbewegingen en recent bij de homo- , de 
transgendergemeenschap was dat zichtbaar. 

Zonder bijv. het Transgender netwerk Nederland, hadden we 
nooit kennis genomen van de noden van deze gemeenschap. 

De Turkse gemeenschap heeft dus net als welke andere 
belangengroep in Nederland dan ook er recht op , dat zij 
gefaciliteerd wordt door de lokale overheid. Daarmee gunnen 
wij deze gemeenschap een instrument, dat behulpzaam en 
noodzakelijk is bij de emancipatie van de gemeenschap. 

Deze gemeenschap heeft nog een lange weg te gaan, er is nog 
veel om te bespreken binnen de gemeenschap, of het nu gaat 
om meedoen , de positie van vrouwen, de homo’s ,  het 
omgaan met verschillen en het doorbreken van andere taboes. 

Ondersteun deze gemeenschap in haar strijd om te 
emanciperen door middel van haar zelforganisatie. 

Een ding wil ik u meegeven, zonder deze zelforganisatie 
kunnen er  problemen ontstaan. 

Voorbeeld: Een aantal jaren geleden heeft de landelijke 
overheid besloten om de landelijke zelforganisaties niet te 
faciliteren. Bij andere groepen, zoals de homogemeenschap , 
de studentenverenigingen etc. werden de faciliteiten niet 
stopgezet. 

Maar zodra er een crisis is tussen Turkije en Nederland en de 
Turkse gemeenschap en Nederland, dan zijn zij de 
aanspreekpunten, die meedenken en de oplossingen moeten 
aandragen. Een ding is duidelijk geworden , dat de afbouw van 
deze landelijke organisaties een  grote vergissing was. 

Hiermee wil ik zeggen , zet een welwillende organisatie als 
ATIB niet buiten spel. 



De verschillen binnen de Turkse gemeenschap zijn groot. 

 ATIB steekt haar helpende hand uit, weiger die niet. 

Ik ben ervan overtuigd , dat uw Raad dat niet wil. 

Het is aan u en uw wijsheid om een huisvesting voor ATIB te 
vinden. 

 


