
Oproep aan het nieuwe college en raad: ‘Wees meer gericht en lokaal bezig’ 

Ik heb altijd met veel plezier gewerkt bij de gemeente Barneveld. De laatste 13 jaar was dat als 

secretaris van gemeentelijke Welstandscommissie en enkele jaren in de monumentencommissie. 

Daarna ruim 4 jaar als secretaris in de Stichting Historische Station Gemeente Barneveld. Momenteel 

is de stichting ‘slapende’ 

De laatste tijd vinden er veel veranderingen in ons dorp plaats. Naar mijn idee niet altijd ten goede.  

In deze context vraag ik me dan ook af;  

Doet het gemeentebestuur  het voor de burger of zijn het prestige objecten. 

De periode van secretaris gemeentelijke Welstandscommissie heb ik altijd met veel verve gedaan. 

Samen met de commissie bouwden we aan een mooi Barneveld. Bij elke beoordeling werd gekeken 

naar de huidige structuur en cultuur van het dorp. Want Barneveld moest Barneveld blijven. 

Schoonheidsprijs verdient het resultaat van de Jan van Schaffelaarstraat en Langstraat waar nu 

nagenoeg alle luifels zijn verdwenen. De gevels zijn nu weer in z’n totaliteit te zien en dragen 

daardoor weer een volledig eigen karakter.  

Belangrijk is dat bij een planbeoordeling altijd gestreefd moet worden naar een oorspronkelijk 

karakteristiek. Vernieuwing moet natuurlijk mogelijk zijn maar ook dan moeten oorspronkelijke 

karakteristieken  niet uit oog worden verloren. Ze zijn ontzettend belangrijk om het dorp herkenbaar 

te houden.  

Bewaar onze schoonheden, bewaar de karakteristieken opdat we nog na vele jaren kunnen 

zeggen; Barneveld is nog Barneveld. 

Wij komen al vele jaren in Singapore. Het is een grote futuristische stad met bijna 6 miljoen 

inwoners. Toch valt het steeds weer op dat zo’n grote miljoenen stad in het groen ‘schuil’ gaat. Dat 

klinkt wat vreemd. Maat het is zo. Natuurlijk rijzen hier en daar de hoge gebouwen ver boven het 

groen uit. Maar waar je ook kijkt, komt en loopt zie je bomen, struiken en groen.  

Barneveld gaat in vele opzichten mank. Zij vernieuwt het wegenstructuur en legt verbrede fietspaden 

aan zonder rekening te houden met bestaande ruimtelijke karakteristieken en gezonde balans tussen 

massa en open ruimten; zij kapt op grote schaal bomen en sloopt waardevolle dorpsgezichten.  

Neem de wijziging van Kuntzelaan; welke meerwaarde heeft deze opgeleverd? Als Stichting 

Historisch  Station Barneveld Centrum hebben we een aantal jaren geleden getracht mogelijkheden 

te creëren om hierin wel meerwaarde aan 

te brengen. We hebben onderzocht een 

ruimtelijke invulling te ontwikkelen die 

gebaseerd was op de ooit oorspronkelijke 

situatie (ca. 1971). Een situatie waarin het 

oude station was opgenomen. We 

hebben complete bouwtekeningen van 

het voormalige station ingediend maar 

van de zijde van de gemeente werd helaas niet die steun gegeven die tot herbouw hebben kunnen 

leiden.  



Met al die investeringen aan Kuntzelaan, fietsroute, Van Zuilen Nieveltlaan en met name het 

Columbuspark hadden we al lang een prachtig station terug kunnen hebben. En tevens een 

ondergrondse fietsenstalling met een mooi stationsplein dat verkeersremmend had kunnen werken. 

Want het verkeer had hier een keerpunt kunnen krijgen waardoor het niet interessant meer is om 

door te rijden en waren de fietsers veiliger afgeweest.  

Mooier kun je het toch niet maken. Vraag het aan de Barneveldse bevolking men zou niet liever 

willen. 

Wat is er niet mooier als met de trein aankomen 

in Barneveld op een station dat er thuis hoort. 

Want echt waar; architectonische droeg het 

Barnevelds station een totaal eigen karakter. 

Nergens in Nederland vind je dit ontwerp terug. 

En stel je eens voor een stationsplein met daar 

midden op het standbeeld  van Jan van 

Schaffelaar!!     Rechts  een foto uit vervlogen tijd. 

Een beschermd dorpsgezicht. 

De gemeente moet oppassen met hun plannen. En dan bedoel ik de plannen die geen historische 

waarden dragen. Geef het dorp en omgeving een beeldkwaliteitsplan, een beschermd dorpsgezicht. 

Want voor we in het de gaten hebben staan we aan de vooravond van ongenuanceerde wijzigingen 

en boeten we in op kwaliteit. Waarom moest het Julianaplein verdwijnen? Natuurlijk zijn de 

motiveringen overvloedig. Slecht onderhoud, woningen die niet meer voldoen aan de huidige 

normen etc. Maar wat dacht je van de beeldhistorische waarde? Barneveld en het Julianaplein!! 

Steek je nek uit en ga het gebied renoveren.  Nu hoeft het niet meer want we hebben het al weer 

gesloopt. Weer een stukje Barneveld verdwenen.  

Wat mogen we blij zijn dat wijken in Amsterdam zoals de Pijp, de Jordaan, de Grachtengordel, 

Spaardammerbuurt etc. nog bestaan. Wat zou Amsterdam zijn zonder deze prachtige historische 

wijken. Het is slechts een voorbeeld maar zo kunnen we nog meer steden noemen.  

Nogmaals wees trots op datgene wat je hebt en probeer het te behouden. Want het is het gezicht 

van een dorp of stad. Als je het gezicht verminkt ben je onherkenbaar. College en raad moeten zich 

daar toch bewust van zijn zo niet worden. 

Hoe dan ook voor mij een reden om het nieuwe college en raad op te roepen bewuste keuzes te 

maken. Doe aan planontwikkeling die van Barneveld weer een mooi dorp maken; een dorp met 

een eigen karakter en een eigen gezicht.  

Laten we met z’n allen proberen het oude station terug te krijgen.  

Het verdient een plekje in onze samenleving.  
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