Van: Henk van den Broek Verzonden: maandag 24 februari 2020 22:47
Aan: Bakker, lede
Onderwerp: Standbeeld Lodewijk Napoleon.

Geachte heer Bakker,

Bij deze verzoek ik u onderstaand schrijven aan alle raadsleden, de burgemeester en wethouders der
gemeente Barneveld ter hand te stellen. Is het mogelijk dat u mij laat weten dat deze mail in goede
orde door u ontvangen is.

Hartelijke Groet. Henk van den Broek.

L.S.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat wij werden bevrijd van onze Duitse overheersers. Wij gedenken
hen die hebben geleden en gestorven zijn onder dit bewind en eren onze bevrijders.

Ruim 200 jaar geleden werd ons land bevrijd van de Franse overheersing, mogelijk niet geheel
vergelijkbaar, maar toch is er voor mij een duidelijke associatie. Aan de zuidzijde van de oude
dorpskerk in Garderen ligt het omheinde graf van Klaas van Essen, geleefd hebbende van 1783 tot
1876, in leven schaapherder van het Uddelermeer. De steen op het graf is gelegd in opdracht van
Koning Willen de derde, als dank en respect voor Klaas van Essen met de vermelding: “de dankbare
Prinsen van Oranje”. Klaas van Essen heeft o0.a. geweigerd zich verplicht aan te melden voor La
Grande Armee van Napoleon voor de veldtocht naar Rusland, is gevangen genomen, ontsnapt uit de
gevangenis in Utrecht en heeft gedurende de resterende Napoleontische tijd een zwervend bestaan
geleid rond Garderen, gevoed en gekleed door de inwoners van Garderen.

Een flagrante tegenstelling tot dit gebeuren is de stichting NiVo die met ondersteuning van de
ondernemingsvereniging Voorthuizen en Plaatselijk Belang ( in hoeverre alle leden hier achterstaan is
niet bekend ) om ludieke reden en gewin een standbeeld wil oprichten voor Lodewijk Napoleon, een
representant van de toenmalige overheersers.

Voor mij persoonlijk en zeer velen met mij een schaamte voor Voorthuizen. Het bestuur van uw
gemeente overweegt dit initiatief van NiVo te ondersteunen met een bijdrage van € 35.000,--.

Bij deze verzoek ik u hierover zeer kritisch na te denken alvorens dit grote bedrag toe te kennen.
Waar ligt u en onze morele en ethische verantwoordelijkheid denkend aan allen die in het verleden
geleden hebben en gestorven zijn door het geweld van overheersers. “Als wij ons verleden niet eren
en eerbiedigen verliezen wij onze toekomst”. F.Hundertwasser.

Ik wens u inzicht en wijsheid.

Met een welgemeende groet,
Henk van den Broek.



