
Keer op keer blijkt dat zowel Gemeente als kerkelijk bestuur op basis van een paar 
omwonenden van mening zijn dat van overlast geen sprake is, terwijl ik de gemeente al 
geruime tijd geleden een lijst van 15 direct omwonenden (gezinnen) heb gestuurd die deze 
mening niet delen. Daarnaast heb ik meerdere malen foto’s van de situatie ter plaatse 
gestuurd, echter nooit een schriftelijk reactie mogen ontvangen anders dan een onpersoonlijke 
ontvangstbevestiging. Laat staan dat er ooit vanuit de gemeente contact is opgenomen met de 
omwonenden die deze overlast wel ervaren, om ter plekke de situatie eens in ogenschouw te 
nemen. Kortom, gemeente oordeelt op uitspraken die welgewillig zijn en luistert op geen 
enkele wijze naar burgers die dit anders ervaren. 

De gemeente schoffeert hiermee de mening en het gevoel van een niet onbelangrijk deel van 
de gezinnen in de straten rondom de kerk. Wanneer men immers de zaak serieus zou nemen, 
had men kunnen besluiten een enquête op te stellen en deze door direct omwonenden te laten 
invullen. Dan krijg je een goed en eerlijk beeld waarop je gefundeerde besluiten kunt nemen 
en rechtvaardigen.  
Het feit dat er meer parkeerruimte op het eigen terrein van de kerk wordt gerealiseerd is 
misschien mooi, maar het zegt niets over het gedrag van de bezoekers aan deze instelling. Die 
willen namelijk niet op dat terrein staan en al helemaal niet in een bioscoopopstelling, daar 
men dan veel te lang moet wachten tot men weer huiswaarts kan keren. Inderdaad hypocriet, 
maar dat is de realiteit tijdens iedere dienst en tijdens alle optredens. 
Hier helpen ook verkeersregelaars niet aan, want alle keren dat er in het verleden iets in de 
kerk georganiseerd is sturen deze regelaars de mensen gewoon de straten in waarbij het 
parkeren op stoepen en speelveldjes niet geschuwd wordt.
Het argument dat de omwonenden de politie moeten bellen, wanneer hun inrit weer eens is 
dicht geparkeerd, heeft geen enkele zin. Het is naïef te denken dat die komen handhaven. 

Dat kerk noch gemeente verantwoordelijk zijn voor het gedrag van mensen, staat buiten 
iedere discussie. De gemeente echter is in deze de enige instantie welke zorg kan dragen voor 
een oplossing die recht doet aan zowel de situatie van de kerk en haar uitbreiding maar ook 
aan die van de omwonenden. Helaas moet ik en met mij de gezinnen die de overlast en 
onveiligheid wel ervaren, vaststellen dat in dit opzicht weinig tot niets van de gemeente te 
verwachten valt. 
Ook hier zal zoals altijd de put wel worden gedempt als het kalf verdronken is. 
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