Gemeenteraad Barneveld

Ter attentie van de voorzitter, heer dr. J.W.A. van Dijk
Postbus 63

3770 AB Barneveld

Betreft: Ontslag als wethouder van Barneveld
Barneveld, 9 september 2020
Geachte heer Van Dijk,

Het is met een dubbel gevoel, dat ik u hierbij laat weten dat ik mijn werkzaamheden als wethouder van
de gemeente Barneveld op D.V. 8 oktober 2020 wil beéindigen.

Vijftien jaar geleden werd ik gevraagd, om namens de Staatkundig Gereformeerde Partij, wethouder te
worden in Barneveld. Ik woonde in Bennekom en was vanwege mijn werkzaamheden als directeur
van “Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei” goed bekend met het gebied in het algemeen en de
gemeente Barneveld in het bijzonder. Ik vond het een voorrecht om van buiten, als dagelijks
bestuurder aan de slag te mogen.

We stonden, zeggen we met de kennis van nu, aan de vooravond van de groei van Barneveld.
Duizenden woningen werden gebouwd en nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd. Omdat het fijn
wonen, werken én recreéren is in Barneveld. Van ons (college, gemeenteraad én organisatie) werd,
en wordt, veel gevraagd om deze groei te faciliteren. Ik heb daar, met alles wat in mijn vermogen lag,
een bijdrage aan willen leveren en heb de samenwerking met de collega’s in het college van B&W, de
leden van de gemeenteraad én de medewerkers altijd erg gewaardeerd.

Ik vond het overigens goed dat we niet alleen investeerden in het fysieke, maar 66k in het sociale
domein. In dat wat onze gemeente en gemeenschap zo kenmerkt: het omzien naar elkaar en het zijn
van een schild voor de zwakken. Zeker in een tijd waarin op dit terrein steeds meer van gemeenten
wordt gevraagd.

Niemand is onfeilbaar. Ook ik ben een mens met eigen-aart(!)igheden. Ik betreur het als mensen
vanwege mijn handelen mijn oprechte inzet voor en betrokkenheid op inwoners en ondernemers in
twijfel trokken of daar zelfs aanstoot aan namen. Overigens kijk ik terug op een periode met prachtige
contacten met burgers en ondernemers.

Een nieuwe fase breekt aan. Een nieuwe fase waarin ik meer tijd hoop te krijgen voor mijn vrouw,
onze kinderen en onze kleinkinderen. Waarin niet de werkagenda het ritme van de dag bepaalt, maar
de aandacht voor hen die mij lief en dierbaar zijn. Ik ben hen veel verschuldigd. Ze hebben mij de
gelegenheid gegeven om mij ten behoeve van onze gemeente jarenlang dienstbaar op te stellen.

Ik sluit deze brief af met wat in Prediker 3 vers 1 en 22 staat:

“Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd.”

“Daarom heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is
zijn deel; want wie zal hem daartoe brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden zal?”

Ik spreek de wens uit dat het u, de leden van het college en de gemeenteraad, de medewerkers, onze
inwoners en ondernemers tot in lengte van jaren in alle opzichten van het leven goed zal gaan.

Met vriendelijke groet,

Gaiocmy

A. de Kruijf



