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Geachte voorzitter van de raad, geachte raadsleden, geachte griffie, 
Beste Jacco, beste collega's,  
 
Via deze brief wil ik jullie laten weten dat ik heb besloten te stoppen met het raadswerk. Bij de 
eerstvolgende raadsvergadering van 7 februari zal ik afstand doen van mijn raadslidmaatschap en 
neem ik afscheid. Tijdens de raadsexcursie heb ik een aantal van jullie al gesproken over mijn 
ervaringen bij mijn nieuwe baan als griffier van de gemeente Bunnik. Voor hen zal het geen 
verrassing zijn dat ik het een uitdaging vind om beide functies naast elkaar op een goede manier in te 
vullen. De ervaringen van het raadswerk neem ik nu mee in mijn werk en vice versa. Dat aspect is 
heel waardevol. Het is mede dankzij het raadswerk, dat ik nu dit mooie ambt kan vervullen. Het klinkt 
misschien cliché, maar het voelt echt alsof ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.  
 
Maar de keerzijde is dat het beide functies zijn die nogal wat avonduren vergen. Ik heb de conclusie 
getrokken alles afwegende dat het tijd wordt om in de resterende avonduren een andere hobby te 
zoeken dan het raadswerk. En ver van huis hoef ik daarvoor niet te zoeken. De afgelopen tijd waren 
de doordeweekse avonden samen met mijn gezin spaarzaam. Met twee jongens van 6 en 1, was dat 
niet altijd makkelijk voor mijn vrouw. Ik kijk er naar uit om meer tijd met hen door te brengen. En... 
er is een derde op komst, waardoor het straks allemaal nog een stukje drukker gaat worden thuis.  

Ik heb het raadswerk de afgelopen 14 jaar met heel veel plezier gedaan. Het is een prachtige manier 
om je eigen dorp en leefomgeving een stukje mooier achter te laten, dan je het hebt aangetroffen. 
Binnen Pro’98 heb ik dat samen met mijn fractie in ieder geval geprobeerd. Het is aan anderen om te 
beoordelen of dat succesvol is geweest, maar ik heb hier altijd heel veel voldoening uit gehaald. Toen 
ik 18 jaar geleden in de lokale politiek stapte (eerst vier jaar als fractie assistent en daarna als 
raadslid) heb ik veel gehad aan de schat van ervaring van fractiegenoten Adri den Dunnen, Monique 
Rosbergen, Aat Barendregt en Jaap Beijer. Samen met Hilhardt Brul, André van de Burgwal en Arjen 
Korevaar nam ik dat stokje over. Nu geef ik het stokje weer door aan de volgende lichting. Pro’98 
heeft gelukkig genoeg aanstormend talent op de lijst staan. Ik heb dit besluit dan ook in goed overleg 
met Arjen en de rest van de fractie van Pro’98 kunnen nemen en kan de fractie van Pro’98 met een 
gerust hart achterlaten. 
 
Ik wens jullie hele fijne feestdagen en het allerbeste toe.  

Met vriendelijke groet, 
 
Frank van der Lubbe 

 


