
Onderwerp: Email namens bewoners van Kalanderij over bouwplannen Op de Bleek. 
Niet kindvriendelijk!  

 

 
Eibergen, 10 juni 2018 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van het artikel in de Tubantia van 7 juni 2018, over de bouwplannen in onze wijk 
Op de Bleek, willen wij hierbij als bewoners onze onvrede en zorgen uiten. 
 
Wij wonen allemaal aan de Kalanderij en hebben er bewust voor gekozen om in een wijk te 
gaan wonen waar veel groen is en welke kindvriendelijk is. Helaas hebben wij vernomen dat 
er nu ook bouwplannen klaarliggen voor de grasvelden voor het Ketelhuis en bij de 
Prakkestraat. Dit bevreemd ons, aangezien deze als ‘groen’ stonden aangemerkt op de 
tekeningen tijdens een bijeenkomst van september 2017. 
 
Ook zijn wij ontevreden over de communicatie over de bouwplannen. Wij zijn nooit 
geïnformeerd; wij moeten uit de krant vernemen dat de laatste groene stukken in de wijk 
bebouwd gaan worden. En dat, terwijl dit niet het geval zou zijn. Waar is de communicatie vanuit 
de projectontwikkelaar/gemeente richting de bewoners van de betreffende wijk?  
 
Bij het Ketelhuis is ook de speeltuin. Een zeer belangrijk onderdeel van de wijk voor de vele 
kinderen die er inmiddels wonen. Wat gaat er met deze speeltuin gebeuren?  
Gezien de hoeveelheid kinderen in de wijk, komt er wat ons betreft liever een uitbreiding van 
deze speeltuin, zodat er voor iedere leeftijd wat te spelen valt. (Denk aan een glijbaan, gewone 
schommels, etc) Met de komst van meer nieuwe bewoners zullen er ook nog meer kinderen 
komen. Waar moeten zij spelen als er geen groen meer overblijft? 
 
De grasvelden zijn de enige stukken groen die nog over zijn. Ter Steege noemt op hun eigen 
website dat zij bouwen aan ‘Wonen tussen Groen en water’. Veel groen blijft er echter niet 
over wanneer bovengenoemde grasvelden bebouwd gaan worden. Wij zijn dan ook absoluut 
tegen de plannen om hier nog meer woningen te gaan bouwen. Daarbij zijn nog niet eens alle 
huizen verkocht, dus waarom nog meer huizen bouwen? 
 
Het grasveld voor het Ketelhuis is het eerste aanzicht wanneer men de wijk inrijdt. Wanneer hier 
mooi groen te zien is, oogt dit veel aantrekkelijker. Het is het middelpunt van de wijk.  
 
Brengt ons op nog enkele punten: 
- Het grasveld voor het Ketelhuis is volgegooid met hoge bergen zwart zand en stenen. Wij zien 
graag dat dit verdwijnt. Het ligt er al maanden. Het is lelijk, het is gevaarlijk (jeugd klimt erop en 
gooit stenen op de weg) en het belemmert het zicht vanaf de Hummelsweide en de Blekerij. En 
overal waar zulke bergen zand liggen, is geen groen te zien.  
- De Kalanderij is door Ter Steege, maanden geleden, aan één kant afgesloten vanwege de 
bouw. Zonder enige vorm van communicatie. Onze straat is hierdoor doodlopend geworden. Dit 
is onhandig en onnodig. Ons verzoek is dan ook dat Ter Steege onze straat zsm weer opent.  
- Er wordt veel te hard gereden in de wijk. Snelheidsremmers zijn wenselijk. 
 
Maar speerpunt is en blijft: Behoud het groen. Geen verdere bouwprojecten voor het 
Ketelhuis en aan de Prakkestraat! 



 
Wanneer de plannen, genoemd in het bovengenoemde artikel in de Tubantia, waarheid worden, 
maakt Ter Steege zijn eigen belofte niet waar en voelen wij ons als kopers/ 
bewoners bedonderd.  
 
Wij hopen dat u onze zorgen weg gaat nemen en horen graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens alle bewoners van Kalanderij 
Te weten, nummers: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
 

 


