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Stichting Pink Diemen heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere 
lezing die zal plaatsvinden op zondag 16 oktober 2022 om 14.00 uur in de (nieuwe) 
Kleine Zaal van Theater de Omval. 
 
Oorspronkelijk stond deze lezing gepland in mei 2020 in het kader van 75 jaar 
herdenking, maar ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. 
 
Dr Judith Schuyf, historicus en archeoloog, zal op ons verzoek een inleiding 
houden over het leven en de vervolging van homo- en biseksuele mannen en vrouwen 
en transseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij is in Nederland degene 
die het meest uitgebreide onderzoek naar deze groep in deze tijd heeft gedaan 
en deze kennis kan overdragen aan een groter publiek. 
Waar in Nederland wel aandacht bestaat voor de vervolging van Joden, Sinti en 
Roma, is er nauwelijks of geen aandacht voor dezelfde mate van systematische 
vervolging van leden van de LHBTI-gemeenschap. 
In de bijlage bij deze uitnodiging vindt u een introductie van Judith Schuyf. 
 
Begin september zullen we u uitgebreid informatie sturen over de mogelijkheid om 
deze lezing bij te wonen en hiervoor te reserveren. Wij bieden u met deze 
uitnodiging alvast de mogelijkheid in uw agenda rekening te houden met deze 
bijzondere lezing. 
 
We hopen u in oktober te mogen begroeten, 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Stichting Pink Diemen  
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Dr Judith Schuyf 

 

Homoseksualiteit en verzet in de tweede wereldoorlog 

Hebben die met elkaar te maken en zo ja, wat dan? 

Lezing door dr Judith Schuyf, te houden op 16 oktober 2022. 

Toen in 1946 het COC werd opgericht, stonden drie verzetsmensen aan de basis. 
Ze kregen ook de credits van de overheid mee, in deze homofobe tijd, omdat ze 
in het verzet hadden gezeten. In de groep die een van de eerste grote 
verzetsdaden in Amsterdam pleegde, de aanslag op het bevolkingsregister in 
1943, zaten enkele homoseksuele mannen en een vrouw, en dit werd in het proces 
tegen hen door de Duitsers met name genoemd.  

Binnen de homobeweging kreeg men pas in de jaren tachtig en negentig meer 
aandacht voor wat er in de tweede wereldoorlog was gebeurd, en zo ontstond 
niet alleen het verhaal dat er heel veel Nederlandse homoseksuelen door de 
Duitsers waren vermoord, maar ook dat er een bovenmatig aantal van hen in het 
verzet hadden gezeten.  

In de lezing wordt de geschiedenis van verschillende mensen besproken die 
nader licht op deze punten kunnen werpen. Het gaat onder andere over Han 
Stijkel, Ru Paré en haar vriendin Do Versteegh, Frieda Belinfante en Willem 
Arondéus. Maar hoe vind je informatie over datgene waarover nooit gesproken 
werd, ook niet door de betrokkenen zelf, en wat later onzichtbaar bleef in het 
‘heldenverhaal’ van het verzet? 


