Hans Nubé

Van: HEPOUOA POV X &N B X%
Verzonden: maandag 4 juni 2018 11:21

Aan: Raadsgriffier

Onderwerp: Anderstaligen

Geachte meneer / mevrouw

Sinds enige tijd ben ik taalcoach voor een aantal mensen die wonen in Diemen en ik heb een vraag

Alle post van de gemeente komt nog steeds in de Nederlandse taal , werkelijk voor alle onderwerpen

Duidelijk is dat deze personen , nog druk met school en opleiding helemaal niets snappen wat er van hun verwacht
wordt

Waar ze iets voor moeten betalen of wat dan ook . Regels hier zijn sowieso al moeilijk te begrijpen

Vluchtelingen Werk en ik zijdelings zijn genoodzaakt deze post te vertalen

Is het mogelijk dat als iemand hier komt wonen dat dat er opgegeven kan worden in welke taal die persoon komt en
dat de brieven bij de Gemeente , het Waterschap , over geldkwestie over de créche bv in het Arabisch, Tegrinja of
wat dan ook gesteld worden

Dit zou zo enorm helpend zijn, en de nieuwe burger in ieder geval een welkom gevoel geven en alle hulpdiensten
heel heel veel tijd besparen, en acute vragen van uw kant worden waarschijnlijk sneller afgehandeld. Het scheelt de
nieuwe burger zeeén van tijd

Bij huisartsen worden ook alle folders in diversetalen verstrekt en dat werkt!!
Hartelijke groet AWM de Wolf

Ik hoop dat U mijn suggestie op kunt pakken

Verzonden vanaf Samsung-tablet.
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