
Aan alle belangstellenden in de Wassenaarse verzetsman Geesbert van Barneveld. 

Gemeente-ambtenaar Van Barneveld overleed op 11 december 1944 in KZ Ladelund. 

 

Gemeente Wassenaar en KZ Ladelund 

Van mijn collega WO2 onderzoeker  uit Wassenaar ontving ik het 

Rapport Joodse Burgers in Wassenaar, Onteigening en Rechtsherstel. Een onderzoek in 

opdracht 

van de Gemeente Wassenaar (zie bijlagen). 

 

Een boeiend en heftig rapport, dat in deel 6 aandacht geeft aan de Wassenaarse verzetsman 

Van Barneveld. Ik waardeer dit zeer, temeer ook omdat mijn collega WO2 onderzoeker  

zeer veel tijd en energie heeft besteed aan deze verzets-ambtenaar van de Gemeente 

Wassenaar. 

 

Maar ik vind wel dat de Gemeente Wassenaar toch nog iets meer aandacht aan deze 

verzetsman  

mag geven. Onder andere ook aan de vermelding van sterfplaats en sterfdatum.  

Gisteren hebben mijn vrouw  en ik aan de leerlingen van groep van de 

Bonifaciusschool  

in Wassenaar veel verteld over de sterfplaats en sterfdatum van de opa van , 

 in KZ Wöbbelin. 

 

Dit alles is te vinden in het boek Nederlanders in Neuengamme. De gemeente Wassenaar 

vermeldt in 

het rapport Joodse Burgers in Wassenaar op pagina 50 alleen de sterfmaand December 1994 

en de sterfplaats 

Neuengamme. Op zich is dit correct, maar het kan m.i. veel meer gedetailleerd. 

 

Van Barneveld is gestorven in Ladelund, een van de 80 buitenkampen van KZ Neuengamme. 

Net zoals 

KZ Wöbbelin een buitenkamp van Neuengamme is. KZ Ladelund is voor de Gemeente Putten 

een bijzonder  

concentratiekamp, omdat hier 111 van de vermoorde 500 Puttense mannen zijn begraven. 

Ieder jaar 

ontmoeten wij delegaties uit Putten op 1 en 2 mei in Wöbbelin. De mannen van Putten 

stierven 

in vele buitenkampen van Neuengamme, ook in Wöbbelin. De delegatie uit Putten wordt 

veelal aangevoerd 

door de Burgemeester van Putten. 

 

Over Ladelund is een bijzonder verhaal te vertellen. De  Duitsers uit Ladelund hebben zich als 

eerst ‘daders’ 

verzoend met de Nederlandse slachtoffers. Hierover is veel te lezen. En bij de herdenkingen 

in Putten, 

jaarlijks op 2 oktober, zijn al vele tientallen jaren Duitse mensen zeer van harte welkom. 

 

Ik wil eindigen met een idee voor de Gemeente Wassenaar en KZ Ladelund.  

Zeer vele voormalige concentratiekampen in Noord-Duitsland zijn buitenkampen van 

Neuengamme.  

En in al die plaatsen worden op verschillende tijdstippen de zeer vele oorlogsslachtoffers 



herdacht.  

Op al die plaatsen spelen Duitse politieke partijen, burgemeester, wethouders en heel veel 

vrijwilligers  

(Fördervereins) een zeer grote rol om de verschrikkelijke WO2 niet te vergeten. Zij ontvangen 

dan 

vele gasten, vooral uit het buitenland (Amerika, Spanje, Belgie, Polen, Nederland, etc. etc.) 

 

KZ Ladelund is niet bevrijd zoals Wöbbelin, maar opgehouden te bestaan op 16 december 

1944. 

Het werk ‘durch vernichtung’ zat er op. In Ladelund waren dat vooral verdedigingswerken. 

Daarom wordt hier herdacht op Volkstrauertag, dit jaar op 17 november 2024. 

 

 en ik werken heel goed samen met alle mensen in Wöbbelin en doen vele 

scholenprojecten, samen 

met Duitse en Nederlandse scholen. Wellicht is het een idee voor de Gemeente Wassenaar om 

verzetsman 

Van Barneveld te eren, met een bijzonder scholenproject tussen KZ Ladelund en de 

Wassenaar.  

 

Voor meer informatie over KZ Ladelund 

verwijs ik u graag naar: 

Dr , zij spreekt en schrijft Nederlands.  

De gegevens van KZ Gedenk- und Begegnngstätte Ladelund zijn: 

Raiffeusenstrasse 3 

25926 Ladelund  

Tel. 0049 4 666 449 

 

 is Leiterin en spreekt en leest volledig Nederlands. 

 

Maar ook kunt u zich wenden tot de Stichting Oktober 44, de heer 

Ik besprak met hem deze mail. Voor de gegevens, zie de link 

https://www.oktober44.nl/bestuur 

 

Tot slot wil ik de Gemeente Wassenaar ook nog een ander idee aanreiken m.b.t. Ladelund, 

bijna 80 jaar na de dood van Geesbert van Barneveld: een reis van enkelen uit Wassenaar naar 

Ladelund, 

op 17/11/24 om daar Van Berneveld te herdenken en ook een Duitse herdenking mee te 

maken. 

 

Herdenken in Duitsland zijn voor  en mij zeer mooie, waardevolle en intense dagen en 

inmiddels  

geven wij ook gastlessen op Duitse scholen. Dit jaar voor 100 leerlingen in Schwerin.  

Wij worden in Duitsland altijd zeer goed ontvangen! In Ladelund zal ook de Gemeente 

Wassenaar  

zeer goed worden ontvangen! 

 

Tot zover, 

groet, 

 

https://www.oktober44.nl/bestuur

