
Notitie aan alle betrokkenen en belangstellenden van onze gastlessen WO2. 
 
Beste allen, 
 
Op 24/4/24 gaven Lieke en ik een zeer bijzonder gastles namens Steunpunt Gastsprekers 
Kamp Westerbork (www.steunpuntgastsprekers.nl ) op de Wassenaarse Bonifaciusschool. 
Voor ons zeer bijzondere school, omdat wij beiden een bijzondere ‘klik’ hebben met 
Wassenaar. Het was voor ons een indrukwekkende en emotionele dag. 
 
Maar het meest emotioneel werd ik bij mijn bezoek aan de Mariakapel in de 
Wassenaarse Willibrorduskerk. Bijna altijd als ik in Wassenaar ben bezoek 
ik het graf van mijn moeder en bezoek ik dan de Mariakapel 
In de kerk om een kaarsje aan te steken. Dus ook aan het eind van de  
middag op 24/4/24. 
 
En toen zag ik wat een gastles doet met de leerlingen van groep 8.  
Fleur is dus een van de leerlingen en zij schreef iets heel bijzonders. 
Zie de 2 foto’s in bijlagen. 
 
Dank je wel Fleur voor je mooie geschreven woorden in de Mariakapel!!! 
 
Groet, 
namens 

 

http://www.steunpuntgastsprekers.nl/

