
Gennep 21-10-2019

Aan de Raads- en Burgerraadsleden van de gemeente Gennep.

Namens de Molukse gemeenschap in Gennep willen wij uw aandacht vragen voor het 
volgende.

Op 26 september heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden op de eilanden Ambon, 
Ceram en Haruku op de Molukken met een kracht van 6.8 op de schaal van Richter. Daarna 
zijn er in de afgelopen weken nog meer dan 1500 naschokken geweest waarvan een paar 
uitschieters met een kracht van 5.9.

De gevolgen hiervan zijn desastreus, de materiele schade is enorm, dorpen zoals Liang, 
Rohomoni, Tolehu, Waai, Oma, Keiratu, Haruku, Kailolo, Kebau, Pelau, Kariu, Hulaliu, 
Aboru en Wassu zijn beschadigd. In sommige dorpen staat geen huis meer overeind, wegen 
en bruggen zijn zwaar beschadigd, een ziekenhuis is zo zwaar beschadigd dat de patiënten 
buiten in tenten worden opgevangen.

Tienduizenden mensen zijn naar hoger gelegen gebied gevlucht bang voor een tsunami, 
daar verblijven zij nu al bijna 4 weken in provisorisch gemaakte tenten van zeil. De meesten 
durven niet terug omdat er regelmatig naschokken zijn met een tsunami alarm ten gevolg, 
anderen kunnen niet terug omdat hun huizen verwoest zijn of onbewoonbaar.

Alleen al in Haruku leven op dit moment 627 gezinnen in tenten. Het gaat hierbij ook om 
ouderen, kinderen, baby’s en zieken die onder erbarmelijke omstandigheden verstoken van 
enige sanitaire voorziening hutje mutje in tenten bij elkaar zitten. U zult begrijpen dat er ook 
geen inkomsten zijn voor deze mensen. 

De hulpverlening in Indonesië komt moeizaam op gang, het Indonesische Rode Kruis is 
inmiddels ter plekke. De eerste hulp is echter op gang gekomen door enkele particuliere 
initiatieven in Nederland, hier heeft de Molukse gemeenschap de handen ineen geslagen en 
zijn er inmiddels bankrekeningen geopend en donaties gedaan, acties gestart zoals 
flessenacties door kinderen, benefiet voorstellingen door muzikanten, kerken die collectes 
houden enz.enz. Dit geld is bedoeld voor eerste noodhulp.

Maar deze ramp heeft zo’n grote omvang dat het nog maanden, jaren zal duren voor de 
materiele schade hersteld zal zijn. Er zal veel geld nodig zijn om onze familieleden te 
kunnen helpen. 

Ja, het gaat om onze directe familie, niet iedereen is zich daarvan bewust, maar toen in 
1951-1954 de Molukkers met diverse schepen naar Nederland kwamen zijn er hele 
gezinnen uit elkaar gereten omdat er maximaal 4 kinderen mee mochten, verder gingen 
alleen de KNIL militairen en hun gezinnen  naar Nederland dus ouders, broers en zussen 
van de militairen en hun partners bleven achter. Wij hebben daar dus nog ooms, tantes, 
neven en nichten. 

De Molukse gemeenschap in Gennep en de niet Molukse Gennepenaren hebben een 
speciale band die al bijna 70 jaar terug gaat. 

In 1951 kwamen de eerste Molukkers naar Gennep en zij kregen de barakken in kamp 
Genapium toegewezen als tijdelijke woonruimte het ging destijds om 19 gezinnen (91 



personen in totaal). Later kwamen er Molukse gezinnen uit Plasmolen en Vierlingsbeek bij 
en werd het aantal 187 bewoners.

Jan Linders kwam destijds al dagelijks met zijn melkkar langs, er is nog steeds contact met 
zijn kinderen. Ans Heuvelmans, dochter van kampbeheerder Bert Heuvelmans is zelfs in het 
kamp geboren.

Toen het kamp Genapium werd opgeheven verhuisden de Molukse gezinnen naar de 
Vogelbuurt, daar wonen de meesten nog steeds. Nu de 1e generatie er niet meer is worden 
de huizen bewoond door hun kinderen of kleinkinderen die ook al weer eigen gezinnen 
hebben. De Molukse gezinnen zijn verankerd in Gennep en onlosmakelijk verbonden met 
Gennep.

De band tussen de niet Molukse Gennepenaren en de Molukse gemeenschap komt 
regelmatig tot uiting als er iets te herdenken of te vieren valt. 

Zo was er tijdens de herdenking van 50 jaar Molukkers in Gennep een grote tentoonstelling 
in het museum Het Petershuis en waren er diverse activiteiten in de Molukse Stichting. Deze 
tentoonstelling en activiteiten werden natuurlijk druk bezocht. In 2015 werd de voorbereiding 
van 65 jaar Molukkers in Gennep groots opgepakt met een Summmertime geheel gewijd 
aan een Molukse dag, met dans, muziek en natuurlijk eten. Later kwam daar een grootse 
tentoonstelling in Pica Mare bij met diverse activiteiten. De opbrengst van deze activiteiten 
resulteerden in het boek “Genapium, een Molukse enclave tussen Maas en Niers”, waar 
diverse interviews instaan van Molukse en niet-Molukse Gennepenaren. Er kwam zelfs een 
monument ter herinnering aan de komst van de 1e Molukse gezinnen naar Gennep, dit staat 
in de Eksterstraat. 

Dit alles is tot stand gekomen door een innige band en samenwerking tussen de Molukse 
gemeenschap en de niet Molukse Gennepenaren. 

Daarom komen wij u vragen om hulp. Wij vinden dat, als wij samen kunnen herdenken en 
feestvieren, wij ook samen iets moeten doen voor onze familieleden in nood. Er woont een 
grote Molukse gemeenschap in Gennep en wij zouden het zeer waarderen als de gemeente 
iets voor ons kan doen.

Er zijn al in diverse gemeenten waar een Molukse gemeenschap woont initiatieven geweest 
en moties ingediend voor hulp aan de Molukken en aangenomen. Wij hopen van ganser 
harte dat Gennep dit voorbeeld zal volgen. 

Namens de Molukse gemeenschap in Gennep,

Carla Latuny Richie Lekatompessy


