
06-12-2022: Voorbereidende Raadsvergadering Mikado-KEC 

Goedenavond, 

Ik ben Ilse Merkx en werk sinds 2017 op Mikado als orthopedagoog. Afgelopen week was een aantal van u op bezoek 

bij onze school. Omdat niet iedereen daarbij kon zijn, wil ik op dit moment en op deze plaats opnieuw aandacht 

vragen voor de huisvesting van Mikado. Ik doe dat namens mijn collega’s van Mikado en Dichterbij, de collega’s 

vanuit het KEC, de ouders, verzorgers, en vele andere betrokkenen. Maar ik doe dit vooral om te spreken in het 

belang van onze leerlingen. En dan niet alleen, maar wel in het bijzonder de leerlingen van SO Mikado.  

In hun belang wil ik het hier hebben over de toekomst. Er is genoeg te zeggen over het proces van onze huisvesting: 

wat er de afgelopen jaren is gebeurd, besproken, toegezegd, niet nagekomen, maar daar schieten we weinig mee 

op. Wat ertoe doet is de toekomst. En laat er geen onduidelijkheid over bestaan: de toekomst voor onze leerlingen is 

het KEC. En wel hierom: 

Onze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en kennen daarnaast fysieke beperkingen en medische diagnoses. Vanaf het 

moment dat zij bij ons binnen komen werken wij samen met ouders en alle betrokkenen aan hun toekomst. We 

zetten een stip op de horizon. We onderzoeken hoe we toe kunnen werken naar een zo volwaardig mogelijke 

participatie in de maatschappij. Dit vraagt elke dag weer maatwerk, waarbij er tijd en ruimte is voor individuele 

aandacht, voor extra ondersteuning en begeleiding. Waar oog is voor de kleine stapjes waarin onze kinderen 

ontwikkelen. Maar ondanks dit zijn onze leerlingen gewoon kinderen. Kinderen die spelen, lachen, huilen, ruzie 

maken op het plein, genieten van contact, erbij willen horen, normaal willen doen en zijn waar het kan. De 

maatschappij ziet ze als ‘speciaal’, maar zij zichzelf gewoon.. als zichzelf..  

Nou ben ik compleet nieuw in de wereld van de gemeentelijke politiek, maar ik kan me voorstellen dat thema’s als 

passend onderwijs, inclusief onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, hier wel eens 

aan bod zijn gekomen. Vanuit welk perspectief je de huidige situatie ook bekijkt, die past niet bij deze thema’s. Wat 

daar wel bij past: verhuizing naar het KEC. Een speciale, beschermde plek voor onze leerlingen, maar wél midden 

tussen hun leeftijdsgenootjes en wél midden in de maatschappij.  

Dit was ook de visie die het vertrekpunt was voor de ontwikkeling van het KEC: samen opgroeien, samen werken en 

uitwisselen, integreren, als een stap naar een inclusievere samenleving waar ieder ertoe doet en erbij hoort. Of, 

zoals het op de website van de gemeente Gennep mooi beschreven staat: “daar is straks alle onderwijs en opvang 

voor kinderen van 0 t/m13 jaar onder één dak te vinden”.  

Die visie maakt dat wij als SO Mikado daarbij aan moeten sluiten. Wij willen.. moeten naar het KEC. En niet omdat de 

muren daar nog zo strak in de verf zitten, het dakterras zo’n mooi uitzicht heeft of omdat het zo warm en gezellig is 

daar. Maar omdat dat de plek is  

- waar de bundeling van expertise tot zijn recht komt voor alle leerlingen,  

- waar de samenwerking tussen de scholen het belang van alle leerlingen borgt, 

- waar de wereld van alle leerlingen wordt verrijkt, 

- waar alle leerlingen zichzelf kunnen zijn, erbij horen en een prachtige plek in de maatschappij kunnen 

krijgen.  

Op die manier is het KEC van toegevoegde waarde voor alle leerlingen, en is de huidige situatie nadelig voor alle 

leerlingen: zowel die van Elckerlyc, de Piramide en Stella Nova als ook die van SO Mikado. 

Ik wens u wijsheid en moed bij uw beraadslagingen over deze kwestie, en dank u voor uw aandacht. 




