MOTIE

Motie ingevolge artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel Nr:

De Raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d.

Onderwerp: Gedenkplaat Ellen Hoffmann plein.

Toelichting:

Veel inwoners en toeristen die Gennep aan doen, komen tijdens hun wandeling langs het oude
stadhuis en het mooie mozaiek die op dit plein te zien is.

Maar wie was eigenlijk Ellen Hoffmann?

“En toen waren ze weg” is een boek dat in november van vorig jaar is uitgebracht en samen met de
expositie die in de bibliotheek heeft plaatsgevonden gingen we daarmee terug in de oorlog van
1940/1945.

Ellen van Leeuwen geboren Hoffmann werd in 1919 in Goch geboren als dochter van joodse ouders.
Op 21-1-1939 trouwde Ellen met de veehandelaar Arthur van Leeuwen, die in Gennep woonde. Ze
trokken in bij Arthur’s oom en tante aan de Spoorstraat 123.

Een paar dagen na de Duitse inval in Nederland (10-5-1940) werd dochter Anneke geboren.

Ellen was tot kort voor de bevalling nog actief bij de plaatselijke toneelgroep.

De eerste deportatie vanuit Gennep vond plaats in augustus 1942. In april 1943 kondigden de
Ortskommandant aan dat alle resterende Gennepse joden op 10 april 1943 op het station van Gennep
zouden zijn en van daaruit naar het concentratiekamp in Vught zouden worden overgebracht. Ellen en
haar gezin stonden ook op deze deportatielijst, net als oom Simon en tante Jet.

Ellen dook onder en kwam terecht bij haar zus “Hannie” in Berlijn en deed zich voor als niet jood met
valse papieren. Uiteindelijk is Ellen verraden door een buurvrouw van de Gestapo en werd ze op 17-
06-1943 van Berlijn naar Theresienstadt gestuurd. Op 16 oktober 1944 is Ellen overgebracht naar
Auschwitz, en te voet verder gebracht naar het vrouwenwerkkamp Kurzbach.

Op 21 januari 1945 werd Ellen in de context van de evacuatie voor de Russen van daar naar Bergen-
Belsen vervoerd. Op deze zogenaamde dodenmarsen stierven veel vrouwen aan ziekte of uitputting.
Uiteindelijk is Ellen Hoffmann gestorven op 18-10-1944, vermoedelijk is zij doodgeschoten.

Het is van belang dat deze geschiedenis juist op de locatie van het Ellen Hoffmannplein verteld en
zichtbaar gemaakt wordt, opdat iedereen weet wie zij was, wat zij doormaakte en wordt herinnerd
aan een gitzwarte periode uit de geschiedenis die ook Gennep raakte.




Besluit:

- verzoekt het college in aanvulling op de huidige gedenkplaat op het Ellen Hoffmann-plein
een voorziening (bv. met behulp van QR-code-techniek) te realiseren, met behulp waarvan
mensen beter en vollediger kennis kunnen nemen van het leven en het lot van Ellen
Hoffmann en de betekenis daarvan voor heden en toekomst van onze gemeente

Ondertekening en naam :

SP

Fake Mulder




