
Voorzitter 

Bij een visieloze Voorjaarsnota als deze sta je als Raadslid weer eens stil bij het moment. Je wilt je 

woorden aan je iPad toevertrouwen, en trek je zo je conclusies.   

Een eerste conclusie is je eigen verbazing: hoe je in de Raad strijdt voor Gouds 

dierenwelzijnsbeleid dat verder gaat dat een hondenpoepbeleid en kadaverbestrijding, dat er nog 

altijd mensen zijn die je glazig aankijken of je zelfs weghonen. Alsof er geen problemen zijn met 

biodiversiteit, er verdwijnen slechts een miljoen soorten op korte termijn. En dieren nog altijd, en 

soms zelfs legaal, het slachtoffer zijn, van menselijke handelen en pleziertjes.   

De tweede is dat kijkend naar CO2-reductie en de beperking van andere broeikasgassen om de 

forse klimaatverstoring die momenteel gaande is, in te perken, je de handen niet op elkaar krijgt 

voor meetbare indicatoren. Terwijl je ziet dat in de Voorjaarsnota dat de ‘capaciteit 

energietransitie’ doorgeschoven wordt naar 2023. En er een opgefleurd CBS-cijfer wordt gebruikt 

maar niet wordt vermeld dat de CO2 uitstoot in Nederland in het eerste kwartaal in 2019 eigenlijk 

maar liefst 1,6 procent hoger was.  

Terwijl we volgend jaar al 25 procent minder moeten uitstoten ten opzichte van 1990. En waar 

staat Gouda als het om die reductie gaat? Draagt zij haar steen nu al bij en hoe kan ik dat als 

Raadslid controleren? Ons antwoord is: nee! 

En waarom maken wij ons als partij daar nou zo druk om?  

Omdat wij het meisje Yara uit de toekomstvisie ‘Gouda ligt goed (onder de kaastolp)’ niet willen 

opzadelen met de problemen en fouten van deze tijd die we nu al zien aankomen. We willen niet 

dat de gewone man NU zich over de kop moet werken om dure duurzaamheidsmaatregelen te 

nemen om de problemen van anderen, lees de grote vervuilers, op te lossen. En we willen ook niet 

dat straks Yara en haar ouders de rekeningen krijgen doorgeschoven en dan maar moeten 

uitvechten ‘hoe nu verder’.  

En het is daarom dat wij niet kijken naar dure lapmiddelen nu, wij willen een NÚ een fundamentele 

verandering van onze economie, ons consumptiepatroon en bijbehorende afvalbergen ! En zoals u 

allen bekend, wij willen naar een eerlijke economie, die niet gericht is op louter financiële 

schuldenmakerij voor onhoudbare economische groei en consumentisme. Wij willen een 

maatschappij waarbij de mens zich eco-centraal kiest in plaats van ego-centraal. Wij willen naar 

een samenleving waarin de maatschappelijke kosten van onze economie niet langer op de 

belastingbetaler worden afgewend. Denk alleen maar wat klimaatadaptatie gaat kosten. We 

moeten daarom NU beginnen met voorkomen is beter dan genezen.  

Wij willen een samenleving die zich ontwikkelt, bloeit, eerlijk is voor zichzelf en voor de omgeving. 

Zorgzaam voor mens, dier, natuur en onze planeet. En dat is onze samenleving nu niet. De earth 

overshoot day, dat betekent een berekening die aangeeft wanneer een maatschappij meer van de 

aarde vraagt dan dat zij kan geven en kan herstellen, is door Nederland op 4 mei 2019 bereikt.  

Dat betekent dat we nu al 2 maanden schulden maken ten opzichte van de grondstoffen en het 

herstel van de aarde en we voor onze levenswijze drie planeten nodig hebben om schuldenvrij te 

leven. 

En zolang dat besef in Gouda niet doordringt dat we op de ecologische pof leven en zij onderdeel is 

van die schuldenmakende maatschappij, zolang Gouda onder haar kaasstolp blijft leven, zal er 

geen fundamentele wijziging komen van ons beleid. Zullen we rommelen in de marge met dure 

maatregelen waarvan we nota bene niet eens kunnen controleren of die werken. En we ons in de 

schulden moeten steken. 

Een paar voorbeelden hoe het anders kan: neem Beemsterkaas, dat bedrijf blijkt voorloper te zijn 

op het gebied van transparantie over dierenwelzijn, zorg voor bodem en weidevogels, 

biodiversiteit, eerlijke betaling, sojagebruik en noem zo maar op. Terwijl het bedrijf zich niet eens 

als ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘biologisch’ presenteert. En ja, het bedrijf maakt ook vuile 

handen. Maar is transparant en doet wat het zegt en verbetert zichzelf. Neem dan Frico of Vergeer 

Kaas. Daarvan is niet eens bekend hoe serieus zij de genoemde onderwerpen nemen. Of Uniekaas, 



de sponsor van ons Kaasmuseum, die blijken in de achterhoede te staan. Stel je toch eens voor als 

Gouda dit soort veranderingen in de Kaasindustrie zou gaan steunen.  

Neem toeristenbeleid, wat levert het ons op? Meer CO2, de toeristen komen in de vliegtuigen die 

over onze stad scheren en het enige dat ik zie zijn winkeltjes waar spullen worden verkocht die 

‘made in china’ zijn. Speculanten die verhuren. Is dit nou de samenleving waarvan we dromen? 

Of het groen: waarom maken we van het Van bergen IJzendoorn park niet een voorbeeld hoe we 

van een zakkend park een nieuwe oase kunnen maken met vegetatie die droogte, hitte of juist 

extreem natte voeten prima kan doorstaan? 

Kortom, zolang we dit soort zielloze Voorjaarsnota’s krijgen aangeboden, zolang het 

schuldenmakende marktdenken onze sociale, duurzame, economische, dierenwelzijns, natuur en 

omgevingskeuzen beheerst zal het nooit wat worden . En zou je bijna wensen dat Gouda echt 

onder een kaasstolp zou leven.   

Stop de desastreuze economische groei. Dank u wel. 


