Van dieren naar donuts

Voorzitter, ik weet niet of u in de kranten zo af en toe leest dat er in onze partij een discussie zijn
of wij het wel over mensen mogen hebben. En daarom voorzitter, wil ik het vanavond In het
kader van deze begroting eens over dieren hebben. Want het zal u niet ontgaan zijn dat mijn
partij hun belangen nog wel eens opbrengt. Ons wordt daarbij wel verweten een ‘one-issue’
partij te zijn, maar dat is eigenlijk best gek. Want heel vaak zien wij in Gouda partijen
afwegingen maken, en als partijen zich aangesproken voelen dan zou dat zomaar kunnen,
afwegingen die wij juist ‘single-issue’ vinden.

Bijvoorbeeld omdat zij hun overwegingen veelal afmeten aan de laagste prijs in het hier en nu en
zich niet bekommeren met welke prijs zij onze volgende generaties opzadelen. Of zij richten zich
vooral op de grote gezinnen en de middenklasse, omdat daar hun kiezerspotentieel ligt. Of zij
richten zich graag op macht en lekker veel bouwen zodat Gouda nog meer uit haar voegen kan
barsten. Of kijken alleen naar de uitvoerbaarheid en kleine stapjes, maar lijken hun passie en
idealen daarbij aan de kant laten liggen. En, natuurlijk niet te vergeten, ze richten zich op
economische en materiéle groei.

En dat vindt mijn partij nou single issue afwegingen. Want als wij een issue, een agendapunt, een
motie of een hele begroting afwegen, kijken wij naar de belangen van mens, dier, natuur, milieu
en onze toekomst. De toekomst van een gezonde aarde, waar we leren in balans te leven met wat
kunnen nemen, krijgen en teruggeven. We kijken naar de ruimte die we als mensen in nemen ten
opzichte van de soorten waarmee we deze aarde delen. We vieren de vreugde van wat we
krijgen van een gezonde aarde, maar doen dat wel liever vanuit het perspectief dat daar grenzen
aan zitten. En we overwegen wat we teruggeven: zo zouden wij liever niet zien dat in de nasleep
van onze levensstijl er een vrachtwagen met plastic per minuut in de oceaan terecht komt.

Ecocentraal. En niet egocentraal. Zo maken wij graag onze afwegingen. Gebaseerd op onze
uitgangswaarden: mededogen, duurzaam, persoonlijke vrijheid en persoonlijke
verantwoordelijkheid. Waarbij wij hebben geconcludeerd dat hoe wij met dieren omgaan,
exemplarisch is voor hoe wij met elkaar en onze leefomgeving omgaan.

Het zal u wellicht wel of niet verbazen dat wij met deze kijk op Gouda deze begroting opnieuw
niet kunnen goedkeuren. Want Gouda staat nog altijd met nieuwe energie onder de eigen
kaasstolp. Het is een begroting die geen oog heeft voor de grote crises die gaande zijn. Zoals het
ecologisch begrotingstekort dat al op 4 mei van dit jaar werd bereikt en niet keurig op 31
december. Het is ook geen begroting die bol staat over hoe we de ernstige biodiversiteitscrisis
die gaande is, te lijf kunnen gaan. Er is geen oog voor de dood van misschien wel een miljoen
kalveren, die aan onze kaasindustrie ten grondslag liggen die we schaamteloos promoten met
experience En kaas. Geen oog voor stikstof, PFAS-vergiftiging van de onze grond of een
serieuze meting van onze CO2 reductie.

Het kan aan ons liggen voorzitter, maar daar lezen we niets over terug. Dus als het aan ons lag,
zouden wij een deel van het geld in deze begroting inzetten voor minstens twee FTE stads-
ecologie, rap een programma en afdeling energie en duurzaamheid gaan oprichten,
begrotingsindicatoren formuleren en heel snel meer FTE op dierenwelzijnsbeleid inzetten.

Want, zo vraagt de oplettende luisteraar denken, wanneer gaat ze het nou eens over dieren
hebben. Dat ga ik nu doen. Nog niet in detail, dat gaat komen als wij onze initiatiefnota
dierenwelzijn’ gaan aanbieden, die wij in deze stad genoodzaakt zijn bijna helemaal zelf te
schrijven. Dan zullen we u meenemen in de wereld en het welzijn van huisdieren, wilde dieren
en landbouwhuisdieren. Dieren, die ons nooit om geld vragen en ook niet op het Malieveld staan



om hun rechten op te eisen. Als dieren al geld kosten, dan is dat omdat wij hun nesten kapot
maken, hun water vervuilen of hun vlees zo overdadig eten dat onze gezondheid erdoor gevaar
loopt.

Maar waar wij nu wel mee komen is een no regret gericht op het welzijn van de honden waarmee
wij in de stad leven. Wij kondigen een motie om in Gouda omheinde hondenuitlaatplaatsen te
gaan creéren, een plek die voor mens en hond in vele steden een zeer gelukkige uitvinding is
gebleken. En wij zullen een motie indienen dat erop is gericht het gebied rondom het dierenasiel
en de ruiterclub Bloemendaal voortaan vuurwerkvrij te verklaren.

En wij nodigen de wethouder van financién graag uit om volgend jaar met ons een parallelle
begroting te gaan schrijven, gebaseerd op de uitgangspunten van de donut-economie. Die is goed
voor mens, dier, natuur, milieu. Onze aarde. En dus voor Gouda.

Dank u wel.
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