
 
    

 

Inspreektekst Lesley Felida: 
 
 
- Waar kom ik oorspronkelijk vandaan?:  
 
Deze vraag kwam bij mij op toen een indische vertelde dat zij pas uit Java kwam om familie die 
zij nooit eerder heeft ontmoet te kunnen ontmoeten. Jaloezie, nieuwsgierigheid, gevoel van 
leegte, pijn en boos om wat er toendertijd is gebeurd enz. bekroop mij, vooral met de vraag: met 
welke reden moest het op die wijze?  
 
- Heden en verleden koloniale en Slavernij verleden: 
 
Het verleden is dat slaven veelal onder bizarre omstandigheden moesten werken. 
Ik heb gemengde gevoelens: Gevoelens van lichte pijn die ik niet weet waar deze vandaan komt, 
ik voel me sterk van wege ervaringen van vroeger. 
Voorbeeld: Ik zat met Nederlandse kinderen in klas op basisschool op Curaçao en we speelden 
gewoon heel fijn met elkaar. Ik zag dat zij voorrang kregen op ons, en dacht dat het zo hoorde. 
En bleef gewoon  met ze spelen, totdat ik nu bedenk: Hee, dat klopte niet!  
 
Het heden is dat ik getrouwd ben met een lieve Nederlandse en onze kinderen voelen ook de 
leegte, de pijn enz.. M.a.w. dit gaat van generatie op generatie, hoe de situatie van familie zich 
ook ontwikkeld. 
Soms merk ik dat die gevoelens ook overslaan op echtgenote, vooral de pijn. 
 
Vraag: 
Is het mogelijk om met interesse en medeleven  te luisteren naar de verhalen over de pijn en 
leegte van ons die kinderen zijn van de tot slaafgemaakten en wat is daar voor nodig? 
 
Blijheid: 
Zeer blij dat we gesprekken voeren over deze thema. 
 
 


