
  

Aan de gemeenteraadsleden Gouda, 11 oktober 2023

Goedemorgen,

Ik vind het jammer dat je op de website van de gemeente niet op een normale manier je verhaal kwijt 
kan .

Zaterdag een aanslag op onschuldige mensen .
En nu zie je en hoor je de afschuwelijke dingen die Hamas gedaan heeft .
Ik wil het niet hebben over het conflict wat al jaren speelt daar .
Waar ik zelf ook wel iets van vind en een mening over heb.

Maar ik wil het hebben over de aanslag het leed wat er is gebeurt met onschuldige mensen.
Ik vind dat er in gouda over gesproken moet worden op een normale manier .
En dat je dat zonder zorgen moet kunnen zeggen .
Zonder dat er veroordeling is door de moslim gemeenschap .
Wat misschien niet voor iedere moslim zal gelden .

Als ik in de krant lees dat [een inwoner van Gouda - naam bekend bij de Griffie] bespuugt wordt.
Omdat zij joods is en dit in Nederland waarom laten wij dat toe en hoe dan .
Waarom kom ik hier mee .
Mijn dochter trouwde 27 jaar geleden met een moslim .
Wat zag ik in dit gezin haat Jodenhaat .
Ja wat vader er in pompte bij zijn kinderen en dat begon al toen zij nog niet konden praten.
Ik heb mijn ex schoonzoon vaak aan gesproken .
Maar op een of andere manier hebben die mensen zo’n haat daar is niet mee te praten.
De haat van een vader naar zijn gezin vrouw en kinderen .
Ik maak mij ernstig zorgen om hoe veel van deze moslim mensen denken haten .
Ik heb een hele slechte kant gezien jaren lang en niet iedereen is het zelfde .
Maar ik woon 35 jaar in gouda en ik heb genoeg mee gemaakt wat niet zo fraai is .
Want in gouda is wel echt een probleem een heel groot probleem
Ik zou willen dat deze brief bij de gemeente raadsleden komt .
En ik wil weten wat Gouda gaat doen tegen deze haat .
Hoe gouda deze inwoner gaat bescherming of gaan we afwachten tot het mis gaat.

Ik hoop op een antwoord .
Ik hoop dat bezorgde burgers ook gehoord worden .
Met vriendelijke groet 


