
L.S., 

 

Als langst wonende bewoonster aan de rotonde (B.F.weg/ Rottumerweg) wend ik mij tot 

u . 

 

Vanaf 1975 woon ik aan de Rottumerweg te Heerenveen. 

 

In de eerste jaren van mijn wonen hier heb ik de ellende van stoplichten meegemaakt. 

 

Pas na vele jaren (mede door toedoen van de aansluiting op de snelweg 

Leeuwarden-Zwolle) 

 

zijn de stoplichten vervangen door een rotonde, wat een enorme verbetering voor de 

kwaliteit 

 

van wonen opleverde!! 

 

En nu wil de Gemeente Heerenveen weer terug naar af door opnieuw stoplichten te 

plaatsen?! 

 

Ongelooflijk!! 

 

Dat de Gemeente Heerenveen zijn inwoners in de omgeving van de te plaatsen 

stoplichten deze ellende 

 

van gigantisch lawaai overlast en tevens aantasting van het straatbeeld en gezondheid ( 

slaap te kort geen ramen meer open kunnen doen) 

 

aan wil doen is niet te begrijpen. 

 

Gemeente Heerenveen, heb begrip voor ons en bespaar ons deze ellende. 

 

Alsjeblieft: GEEN STOPLICHTEN!!!!!! 

 

 

 

 


