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Zoals u ongetwijfeld weet, is Nederland vol, bomvol. In het land zijn op dit moment meer dan 180 
AZC’s.
Het hele land is ermee bedekt. Er kan geen kip meer bij. Bij de regering ontbreekt elke realiteitszin, 
men weigert keer op keer de grenzen te sluiten,
En maatregelen te nemen om de vloedgolf in te perken. De miljarden kostende asielindustrie komt 
voor rekening van de hard werkende Nederlander.
Wanneer deze enorme kapitalen voor hen zouden worden aangewend , zouden er geen 
voedselbanken meer nodig zijn , niemand zou meer  in kou 
Zitten in een slecht geïsoleerde woning. Iedereen kon zijn of haar ziekte kostenverzekering betalen 
en onze kinderen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning inplaats van daar 15 jaar op te 
wachten ,zoals zo vaak tegenwoordig.  Wij lazen dat bij acceptatie van dit voorstel ook een 
vervolghuisvesting plicht geld voor de gemeente. Wat uiteraard weer ten koste gaat van de eigen 
bevolking  die nog langer op een huis moeten wachten.
U kunt nu noch voor eigen Volk kiezen en nee zeggen, ook dat recht wordt u straks ontnomen 
wanneer de beruchte dwangwet wordt ingevoerd en u helemaal geen zeggenschap meer hebt over 
uw eigen grondgebied. Iedereen weet , of kan wetende de zogenaamde “vluchteling “ het grootste 
gedeelte geen echte vluchtelingen zijn , maar gelukzoekers op zoek naar gratis geld. Wanneer men 
door 6 veilige landen reist om juist in Nederland aan te komen ,zegt dat erg veel. Dit mag absoluut 
niet ten koste gaan eigen van ons eigen Volk dat voor een deel in armoede leeft. U kent zonder 
twijfel de bekende verhalen over bestaande AZC,s zoals Ter Apel of Budel. Winkeliers worden aan de 
lopende band beroofd, de ene inbraak naar de andere, mensen worden bedreigd en ik elkaar 
geslagen , buschauffeurs  durven amper meer achter het stuur . U kunt kiezen voor eigen Volk en 
zorgen dat onze vrouwen en meisjes avonds veilig over straat kunnen lopen zonder na gesist of erger 
nog , aangerand te worden. Kies tegen islamisering en de voortdurende omvolking. Voorkom
Dat onze kinderen straks  een vreemde worden in eigen land. Ze nee tegen dit onzalige plan , het 
nageslacht zal u dankbaar zijn! 


