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Goedenavond dames en heren, mijn naam is Raymond Dommanschet, 
ik ben 1 van de initiatiefnemers van de “Culturele Buitenplaats De 
Hoorneboeg”. Ik verstrek samen met Kristiaan Kamerling en Jeroen 
Voskamp het grootste deel van de gelden die nodig zijn om het 
landgoed om te bouwen naar een “Buitenplaats voor lichaam en 
geest”. En ik zal de komende jaren samen met Kris en Jeroen het 
exploitatietekort aanvullen dat met dit soort charitatieve “algemeen 
nut beogende instellingen” normaal is. Ik wil u graag vertellen 
waarom ik trots ben dat we dit initiatief in Hilversum mogen gaan 
realiseren. Dat heeft bij mij 2 grote redenen en ontelbare kleine. De 
eerste reden is de volgende: 
 
Toen mijn moeder op 44-jarige leeftijd overleed was er nauwelijks 
genoeg geld om haar begrafenis te betalen. Ik ben opgegroeid in een 
portiekwoning op 1-hoog op de Zuiderparklaan in Den Haag. Mijn 
vader werkte overdag bij de Postcheque & Girodienst, eerst als 
postsorteerder en later in de bedrijfskantine, en ’s avonds als kelner 
in restaurants. Hij kon, net als mijn oma die een koffiehuis had op het 
Hobbemaplein aan de Haagse Markt, 16 van de 24 uur werken voor 
het gezin dat hij een betere toekomst wilde geven dan hij zelf als 
vroegtijdige schoolverlater in de Schilderswijk had gehad.  
 
Het is door de objectieve CITO-toets dat ik als arbeiderskind naar een 
goede middelbare school kon. Mijn ouders hadden niet eens weet van 
het VWO en studeren was in die tijd niet voor ons soort mensen, was 
mij verteld. Maar ik trok toch de stoute schoenen aan op mijn 17e en 
meldde me aan op Nijenrode waar tot ons aller stomme verbazing de 
directeur zei: “als iemand hier door de toelatingstest komt, zorgen 
wij met een beurs dat hij of zij hier ook kan komen studeren”.  En zo 
gebeurde het. 
 
Omdat ik de unieke kans kreeg om te gaan studeren, heb ik vanaf het 
moment dat ik geld ging verdienen jaarlijks giften aan onderwijs-
projecten in Nederland en Afrika geschonken. Door onze armoede 
thuis en het harde werken van mijn ouders huldig ik het standpunt 
“de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” en “laat de wereld 
mooier na dan je haar gekregen hebt”.  
Op de Hoorneboeg denken Kris, Jeroen en ik dat we ons privé 
kapitaal door laagrentende leningen en giften kunnen omzetten naar 
maatschappelijk kapitaal waarmee we iets terug doen voor de wereld 



die goed voor ons is geweest, en die we met de initiatieven die u 
vanavond gehoord heeft nog een beetje mooier kunnen maken. 
 
De tweede reden waarom we trots zijn op dit team van sociale 
ondernemers is ook een persoonlijke: zoals ieder mens doorliep ik 
ook verschillende fasen in het leven, of sloeg ik er, soms gedwongen 
door omstandigheden, 1 over. Ik had het geluk dat ik al snel na het 
overlijden van mijn moeder met Piet Weisfelt van Phoenix in Utrecht 
in contact kwam: Phoenix is een instituut voor opleidingen en 
workshops op het gebied van (particuliere) persoonlijke 
ontwikkeling. De begeleiding en coaching die particulieren hier 
krijgen op persoonlijk vlak met betrekking tot hun geschiedenis, hun 
ontwikkeling, hun relatie, de opvoeding, etc maakt dat ze kunnen 
helen, kunnen verwerken, zich bewust worden van hun lot en hun 
bestemming, en het leven ietsje mooier en completer kunnen maken.  
 
Zonder de kansen die ik kreeg als kind met de Cito toets en als 
volwassene door de persoonlijke ontwikkelingsbegeleiding door Piet 
Weisfelt had ik hier nu niet voor u gezeten. Misschien was ik in het 
koffiehuis van mijn oma beland, of op de markt. Maar nu ik deze weg 
heb afgelegd, en mijn geld verdiend heb met mijn werk, 12,5 jaar lang 
bij de abnamro en daarna 12,5 jaar lang als ontwikkelaar in 
Amsterdam, is het tijd voor mij om iets terug te doen.  
 
Jeroen, die vanuit zijn familiebedrijf al een decennium lang 
charitatieve projecten voor kinderen over de hele wereld sponsort, 
zoals opvang van weeskinderen in India, operaties voor kinderen met 
een hazenlip in Midden Amerika of broodprojecten in Afrika, heeft 
weer zijn eigen verhaal over zijn motieven.  
En Kris die vanuit zijn familiebedrijf Dille & Kamille en ook 
persoonlijk al zijn hele leven bezig is met het helpen van anderen en 
het beschikbaar stellen van kennis en middelen om mooie projecten 
van anderen te promoten, heeft ook weer zijn eigen verhaal.  
 
Net als alle sociale ondernemers die hier vanavond zijn en samen met 
ons van De Hoorneboeg een magische plek willen maken waar 
mensen komen om zich te openen, en zich te verbinden met zichzelf, 
met elkaar en met de natuur, om daarna weer terug in het gewone 
leven te gaan en daar de wereld ietsje mooier te gaan maken.  
 
 



De vraag is de laatste maanden een paar keer gesteld door 
omwonenden, het Goois Natuur Reservaat, de gemeente en ook door 
journalisten: “Hoe kan dat financieel uit?”. Het simpele antwoord is: 
“Dat kan niet uit”. Maar net als in Amerika waar mensen die de Giving 
Pledge hebben getekend om bij leven de helft van hun vermogen weg 
te geven, hebben wij besloten dat wij hier een deel van ons zelf 
verdiende kapitaal op een sociale en maatschappelijke manier willen 
inzetten. Afgelopen donderdag zaten we nog bij de buren op de 
Hoorneboeglaan die een zienswijze hadden ingediend waarin ze 
terecht hun zorgen uiten over het eventueel toch toelaten van 
commerciële initiatieven op de Hoorneboeg en daarmee een 
verhoging van het autoverkeer; hen hebben we gelukkig dezelfde 
antwoorden kunnen geven. De Hoorneboeg is in 1973 door mevrouw 
Pijnappel geschonken aan de Remonstrantse kerk en bedoeld als 
centrum voor bezinning en ontwikkeling, en is dat de laatste 20 jaar 
minder geweest omdat ze als commercieel conferentieoord werd 
gebruikt. Wij willen het landgoed terug brengen naar de oude functie: 
een magische, veilige plek, midden in de natuur, waar mensen komen 
om te ontspannen en om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, 
gezonde voeding, duurzaam leven en mooie maatschappelijke 
projecten. 
 
Ik hoop dat u onze inspanningen waardeert en in de toekomst ook 
een keer onze gast wil zijn op de Hoorneboeg. Door de aanpassing 
van het bestemmingsplan kunnen we u rondom de 3 thema’s natuur, 
cultuur en spiritualiteit een scala aan diverse, inspirerende 
initiatieven bieden op het gebied van ontspanning, ontdekking en 
ontmoeting. Een plek waar u en alle mensen uit Hilversum van harte 
welkom zijn: bij het farm-to-table restaurant in de gerestaureerde 
monumentale kas in de Moestuin, bij een yoga-retreat in het 
weekend, bij een leiderschaps-training of teamtraining met uw 
organisatie in de monumentale boerderij, bij een persoonlijke 
ontwikkelingsworkshop in de oude bibliotheek op het landgoed, als 
bezoeker in een van de gastenverblijven, als deelnemer aan een 
maatschappelijk event dat in de Villa wordt georganiseerd, of gastvrij 
ontvangen als vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat en in onze 
moestuin. U bent van harte welkom. Dank u wel voor uw aandacht. 
 
NB Piet Weisfelt mailde ons dit weekend dat hij vanaf 2018 zijn workshops op de 
Hoorneboeg wil geven. Hij is intussen 73 en geeft nog steeds, met Marry Weisfelt 
samen, opleidingen over het werken met de energie van liefde bij begeleidings-
werk en werken in groepen en organisaties. 


