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Stolwijk, 16 augustus 2017 

 

 

Geachte burgemeester, wethouders en fractievoorzitter, 

 

Al enige jaren ben ik zeer actief betrokken als bezoeker/gebruiker en als vrijwilliger bij de Hennepakkers. 

Als een van de initiatiefnemers van de actieve werkgroep “Vrienden van de Hennepakkers” hebben we, 

veelal in samenspraak en samenwerking met de gemeente, plannen opgesteld, gedeeld en al vele 

projecten gerealiseerd (o.a. het insectenhotel) met beperkte financiële steun en middelen. 

 

Naast veel onderhouds- en snoeiwerkzaamheden doen we ook veel werkzaamheden om de 

biodiversiteit te optimaliseren in het park zodat zowel planten als dieren een steeds betere omgeving 

krijgen om in te leven en zich vooral te kunnen voortplanten.  

De ene keer zijn we hier succesvoller in dan de andere keer maar ook wij leren als vrijwilliger jaar op jaar 

weer meer om deze processen zo goed mogelijk te begeleiden en halen ook veel kennis op bij diverse 

deskundigen en natuurverenigingen. 

 

Wellicht is het u al opgevallen dat we op het ooievaarseiland, pal tegenover de Sterrenboom, ook vier 

volken bijen hebben gehuisvest. De bijen zijn door vele Stolwijkers al zeer enthousiast ontvangen en 

men is gefascineerd over het reilen en zeilen van deze beestjes daar we met regelmaat verslag 

uitbrengen via Facebook hierover. Bijen leveren immers een zeer belangrijke bijdrage aan onze 

voedselvoorziening en denk dan naast de heerlijke honing vooral aan de taak als bestuiver van bloemen, 

struiken, bomen en gewassen. Dit alles zonder enig commercieel belang overigens.  

4 volken met bijen, dat zijn in aantallen, als de volken op volle sterkte zijn, ongeveer 200.000 bijen. Dat 

zijn er veel. En die bijen hebben uiteraard ook behoefte om te eten. 

 

De bijen in Nederland hebben het echter extreem zwaar. Dit komt vooral door het gebruik van 

landbouwgiffen in de agrarische sector maar ook in de particuliere tuinen is niet veel meer te halen. Al 

verandert deze situatie de laatste tijd steeds iets beter vanwege de campagnes en aandacht welke 

hieraan is besteed. Mensen straten echter nog steeds hun tuin lekker onderhoudsvriendelijk dicht en 

bestrijden het weinige onkruid tussen de tegels dan ook nog eens heel enthousiast met RoundUp. Een 

gemeen goedje wat ons het leven makkelijker maakt maar waar de bijen en hommels nog jaren last van 

hebben omdat ook de volgende bloemen ernstig aangetast blijven door het gebruikte gif. Het agrarisch 

gebied, zo ook rondom Stolwijk, wordt voor de bijen ook wel de woestijn genoemd. Gelukkig wordt er 

steeds meer gedaan aan de bermen om deze behoudend te maaien zodat wilde planten en bloemen 

meer kans krijgen. Toch is hier nog veel meer ruimte voor verbetering. Ook in het openbaar groen van 

de gemeente is het schraal met betrekking tot drachtplanten voor de honingbij. Kijkt u ook eens voor 

meer informatie op internet, www.bijenlint.nl 

 

Daarom ben ik op een missie. Een missie welke een lange adem vergt maar uiteindelijk moet leiden tot 

een meer bloemrijke omgeving waar iedereen baat bij zal hebben. En als iedereen daaraan bijdraagt, 

hoe kleinschalig ook (Tegel eruit, bloem erin), moeten we een heel eind kunnen komen. Een forse 



uitdaging en toch willen het proberen. Met mij als beginnend gepassioneerd imker voorop. Aan 

enthousiasme ontbreekt het zeer zeker niet.  

 

Zou het daarom niet mooi zijn om te beginnen op het ooievaarseiland achter de school waar de 

bijenvolken staan. Dit eiland schreeuwt om aandacht en zorg en op dit moment wordt dit gedomineerd 

door vooral brandnetels.  In de loop der jaren hebben we al wat bloemen gezaaid maar deze worden op 

een gegeven moment toch weer verdrukt door de woekerende brandnetels. Toch kan dit een prachtige 

idylle worden waar honingbijen, hommels, andere bijensoorten en vlinders een bron van nectar en 

stuifmeel kunnen vinden. Uw hulp en bijdrage zou onmisbaar zijn in deze! 

 

Ik zou hier ook graag de lagere scholen bij willen betrekken door leerlingen hulp te vragen bij het zaaien 

en onderhouden van de idylle en spreekbeurten te houden in de klassen over het houden van bijen en in 

het bijzonder het nut en noodzaak ervan. 

Kinderen worden daardoor weer actiever betrokken bij de natuur en het buiten verblijven en het geheel 

heeft natuurlijk een educatief karakter. 

 

Helaas is het eiland momenteel alleen bereikbaar met een bootje. Een eenvoudig bruggetje met een 

afsluitbaar of klaphekje, waardoor er geen honden op komen, zou een ideale oplossing zijn om nog 

meer mensen te kunnen laten wandelen door een zee van bloemen en rustig op een bankje plaats te 

nemen om te kijken naar alles wat zoemt en rond vliegt in deze oase van voedsel en rust. 

 

Ook het gebruik van het voormalig voetbalveldje is uitermate geschikt om te voorzien van krokussen en 

sneeuwklokjes zodat we heel vroeg in het voorjaar al een rijk aanbod van stuifmeel hebben. Daarnaast is 

het natuurlijk een prachtig gezicht voor de bezoekers van het park en kan na de bloei het gras weer 

gewoon gemaaid worden. 

 

Ik wil hier graag een keer met u over komen praten en samen kijken naar de mogelijkheden. 

Wilt u meer weten over de ‘Vrienden’ en de ‘honing’, kijk dan ook eens op Facebook bij Stolwijkse 

Honing en Vrienden van de Hennepakkers. 

 

Ik hoop dat ik uw interesse heb kunnen wekken en dat u bereid bent mee te gaan in ons enthousiasme 

en wacht uw reactie af. 

 

Met vriendelijke groet, namens de Vrienden van de Hennepakkers en Stolwijkse Honing.  

 

 

 

 

Mark Elkerbout, 

Gepassioneerd en bijna gediplomeerd imker 
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