Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeente zonder enig overleg en of onderzoek zomaar een
winkelcentrum ineens gaat reconstrueren.

Dit is een hele verandering voor de inwoners dus het moet doordacht gebeuren.

Onderzoek naar: wat willen de inwoners, waar moeten we aan denken, buiten de gangbare
ingrepen zoals riolering, afwatering, bekabeling, etc. moet er ook gekeken worden naar het
gebruik van bestrating, verkeersborden, straatverlichting: dus het aanzicht.

En niet geheel onbelangrijk: zijn er extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld:
hebben wij blinden in ons durpie en waar moeten we voor deze mensen op letten.

Een telefoontje naar KNGF en jullie hadden het geweten. Honden worden namelijk getraind
op stoepen, trottoirs.

Hebben we ouderen in ons durpie, lopen die met rollators, scoot-mobiele, wandelstok,
looprek etc.

Of even een telefoontje naar VEILIG VERKEER NEDERLAND wat hebben hun nog voor
ideetjes.

Wel of geen parkeerplaatsen in dorp of toch erbuiten.

Wat vinden de winkeliers ervan. Hebben die nog wensen.

Toen had er iemand moeten zijn die een vragenlijstje had voorgesteld waarin dit soort vragen
staan. Daarna in overleg met inwoners en de winkeliersvereniging, en dan het plan voorleggen
aan de rest van de inwoners. En als dat alles naar tevredenheid geregeld is kun je aan de
reconstructie beginnen.

Wij inwoners weten dat je het niet iedereen naar zijn zin kunt maken, maar niks van dit alles
doen is ZEKER geen optie.

Dan krijg je de situatie die we nu hebben.

DE GROOTSTE PARKEERPLAATS VAN DE KRIMPENERWAARD.

Daar waar je van de sokken gereden word. Dat is mij overkomen en dan ben ik NIET de
enige.

Na een verhaaltje (op facebook gezet te hebben) over wat mij is overkomen, kreeg ik vele
verontrustende reacties: ik kom niet meer op het winkelcentrum want het is niet veilig, ik durf
mijn kinderen geen boodschap meer te laten halen, ik ben aangereden, ik ben gevallen omdat
ik met mijn 90 jaar niet zo snel meer aan de kant kan springen, ik zig zag langs de auto's moet
manoeuvreren, men mij niet meer ziet als ik over straat loop omdat ze druk met telefoons en
parkeerplekken zoeken bezig zijn, ik mijn blindengeleidehond moet helpen om de juiste route
te lopen,

Kortom erg verontrustende reacties het is een wild west in dorp.

De realiteit is dat er GEEN voldoende en duidelijke ruimte meer voor de voetgangers met of
zonder hulpmiddelen is. De auto's hebben de ruimte.

Nu zegt het verkeersbord aan het begin en einde van het centrum dat deze auto's te gast zijn,
echter is de definitie GAST niet bij iedereen hetzelfde.

Het bord is er echter duidelijk in: u wordt uitgenodigd om in ons dorp aanwezig te mogen zijn
met een auto. De snelheid van een slakkengang omdat voetgangers overal mogen lopen.

Het leefde wel in ons durpie dus ik starten een petitie. Langzaam kwamen we aan 103
handtekeningen en een telefoontje van het AD. Stukje in deze krant bracht weer enkele
handtekeningen op en een telefoontje van een politieke partij en RTV
KRIMPENERWAARD. Voor dat interview zat ik op 180 handtekeningen erna snel over de
225 handtekeningen. Dat helpt. Nu al 245 x getekend.

En dus sta ik hier.

De oplossing is: duidelijk en veilig voetgangersgebied en toch enkele parkeervakken in dorp.
Dit kan al doormiddel van een belijning op 3 meter vanaf de gevels.

of



Dit kan door andere kleur bestrating voor voetgangers (zie Bergambacht) ook gemeente

Krimpenerwaard.
of
Dit kan al door ophoging loopplek en/of afbakening met varkenskoppen.

Dit alles gerealiseerd te hebben valt en/of staat dit door de handhaving in de vorm van Politie,
Boa’s en Handhavers.

Vaker, Meer, Duidelijk.

En optreden dan ook natuurlijk. (Het zou voor mij een mooi baantje zijn.)

Kortom het moet weer toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers die zich veilig voelen
en waardoor ouders hun kinderen weer met een gerust hart boodschappen kunnen laten doen.

Het is ons winkelcentrum waar we door de winkeliers uitgenodigd worden om hun waren te
kopen en waar vele activiteiten kunnen plaats hebben. Veilig en gecontroleerd.

Een knusse plek waar je weer de laatste roddel kunt opvangen en op een bankie van het mooie
weer genieten.

Ik heb gesproken. Bedankt voor het luisteren.



