
Wat de Oranjebuurt bijzonder maakt

Voor velen is het veldje tussen de Wilhelminastraat en de Oranjestraat het 
herkenningspunt van Berkel. Hoe jammer is het om te zien dat de woningbouwvereniging 
in de Oranjebuurt alle originele oude huisjes, met ruime voor- en achtertuin, niet renoveert 
maar sloopt. Dit om er vervolgens uitwisselbare nieuwbouwhuizen neer te zetten! Beetje 
bij beetje verdwijnt wat ooit Berkel was en waar veel mensen herinneringen aan hebben. 
Laat de woningbouwvereniging toch in ieder geval van het grasveldje met die originele 
huisjes afblijven. Dan blijft een stukje Berkel herkenbaar voor oude en nieuwe bewoners. 


