Inspreken 6 oktober 2022
Een dorpshuis, een plek voor iedereen

Gisteren sprak ik een sollicitant die in 2004 al eens voor onze welzijnsstichting
heeft gewerkt.

In Bleiswijk en in Bergschenhoek had zij succes met het uitbouwen van een
aantrekkelijk activiteitenprogramma voor senioren.

Maar in Berkel kwam dat niet van de grond.

Want... er was geen geschikte algemene accommodatie.

Toen ik dit jaar aantrad, ontdekte ik zelf dat er in Berkel geen geschikte
algemene ruimte is voor senioren. Wij zitten (waarvoor veel dank aan 3b
Wonen) in een (sloop)gebouw, en sinds kort ook in een piepklein kantoortje bij
de Naeldhorst.

Wij vinden het jammer dat er in de grootste kern van Lansingerland geen
multifunctionele ruimte is waar iedereen een ander kan ontmoeten.

Waar bezoekers, vrijwilligers, beroepskrachten elkaar kunnen vinden.

Waar bezoekers hun eigen netwerk in stand kunnen houden. We weten dat
een eigen netwerk hebben belangrijk is in sociaal opzicht maar ook t.b.v.
zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Je eigen netwerk kunnen onderhouden is nog belangrijker nu het aantal
mantelzorgers en verzorgende beroepskrachten per persoon schaarser en
schaarser wordt.

Voor ons is de betekenis van een cultuurhuis het zelfde als een modern
dorpshuis. Modern in de zin dat iedere inwoner van nu er iets vinden kan. Niet
alleen biljart, niet alleen theater, maar ook een huiswerkplek, een
klaverjasmiddag, een filmpje pakken, zit-yoga, dansles, een haakcafé, samen
koken, samen eten, een voorleesmiddag, een cursus filosofie, een taalcursus,
een bingomiddag, informatie en advies.

Berkel & Rodenrijs is overigens een groot gebied waar naast een centrale
ontmoetingsplek ook een of twee kleinere buurtkamers, als bijvoorbeeld de
Naeldhorst, wenselijk blijven.

Wij hopen echt op een centrale ontmoetingsplek, een wat grotere
multifunctionele accommodatie waar iedereen en meerdere organisaties
terecht kunnen, waar ook iedereen een bijdrage kan leveren.

Met bijvoorbeeld Middin die de horeca doet zodat hun cliénten een plek
hebben om mee te doen. Met bijvoorbeeld Welzijn die een aantal dagen
laagdrempelige activiteiten met vrijwilligers aanbiedt. En met het Taalhuis



zodat alle culturen mee kunnen doen. Met de bibliotheek waar ouderen
jongeren kunnen voorlezen of andersom.

Ik sluit mijn pleidooi af met de wens dat Berkel en Rodenrijs een
multifunctionele grotere ontmoetingsplek krijgt.

Onder u zijn nieuwe raadsleden en commissieleden, ik zou het op prijs stellen
als u kennis wilt maken met Welzijn Lansingerland. Ik hoop dat de griffie hierbij
behulpzaam kan zijn.

Dank u wel.
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