Voorzitter, Dames en Heren Commissieleden,

Dank dat ik de gelegenheid krijg om gebruik te maken van het spreekrecht : betreft
Mantelzorgpresentje

Op 10 november, de dag van de Mantelzorg, is het al vele jaren het mooie gebruik dat er bij de
Mantelzorgers die onbekend zijn bij gemeente en welzijnsinstanties een attentie werd bezorgd. Je
kon die mensen voordragen en dan werden ze die dag verrast met een bloemetje. Dat gold voor de
hele gemeente Leudal, ook in andere gemeenten wordt dit gedaan. Een klein gebaar, als grote
waardering voor al het werk wat met veel liefde en toewijding voor een van hun directe naasten
gedaan moet worden op gebied van verzorgen, eten geven, oppassen, boodschappen doen enz..
Meestal door plotselinge ziekte, ook langdurig zieken of lichamelijke of geestelijke handicap, wat
vaak moeilijk en zwaar is, want je vraagt niet om Mantelzorger te worden en het is heel iets anders
als vrijwilligerswerk want dat doe je vrijwillig.

Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met Synthese een ontspanningsavond georganiseerd waar
mantelzorgers naar toe konden gaan in Baexem, wat voor veel Mantelzorgers onmogelijk was.

Net die Mantelzorgers, die zeer intensief de zorg voor hun zieke medemens uitoefenen, kunnen of
gaan daar niet naar toe. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers, laat deze
mensen niet in de kou staan. Het zou de Gemeente sieren als het presentje dit jaar weer wordt
uitgereikt.

Er hebben zich allerlei mensen ingezet om dit mooie gebaar door laten te gaan, maar helaas zonder
resultaat. Onbegrijpelijk!!

Dit moest mij toch even van het hart en ik hoop dat dit jaar en komende jaren anders met
Mantelzorgers wordt omgegaan. Voor mij zijn alle Mantelzorgers kanjers en verdienen ze alle respect
en waardering.

Hiermee wil ik voor deze commissie nog eens duidelijk maken dat het niet gaat om het
Mantelzorgcompliment(ook belangrijk de commissie zal hier over van gedachten wisselen) maar om
een presentje op de Dag van de Mantelzorg 10 November.

Voor die dag worden de Mantelzorgers voorgedragen voor een attentie door mensen uit de naaste
omgeving, kennissen of familie. Bij de bieb ,apotheek en huisarts kon je dan een leuke kaart halen,
waar je dan de gegevens op kon schrijven met nog een bemoedigend woordje.

Er werd met ondersteuning van gemeente en toen nog Proteion het presentje bezorgd bij de
Mantelzorgers door de vrijwilligers van Tafeltje Dek je op 10 November, een mooie bloeiende plant
of een bos bloemen. Een klein gebaar, niet duur, maar voor de Mantelzorgers een geweldige
ruggensteun, dat aan hun gedacht wordt en dat hun inzet voor de hulpbehoevende medemens
wordt gewaardeerd, ook emotioneel betekent dit heel veel voor hen.

Deze kanjers mogen we niet in de kou laten staan.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de créme de la créme- de kers op de taart voor de samenleving,
zoals door onze bestuurders wordt gezegd en onmisbaar voor de maatschappij. Er wordt hoe langer
hoe meer van hun gevraagd. Laat dat ook blijken en niet alleen met woorden.

Commissieleden ,ik wil u allen nog eens dringend en met klem vragen dit mooi gebaar te handhaven.
Het is de moeite waard, kost niet veel en de Mantelzorgers verdienen dit dik en dubbel met respect
en waardering.



