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Laatst sprak ik een nicht uit Middenmeer op een familiefeest. Ze vertelde me dat ze met lede ogen aanzag hoe haar 

Wieringermeer langzamerhand veranderde in een kolosaal bedrijventerrein. Waar aanvankelijk de grote open ruimte en 

verre uitzichten inspireerden, gratis schoonheid toonden en een blij levensgevoel gaven, toonde het nu immense grote 

gebouwen en verdwenen de lokkende verten. Haar was door de vrije markt en economische groei iets ontnomen, wat 

nooit meer terugkwam. Gelukkig hebben we het in Medemblik iets anders aangepakt en t.a.v. de oppervlakten van 

grootschalige tulpenbroeierijen grenzen aan de groei aangegeven. Maar van een echt nieuwe kijk op economische groei 

is hier nog nauwelijks sprake. O.a. doordat de meest wezenlijke vragen daarbij niet gesteld worden: Wie en wat worden 

hier nu beter of slechter van ? 


