Een markante Medemblikker.

Geachte commissieleden, raadsleden, wethouders en andere aanwezigen..

Ik wil het met jullie hebben over een markante Medemblikker, de mensen van de generatie voor mij,
mijn generatie en deels de generatie na mij kennen hem allemaal, en hebben veel aan hem te

danken.

Ik heb het over Jan van der Heijden, onze badmeester, de badmeester van het zwembad aan het
lUsselmeer waar nu het hanghok van de jeugd staat.

Jan van der Heijden was een no nonsens man. Wat nou koud water, in Siberié is het koud en daar
klagen ze ook niet dus hup in het water, en dan ging je in het soms ijskoude water van het lUsselmeer,
want je wilde wel leren zwemmen want anders mocht je niet in de diepe van het zwembad..

Handen op afgetakelde houten viondertjes, splinters in je handen, en zwemmen maar, piepschuim
drijvers om je middel als je net begon te zwemmen en als het tegenzat ondertussen de dode vissen

omzeilen.

Zomers met zijn allen naar het zwembad, trekdrop voor 5 cent, een ijsje voor 15 of 30 cent en als je
pa of ma helemaal lief was mocht je zelfs een colaatje kopen. Omkleden in betonnen hokjes.

Ja heel veel hebben veel aan deze man te danken.

Maar Jan van der Heijden was niet alleen badmeester, nee Jan was ook fervent duiker, tijdens zijn
duiktochten voor de kust van Medemblik heeft hij toch een scheepslading aal oudheden naar boven
weten te halen. :

Maar waarom promoot ik hier Jan van der Heijden. Wel, tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft
de raad besloten dat straatnamen weer naar personen, verzetshelden, mogen worden vernoemd.. En
wat ik nu graag wil, en wat een paar jaar geleden oa. Ook door Siem Zeilemaker is geprobeerd, is het
pleintje waar het hanghok staat naar Jan van der Heijden te laten vernoemen.

Jan is nog geen 10 jaar dood, dat is pas ergens in 2022 het geval maar ik ben van mening dat voor
een zo'n belangrijk persoon voor vele Medemblikker wel een, nee moet, een uitzondering voor kan
worden gemaakt.

Het pleintje is niet van de gemeente Medemblik maar van het Hoogheemraadschap als eigenaar van
het Vooroever met het Recreatieschap als beheerder, een standbeeld hoeft niet, al verdiend hij dat
wel, maar een simpel naambordje, met daarop ‘Jan van der Heijdenplein’ moet toch niet zo
moeilijk te realiseren zijn




