Aan alleraadsleden.

Met grote ontsteltenislas ik in de krant dat we vluchtelingen uit coorlogsgebieden de deur wijzen
en belastinggeld gaan uitgeven aan hun verhuizing, in plaats van aan broodnodige huisvesting
voor hen, 6f voor onze eigenjongerenin Wervershoof.

Ineentijd van oorlogin Europa, waar solidariteit en hulp tussen landen cruciaalis, is het
onmenselijk om mensen te deporteren (gedwongen verhuizen) naar een andere gemeente.
Alsof het vee betreft - een grote schande! Het gaat om mensen, om gezinnen met kinderen.
Hetargument "afspraakis afspraak” isin deze contextirrelevant. Is de raad het wellicht ontgaan
dat Poetinzich ook niet aan afspraken houdt?

Alsinwonervan Wervershoof ben ik trots op onze gemeenschap, die altijd open heeft gestaan
voor diversiteit eninclusie. ledereen met wie ik hierover sprak, is het ermee eens dat we onze
deuren moeten openen voor menseninnood.

Als alternatief voor de kostbare verhuizingen stel ik voor om het geld anders te besteden:

e Investeerinuitbreiding van de woningbouw, zodat ook Westfriese jongeren hier kunnen
wonen. De recente komst vanvluchtelingen heeft aangetoond dat de infrastructuur dit
toelaat. Erisimmers ruimte voor meer mensen, zeker gezien de grote woningnood onder
onze eigenjeugd.

¢ Bouweenflat! De hoogteingaanis eenlogische stap. Wervershoof was ooit een
lintdorp, groeide uit tot een soort vierkant dorp, en stagneerde vervolgens. Op enkele
villa'sis er nauwelijks meervoor de vele starters bijgebouwd.

Kortominvesteer het verhuisgeld in groei! Tot slot. Wervershovers zijn al lang gewend aan
diversiteit. We hebben Poolse collega's op het werk, zelfs een Poolse supermarkt. Chinezenen
mensen uit andere culturen wonen hier zonder problemen. De mensen die ik ken begrijpen de
hetze niet op basis waarvan de politiek nu onzinnige en geld verspillende besluitenlijkt te nemen.
Ze eisen eenverklaring voor deze belasting verspilling (hun geld), juist nu erzo'nhoge
woningnood is. Met vriendelijke groet,



