
Ik ga de Medemblikker politiek verlaten..  
 
Het vinden van een huis is helaas nog steeds voor vele jongeren te moeilijk. Dit was voor mij ook de 
reden om politiek actief te worden. Ik vond het onrecht hierover groot en wilde iets doen om die 
machteloosheid om te zetten in actie. Een mooie maar hectische tijd volgde, waarin ik de lokale 
politiek en het reilen en zeilen op het gemeentehuis mocht leren kennen. Het werk in de 
gemeenteraad begint steeds meer eigen te voelen. Ondertussen ging mijn zoektocht naar een huis 
gewoon door, want de wens voor een eigen plek blijft groot.  
 
Als raadslid is het verplicht om binnen de gemeentegrenzen te wonen. Ondanks jaren zoeken lukt 
het mij niet om een eigen plek in de buurt van Wognum te kunnen vinden. Er zijn binnen de 
gemeente Medemblik nog steeds te weinig betaalbare woningen voor jongeren. Het wachten op 
nieuwe woningbouwplannen duurt te lang als je zo graag zelfstandig wil zijn.  
 
Recent heb ik een eigen woning gevonden in een dorpje naast mijn geliefde Wognum. Hemelsbreed 
is dit ongeveer twintig meter over de grens van de gemeente Medemblik, maar de regels hierover 
zijn glashelder. Dit heeft als gevolg dat ik de gemeente, de fractie, de coalitie én de gemeenteraad 
moet verlaten. Dit is uiteraard niet hoe ik de aankomende periode voor mij zag, anders had ik mijn 
entree in de politiek ook anders aangepakt. Toch kies ik nu voor die andere grote droom; mijn 
allereerste eigen huis!  
 
Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat ik van alle stemmers heb gekregen. Per 1 januari 2023 
stop ik als raadslid en neemt Hinke Louissen mijn plek over; een waardige opvolger en eveneens 
stemmentrekker! De leden van D66 Medemblik heb ik leren kennen als kundige en fijne collega’s 
met hart voor onze mooie gemeente en haar inwoners. Mijn speerpunten zoals de woningnood en 
duurzaamheid zullen ook bij hen een belangrijke plaats innemen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Senna Rood 
D66 Medemblik 

 


