
Een paar werken geleden kreeg ik te horen dat er misschien een windmolenpark wordt gebouwd in 
het Wijboschbroek. Ik schrok niet meteen. Windenergie vind ik een mooie manier van energie 
opwekken en de windmolens vind ik mooi om te zien. Toch vind ik het raar dat er misschien gekozen 
gaat worden om deze in het Wijboschbroek te plaatsen en ik voel dat ik dit mooie stukje natuur moet 
verdedigen. Natuur afbreken  terwijl er zoveel plekken en gebieden zijn waar niet zoveel leeft, bloeit 
en gebeurd. Het Wijboschbroek is een bijzonder stukje natuur.  Hier mijn pleidooi voor het gebied 
waar ik van ben gaan houden.  

………………..in het Wijboschbroek staat …………………………...  Ik woon daar nu sinds .. jaar. Samen met 
……………………Veel mensen vinden het Wijboschbroek rommelig , te weinig onderhouden. Maar ik 
vind dat juist het mooie van dit gebied. Hier vallen bomen en krijgen de tijd om rustig weg te rotten. 
Met als resultaat een prachtig stuk wilde natuur. Met een aantal bijzondere dieren als inwoner, 
passant  en vakantieganger die wij ieder jaar weer mogen ontmoeten. Ik zal een aantal van deze 
dieren beschrijven.  

Als de eerste warme zonnestralen de bodem verwarmen komen er bij ons honderden hommels uit 
de grond. De dikke slome dames zoemen dan rond de bloesem van het groothoefblad. In de sloten 
ontwaken de kam- en vuursalamanders uit hun slaap. Je kunt ze in de lente nog mooi in het heldere 
water zien rondzwemmen. Een tijdje later komen de eerste padden door onze tuin gehopt. Ze 
verzamelen zich met honderden andere padden in de sloot voor ons huis. Het gaat er een tijdje 
tekeer en na een week ligt de hele sloot vol kikkerdril. En weg zijn ze weer. De lente is prachtig. Het 
hele bos is in rep en roer. 

Door de verhoging van de waterstand zie je met het jaar het aantal bosanemoontjes in grote getalen 
toenemen. In de lente ziet het Wijboschbroek er op bepaalde stukken uit als een lieflijk sprookjesbos. 
Overal pronken de kleine witte bloempjes op de bodem. De slanke sleutelbloem en de pinksterbloem 
bloeien volop aan de slootkanten. Maar ook heel veel sneeuwklokjes laten al vroeg in het jaar hun 
mooie kopjes zien. Op de wilgenbloesem gonst het van de vroegen bijen en hommels. 

Heel veel muggen, dat wel. Voor ons soms irritant (hoewel wij er al een soort van immuun voor zijn 
geworden), maar voor de dieren geweldig. Genoeg te eten voor de jonge vogeltjes, de libellen en  de 
vleermuizen die met zonsondergang uit onze nieuwe schuur komen gevlogen. De eerste 30 rondjes 
die de vleermuizen vliegen, zijn door onze tuin. Ook komt er iedere avond (echt iedere avond) een 
houtsnip recht over ons erf gevlogen.  We herkennen het vogeltje aan zijn knorren en dan weten we 
dat het bos gaat slapen. De koude lucht warmt op en dit is perfect voor de groep buizerds die dan 
gaan oefenen. Met tienen tegelijk cirkelen ze over ons erf.  Een jaarlijks terugkomend tafereel. En 
een paar weken na de enorme muggenpiek komt er steevast een groep van ongeveer 100 zwaluwen. 
De zwaluwen eten wel 50.000 insecten per week! En in het Wijbosch broek zijn er genoeg. 

De spechten tikken er lustig op los. Groene spechten, de zwarte specht en natuurlijk de grote bonte 
specht. Een nachtegaal die een concert geeft in de zomer, het ijsvogeltje vliegt rakelings over de 
Biezenloop, de bosuilenroep in de winter en herfst. Prachtig. Wat wij heel bijzonder vonden 
afgelopen jaar,  was de kerkuil die bij ons in de schuur zat en de raaf (!!!!) die al onze onrijpe kersen 
één voor één kwam opeten terwijl hij ons brutaal aankeek. 

In mijn moestuin had ik vorig jaar 3 rupsen van de koninginnenpage. Afgelopen jaar waren het er al 
9. De koninginnenpage bouwt een koninkrijk op. Ik hoop dat ze dat bij ons in de tuin doet!! Ik zaai 
venkel speciaal voor deze vlinder. 

Zoveel moois om ons heen. Zoveel dieren, insecten, vogels,  bijzondere planten, mos-soorten, 
paddenstoelen. En dan heb ik het nog niet gehad over de grote dassenburcht die in dit gebied ligt, de 



vosjes die zo af en toe in onze tuin komen kijken, de reeën, het gonzen van de duizenden bijen en 
insecten boven de bloemen en de gloeiwormpjes die na een warme zomerdag het bos opsieren met 
hun geknipper. De geurende kamperfoelie in de avond. 

Het is een bijzonder stukje natuur. Ik voel me er superfijn. ………………………………………….. omdat ik ze 
voor het huis tegenkwam en een praatje heb gemaakt.  Ik heb mensen ontmoet die al hun hele leven 
in dit gebied komen. Kinderen die lekker kunnen rennen en vies worden. Mensen die hier iedere dag 
wandelen of fietsen om even te onthaasten. Vakantiegangers die onder de indruk zijn van het mooie 
fietspad dwars door het gebied. Hier hoor je het ruisen van de populieren. Gewoon even tot rust 
komen, alles gaat al zo gehaast. 

En wat ik als laatste kwijt wil, is dit. Wij mensen denken dat wij het meest belangrijke dier op aarde 
zijn. Maar wij horen in de schakel van de natuur. Als je ziet hoe het alle organismen, van schimmel 
tot ree, samenwerken. Dat is prachtig. En daar horen wij ook bij. Alleen vergeten we het soms en 
maken daardoor vreemde keuzes. De natuur heeft het zwaar door de mens haar manier van leven. 
Maar hier in dit mooie natte stukje natuur, daar wordt prachtig samengewerkt. En ik zou het heel erg 
zonde vinden als dit verstoord gaat worden. 

Ik ben klaar met mijn verhaal. Dit is in het kort hoe ik het Wijboschbroek ervaar. Maar ik zou er nog 
uren over kunnen vertellen. Kom vooral een keertje kijken. 


