
Geachte gemeenteraad, 
 
Ik vraag mij als burger van Nijkerk af waar jullie prioriteiten liggen. Bij het welzijn van burgers die 
weinig verdienen of bij de rijkere (ondernemers) mensen hier onder ons. 
 
Steeds valt mij op dat in Nederland de rijken gespekt worden en de armere landgenoten afgeknepen. 
Ik vind dat een heel zorgelijke ontwikkeling.  
 
Waarom lukt het niet te bezuinigen op zaken als wachtgeld, loon en vergoedingen van ambtenaren, 
managers en leidinggevenden van allerlei organisaties. Terwijl jullie mensen die in de thuiszorg 
werken zo min mogelijk willen betalen. Laaggeschoolde banen zijn vaak fysiek zwaardere beroepen. 
Waarom geen fatsoenlijk loon voor deze mensen. Start met het minimumloon van E14 zodat mensen 
normaal kunnen rondkomen en wat uit te geven hebben. 
 
Waarom krijgen mensen met tonnen geld op de bank, of mensen die veel vastgoed hebben nog 
AOW? Alleen omdat dat een recht is? Zou dit niet wat achterhaald kunnen zijn? Het is bewezen dat 
mensen met de laagste inkomens de zwaarste lasten dragen. En dan heb ik het niet over de mensen 
die en uitkering ontvangen en allerlei toeslagen, want die hebben het best goed. Maar ik heb het over 
mensen die werken en een slecht betaald loon verdienen waardoor ze in de knel komen. 
 
Waarom wordt er zoveel geld verspild aan stenen, straten? Om de paar jaar worden straten en nu 
weer het plein vernieuwd. Kan allemaal blijkbaar. Maar voor zorg en welzijn hebben jullie geen geld. 
Juist de mensen die het nodig hebben worden de dupe. Ik begrijp dat niet.  
De stad hiermee aantrekkelijk maken en zo meer mensen naar Nijkerk laten komen? Ik denk niet dat 
dat zo werkt. Er is hier verder weinig te doen. Geen leuke kinderboerderij naast het park bij de Boni 
wat veel jonge gezinnen zou kunnen aanspreken in combinatie met even winkelen. Of een speelpark 
waar ouders en bakje koffie kunnen doen terwijl de kinderen kunnen spelen. En ouderen die van de 
spelende kinderen kunnen genieten. Zo zou je mensen wat meer te bieden hebben dan alleen die 
paar winkels en mooie straten. 
 
Mijn excuses dat ik met zo'n negatieve mail reageer. Ik zag in de krant dat ik via dit mailadres kon 
reageren en wilde graag even mijn hart hierover luchten in de hoop dat jullie hierover na zouden willen 
denken. Ik ben helaas niet zo diplomatiek aangelegd.  
 
Nog één tip om kosten te besparen: maai alle mogelijke stukjes gras die Nijkerk heeft maar 1x per 
seizoen. Dan groeien er misschien straks weer mooie en nuttige (on-)kruiden voor mens en dier. Is 
ook beter voor het milieu en de grond is dan beter bestand tegen de droogte! 

 


