Aan: Provinciale Staten, Staten commissie voor Natuur, Landbouw en Milieu
t.a.v. de commissie griffier, de heer E. Krijgsman

Betreft: Het doden van (broed)ganzen d.m.v. vergassing en afschot in Zaanstad, Noord-Holland.

De ontheffing voor het vangen en vergassen is verleend aan Stichting Faunabeheereenheid
Noord-Holland door Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland op 13 februari 2014
en is van kracht tot 1 april 2018 voor de gehele zone van 20 km rondom luchthaven Schiphol.

De ontheffing voor het doden van ganzen door afschot is verleend aan Stichting
Faunabeheereenheid Noord-Holland door Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland
in 2015 en is van kracht tot 3 maart 2020.

Het betreft in het bijzonder het natuurgebied aan de Guisweg (N515) en ten hoogte van de
oprit naar de A8 richting Zaanstad-Zuid/Purmerend/Amsterdam (5153), en ook het stukje
direct gelegen naast de oprit naar de A8. Het gebied ligt tussen Zaandijk, Koog aan de Zaan
en Westzaan. Dit gebied is omzoomd door het Guisveld en Westzijderveld en valt in de
Schiphol-zone.

Datum: 28 september 2017
Geachte heer Krijgsman,

Al meer dan 20 jaar woon ik met veel plezier in Zaanstad nabij het bovenstaande natuurgebied. leder jaar
rond februari /maart arriveren de grauwe ganzen in dit gebied om te broeden. Het is een ideale broedplek
voor de ganzen die hier niemand tot last zijn. Deze ganzen zijn hier maar tijdelijk en vertrekken altijd weer als
de jongen groot zijn en kunnen vliegen.

In het voorjaar genieten vele mensen en ik van deze prachtige dieren, die dan trots met hun jongen
tevoorschijn komen. Passanten en recreanten die hier langskomen, wandelend, hardlopend of fietsend blijven
vaak stilstaan om naar de ganzenfamilies te kijken, en ook om foto’s van hen te nemen.

Het is mij bekend dat de ganzen in dit bovengenoemde gebied sinds een paar jaar op afschuwelijke wijze de
dood in worden gejaagd door middel van vergassing en afschot, en dat hiervoor ontheffingen zijn verleend.
Dit heeft mij tot in mijn diepste ziel geraakt. Ik kan niet geloven dat zo iets gruwelijks in mijn woonomgeving
plaatsvindt. Ik ben hier tot op de dag van vandaag zeer aangeslagen, verdrietig, boos en teleurgesteld over.

Het is ook zichtbaar hoe deze dieren hier onder lijden. Er zijn ganzen (families) die ontsnappen en/of alleen
achterblijven en ganzenweesjes die roepend en ontredderd rondzwemmen. Ook zie ik aangeschoten ganzen
met lamme vleugels die niet meer weg kunnen vliegen. Vorig jaar zag ik een dode gans liggen langs het
fietspad in de berm met een schotwond en er omheen lag het bezaaid met veren. Er had hier blijkbaar een
doodsstrijd plaatsgevonden. En dat in een druk bezocht gebied, liggend aan provinciale wegen en voet- en
fietspaden.

De dieren zijn angstig en schuw geworden. Ze vluchten naar plekken waar je ze juist niet wilt hebben,
bijvoorbeeld de snelweg op. Ook zoeken de ganzen een veilig heenkomen in de omliggende woonwijken.
Normaal gesproken bleven en blijven ze gewoon in het natuurgebied, omdat dat juist een geschikte en veilige
plek is voor deze dieren, mits ze met rust worden gelaten.

Dit is allemaal geen goede ontwikkeling, het veroorzaakt veel dierenleed en onrust onder burgers en
omwonenden, nog afgezien van de schoten die we horen, zowel overdag, 's-avonds en ’s-nachts.

Omdat ik vrijwel dagelijks langs het gebied kom, ben ik met de jaren veel om deze zeer sociale en slimme
dieren gaan geven en heb ik veel respect voor hen gekregen.
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De afgelopen tijd durf ik ze nauwelijks nog onder ogen te komen, ik schaam mij zo diep voor wat mijn
medemens deze dieren aandoet. Het is weerzinwekkend om te weten wat deze nietsvermoedende dieren na
aankomst in het gebied en in hun meest kwetsbare positie te wachten staat. Het betekent het eindstation
voor de ganzen en hun jongen. Laat mensen van hun leefomgeving genieten in plaats van er een slachtveld
van te maken.

Er zou inspraak en veel meer openheid hierover naar de burgers toe moeten komen.

In plaats van mij te verheugen op het voorjaar, zie ik hier nu tegenop. Ik ondervind hier veel last van, zoals
stress, schuldgevoel, machteloosheid en slapeloosheid. Kortom, het tast mijn geestelijke welzijn aan.

Ik ben op de hoogte van de landbouwschade en de vliegveiligheidsproblemen, die volgens u door de ganzen
worden veroorzaakt. Naar mijn mening zijn voor deze problemen goede alternatieve maatregelen te treffen,
waardoor o.a. het risico op aanvaringen met ganzen beperkt kan worden. Bijvoorbeeld: het zo onaantrekkelijk
mogelijk maken voor de ganzen van de omgeving rondom Schiphol, met name door het stoppen met het
verbouwen van graansoorten op de velden nabij de luchthaven.

We kunnen niet eindeloos doorgaan met het massaal doden van deze dieren, wel kunnen we ze sturen naar
andere plekken waar ze wel mogen zijn. De ganzen zullen blijven komen zolang wij het niet anders gaan
aanpakken. Het doden van ganzenfamilies beschermt het luchtverkeer niet en is slechts symptoombestrijding.

De ganzen zijn zich niet bewust van de schade die ze geven, ze hebben niets kwaads in de zin, ze doen alleen
wat de natuur hen ingeeft, namelijk eten en vliegen en krijgen daarvoor de doodstraf.

Uiteindelijk wordt dit probleem veroorzaakt door het handelen van de mens, en is de mens hier ook
verantwoordelijk voor. En hierin past niet het meedogenloze optreden richting de ganzen.

We moeten vredig samenleven met deze dieren en accepteren dat ze er zijn. Elk levend wezen heeft recht op
een plekje in deze wereld. De intrinsieke waarde van elk dier moet worden gerespecteerd. Alle ganzensoorten

zijn in heel Europa beschermd!

Waar is onze beschaving, ons fatsoen en mededogen gebleven? Of tellen alleen nog de economische- en
financiéle afwegingen/belangen?

Beide methoden, vergassing en afschot, zijn verwerpelijk. Maar ik richt mij nu allereerst op het vergassen,
waarbij honderden ganzen met hun kuikens bijeen worden gedreven, gepaard gaande met veel paniek en

stress om daarna een kwellende verstikkingsdood te krijgen. Dat moet direct stoppen.

Ik vraag u dan ook dringend om de ganzen in het betreffende gebied voortaan met rust te laten en de
ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen, die van kracht is tot 1 april 2018, niet te verlengen.

Tevens verzoek ik u om de ontheffing voor het doden van ganzen door afschot, die van kracht is tot 3 maart
2020, te zijner tijd ook niet te verlengen.

De ganzen en ik willen graag weer rustig leven en genieten van dit mooie natuurgebied.
Ik zou het zeer op prijs stellen een reactie van u te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Mw. A . Fortuin
Een verontruste inwoner van Zaanstad
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