
Geachte leden van Provinciale staten, 
wij willen ons graag aan u voorstellen. 
Wij zijn de tuinparken Dijkzicht, Ons lustoord, De Federatie en Nieuw Vredelust. Bij elkaar staan er 

iets meer dan 800 huisjes met tuinen van gemiddeld 300 m2 met daarom heen veel algemeen 

groen, speeltuinen, watertjes en sloten. Onze huisjes staan op veengrond. En onze tuinen zijn 

voor een groot deel siertuin en een klein deel moestuin. Wij liggen in het beheergebied van de 

gemeente Ouder-Amstel.  De grond is het eigendom van Amsterdam. 

                                             .  

                            
Er is een samenwerkingscontract getekend door  Amsterdam en de gemeente Ouder-Amstel. In 

het gebied zal woningbouw moeten komen. 

Nu hebben wij uit betrouwbare bron dat u onze redder in de nood kan zijn. 
Als u dit naslagwerk bekijkt zal u het met ons eens zijn dat dit kleine stukje paradijs niet 
mag verdwijnen, ook al is er een woning tekort. De groene long zijn ook de tuinparken. 
 
Volgens de projectontwikkelaars zijn volkstuinen bestaand stedelijk gebied zijn en Provinciale 

Staten zou daar niet over gaan. Wij hebben onze twijfels daarbij. Toen deze tuincomplexen in de 

jaren 50 van de 20e eeuw werden opgericht was het hele gebied leeg. Jarenlang is daar met veel 

liefde aan de natuur gewerkt met een prachtig resultaat. Dijkzicht is nota bene uitgeroepen tot het 

mooiste natuurlijk tuinieren park van Nederland. En dat wordt je niet zomaar. Ook Ons Lustoord 

en Nieuw Vredelust zijn daarmee begonnen. Ons gebied binnenstedelijk noemen is eigenlijk een 

belediging. Zoveel moois op deze plek. We hebben het niet over gewoonte recht. We hebben het 

ook niet over kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen die hier groot geworden zijn. Waar 

hebben we het dan wel over. Over een uniek stukje Nederland met een pracht aan flora en fauna.  

Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel geven aan dat er groen moet zijn maar dat de tuinders 
moeten nadenken op welke wijze zij willen integreren tussen de woningbouw?  Ziet u de ijsvogel 
al op een randje van het balkon zitten en de Veenmol langs het fietspad lopen?  Ziet u 60 jaar 
tuinieren floreren tussen het  beton? Al het groen dat je weghaalt komt niet meer terug. Als 
voetbalvelden natuur genoemd worden zijn we heel ver heen. 

Wij laten u aan de hand van deze syllabus zien wat er hier in 60 jaar aan natuur is ontstaan met 
behulp van de tuinders. 

De grond waarop onze tuinen staan is veengrond en dus kostbare grond. Belangrijk voor de 

water, lucht en de temperatuur huishouding rond Amsterdam. Een groot deel van de tuinen zijn 

gelegen onder de aanvlieg route van Schiphol waardoor de vliegtuigen lager vliegen dan wenselijk 

is en de rijksweg  A2 loopt langs de tuinparken waardoor er veel fijnstof neer dwarrelt. Door de 

planten en bomen wordt deze fijnstof geabsorbeerd en via de veengrond afgevoerd.  



Hier ziet u een veenmol die wij regelmatig tegenkomen in onze tuinen. 

        Veengrond absorbeert het regenwater beter dan klei en 

zand. Dit is met de toenemende neerslag gunstig. 

                                                            

De 'wollige sneeuwbal' vangt veel fijnstof op door de beharing op stengels en 
bladeren. 

 In de avonduren zien en horen wij de uilen en op Ons Lustoord leeft een vos. 

                                      

Alle foto’s die u ziet zijn gemaakt op de 4 tuinparken. 

 



       

 

 

 

 

 Niet alleen in de zomer maar ook in de winter zijn de tuinders aanwezig. 



         

 

Een heerlijk stukje natuur 

               

Wat gebeurt er nog meer op de tuinparken? De tuinparken zijn openbaar en heerlijk om te wandelen 

Wat dacht u van de werknemers van de bedrijven die tijdens de lunch pauze over de parken wandelen. 

De schoolkinderen uit Duivendrecht die voorlichting krijgen op Dijkzicht.  

De zonnebloem die elk jaar een dag op de tuin komen voor een mooie wandeling, een hapje en een 

drankje.  



 

  

 

Kleine doorloopjes Insecten hotels 

Rozen tuin  

 

 

 

En dit allemaal gefotografeerd op de tuinparken. 

Geen fictie maar echt.  

 



 

 

                                  

 



                                                              

 

Een relatief klein gebied met heel veel  

VLIEGTUIG VERKEER 

SNELWEG verkeer A2  

TREIN VERBINDINGEN. 

Dus veel overlast bij woningbouw. 

Wij zijn er na 60 jaar aan gewend  

 

 

 

 

   



 

Gemeten Geluid overdag  beslaat bijna alle tuinparken 

  

   

 

Geluid Nacht 

 



 

 

 



 

 

 

         

 

Kunt u zich voorstellen dat deze plek wordt weggehaald voor een voetbalveld of nog erger, 

woningbouw? 

Wilt u alstublieft gaan kijken voor u een beslissing neemt en wij geven u graag een rondleiding. 

Ons Lustoord 314 tuinen, Dijkzicht 204 tuinen, De Federatie 210 tuinen. Nieuw Vredelust 100 

tuinen. 

 

Bij een bijeenkomst over de toekomst van de volkstuinen op 10 januari 2018 is door de gemeente 

Ouder-Amstel duidelijk gemaakt dat zij geen volkstuinen willen. Wel mogen de tuinders vrijwillig de 

daktuinen van de nieuw te bouwen flats onderhouden. Dat is een aanbod waar onze haren van 

overeind gaan staan.  

Het grootse probleem is dat de grond van Amsterdam is, maar de ontwikkeling bij Ouder-Amstel. 

Amsterdam heeft aangegeven dat zij geen andere plek hebben voor de volkstuinen. Wij willen 

geen andere plek maar een mooi stukje natuur behouden. 

 

  



 

Een deel van Dijkzicht vanuit de lucht omgeven door snelweg, trein en Lage Luchtvaart. 

 

 

 

 



 

Dit lijkt ons geen gebied voor woning bouw. 

 

 

 
 



 

 

Dank voor uw aandacht 


