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Ik was aanvankelijk van plan hier een betoog te houden voor het behoud van de
Markermeerdijk zoals die nu is. Een betoog over de onschatbare cultuur-historische waarde
van de oudste zeedijk die we hebben. Over de onvergelijkbare schoonheid van het landschap.
Maar ook over de overlast en schade die de dijkversterking zou veroorzaken, en over de
twijfels aan de gekozen oplossingen.

Het zou een verhaal zijn waarin ik u zou wijzen op de mijns inziens tekortgeschoten
participatie van de betrokkenen.

Ik zou u vertellen dat hier een unieke kans ligt.

Restauratie met eerbied voor het monument.

De Zaanse Schans wordt ook niet van moderne windmolens voorzien,

De toren van Pisa zet je ook niet recht.

Het zou een pleidooi zijn voor andere visies en oplossingen, ik zou waarschuwen tegen vooraf
gekozen dogma’s.

Over tunnelvisie zou het gaan, en over de schimmige kanten van de publiek-private
samenwerking, met de omineuze naam ‘de Alliantie’.

Over de zwartgelakte pagina’s, over de wanhoop bij de mensen die vechten voor betere
oplossingen.

Maar mijn betoog wordt anders.
U weet dit allemaal ook wel, dat hoef Ik u niet te vertellen.

Vorige week woensdag was ik aanwezig bij de vergadering waar het Algemeen Bestuur van
het HHNK die de plannen voor de dijkversterking goedkeurde.
Het was een onthutsende ervaring.

Na de bevlogen en hoopgevende verhalen van de insprekers, volgde een reeks bijdragen van
HHNK-bestuursleden.

Velen begonnen hun verhaal met de woorden ‘ik ontbeer de expertise’ om verder voort te
borduren op de in slaap sussende toon van het verhaal van de portefeuillehouder. ‘prachtig
plan’, ‘perfecte participatie’, ‘respect voor de dijk’.

Slechts twee-en-een half kritisch geluid was te horen.

De fracties van de VVD en van 50+ vonden dat er meer tijd moest worden genomen om naar
alternatieven te kijken, en waren zeer kritisch op het voorgelegde. Ook het CDA deed een
bescheiden duit in het zakje.

Dit zijn geen oproerkraaiers.

Wanneer uitgerekend deze partijen om uitstel vragen, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.

De weg ligt open voor het volgende bouwschandaal, voor een bestuurlijke blunder van
historische proporties.

Binnenkort kan er verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven.
Als dat gebeurt dan is het een treurige zaak.

Dank u wel.






